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“Kuzuyu kurtlara yedirmeyeceğiz” 


SHP Adana milletvekili Cüneyt Canver'in C.Başkanı' na hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığını kaldı- 


rılması isteniyor. 
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İzlanda'da ortaya çıkan gerçek! Atomsuz dünyaya tek engel “Yıldızlar Savaşı” 


Yeni bir dönem 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un önerisi üzerine Izlanda'nın başkenti Reykjavik'te 11- 
12 Ekim'de biraraya gelen 
ABD ve SSCB liderleri nükleer silahsızlanma konusunda birçok noktada görüş birliğine varmalarına rağmen anlaşma yapılamadı, Buna Reagan'ın Yıldızlar Savaşı (SDI) projesinde diretmesi neden oldu. Reykjavik'te somut si- 


lahsızlanma adımları üzerinde uzlaşma sağlanabilmesi dünyamızın yakın bir gelecekte atom silahlarının önemli ölçüde azalacağı umudunu pekiştirirken 
SDI projesinin en büyük engel olarak gündemde kaldığı da bariz bir şekilde görüldü. 

Sovyetler Birliği tarafı Reykjavik'e somut önerilerle gitmişti. Bunlardan birincisi, kara, hava ve denizde mevzili stratejik silahla- 


Belçika'da 

göçmen işçi 

konferansı toplandı 


12 Ekim pazar günü 
Belçika'nın Saint Josef salonunda göçmen işçi sorunları paneli yapıldı. 
Panelin birinci bölümünde “Belçikalı Konuklar, ikinçi bölümündeise Türkiyeli yöçmen işçiler konuştu: 

Panelde sbzalan ko- 


PAA Dn sik kabi ekiz. 


rın en az yüzde elli azaltılması ve bu yüzyılın sonuna kadar tümden ortadan kaldırılması; ikincisi, her iki tarafın da Avrupa'daki orta menzilli nükleer füzelerini tümden imha etmesi ve Asya'daki füzelerini yüz adette dondurması, üçüncüsü ise, Anti-Balistik Roketler Antlaşması'na on yıl süreyle uyulması. Bunlardan ilk ikisinin ABD tarafından prensip olarak onaylanmasına rağmen, Yıldızlar Savaşı'na engel olabilecek üçüncü madde reddedildi. 

NATO ülkeleri ve ABD 


de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde ABD hükümetine bu engeli ortadan kaldırması için baskı artıyor. 


Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail 
Gorbaçov'un İzlanda buluşmasıyla ilgili olarak Sovyet televizyonunda 14 Ekim 1986'da yaptığı konuşmanın tam metnini yayınlıyoruz. 


Yazısı Sayfa 6-7'de 


Sovyetler'in atom denemelerini durdurmasından sonra ABD'nin zirve Sirasında 22. denemeyi yapması kınandı. 


Barış Kongresi'ne katılan Türkiye delegeleri Türkiye Pos- lar tası, Köln radyosu ve- Anka 


Bir ayın bilançosu 


ARA seçimlerden bu yana bir ay geçti. Bir aydır ANAP'ın 
28 Eylülde halktan yediği şamarın etkisi sürüyor. Sürmek 
ne kelime, giderek daha da belirginleşiyor. 


ANAP içinde ilk ciddi çatlaklar başgösterdi. Özal köşeye sıkıştıkça bu çatlakların daha da büyüyeceğinden şüphe yok. Hükümette yapılan göstermelik değişiklik Ozal'a bir fayda sağlamayacaktır. Turgut bey şimdi çoğunluğun desteğine sahip olmadığı belli olan ANAP iktidarını Meclis içinde yapacağı bir takım manevralarla ayakta tutmaya, erken seçim isteklerinin önünü kesmeye çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın, bu meclisin milletin iradesini yansıtmayan, bu iradeye zorla dayatılmış bir meclis olduğu gerçegini örtbas edemeyecek 


HALKIN gittikçe cesaretlendiğini gösteren belirtiler çoğaiyor. Başbakan nereye gitse yurttaşların protestoları ile karşı karşıya kalıyor. Bütün baskı ve tehditlere, bağıranların polis tarafından tutuklanmasına rağmen “bu başbakanı istemiyoruz” diye bağıranları susturamıyorlar. izinden dönenler halkın gazetelere yansımayan, henüz alçak sesle dile getirilen tepkisinin çok daha yaygın olduğunu anlatiyorlar. Bir genel seçim yapılsa ANAP'ın yüzde 32'nin çok daha altında oy alacağı belli oluyor. Evren ve Özal ara seçimleri yaparak rahat bir nefes almak istemişlerdi. Ortaya çıkan durum beklediklerinin tam tersidir 


BU gidişi gören demokrasi düşmanları alarm zillerini çalmaya başladılar. Antidemokratik rejimin ayakta kalabilme- si için hummalı bir faaliyet var. Askeri diktanın başbakanı Ulusu.tekrar sahneye çıkarıldı. Bu emekli amiral kendi kendine verdiği “milletvekili” sıfatıyla ve kendisi gibi halkın irade$inden bağımsız bir grup “milletvekilini” çevresinde toplayarak görüşmelere başladı. Özal hükümetini desteklediklerini, erken seçime karşı olduklarını kamuoyuna duyurdular. Aradan iki gün geçmeden memleketin değil ama bu rejimin asıl sahipleri olan büyük holdinglerin temsil- 


Devamı 2 savlada 


Dünya Barış Kongresi Danimarka'da toplandı 


Türkiye barış hareketi de Danimarka'da temsil edildi 


Ajansı'nın sorularını yanıtladı- 


© Yazısı Sayfa 5'de 


sorunları paneli yapıldı. 


Panelin birinci bölümünde Eee onuklar, ikinci öğlümünde ise Türkiyeli göçmen işçiler konuştu 

Panelde sözalan konuşmacılar çeşitli konulara ağırlık verdiler. Primli geri dönüş, bedelli askerlik, ırkçı ve ayrımcı politikaları ortaya seren uygulamalar, fırsat eşitsizliği ve anadil eğitimi ele alındı 


© Yazısı Sayfa 4'de 


Foto:Armin Wich 


Roketlere çerezi 
200 bin kişi 


lahlandırılmasına karşı büyük barış yürüyüşünün haberini 8. sayfamızda bulabilirsiniz. 


Barışçılar yargılanıyor ama barış mücadelesi sürüyor 


Dünya Barış Kongresi'nde atom denemelerinin durdurulması ve SDI'ye son verilmesi istendi. Türkiye barış hareketi kongre- 


de başanyla temsil edildi. © Yazısı Sayfa 5'de 


9 bin işçi 
işyerlerinin kapatılmasına karşı protesto eylemi yaptı 


Çelik ve boru sanayiinde 
6500 işyerinin yokedilmesine 
karşı 15 Ekim günü Mannesmann işçileri iş bırakarak Mannesmann'ın. Düsseldorf” daki merkezi önünde protesto gösterisi yaptılar. 

Duisburg'dan yola çıkanlara Düsseldorf ve Mülheim' 
dan da işçilerin katılmasıyla düzenlenen gösteride sendikacılar konuşma yaptılar 
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Sayfa 2 


Bir ayın bilançosu 


Bosi 1. saih: slaj 


cileri Sakıp Sabancı'nın ve Eczacıbaşı'nın Istanbul'daki köşklerinde toplandılar. Buralarda da ANAP hükümetinin desteklenmesi kararlaştırıldı. Ardından Sakıp Sabancı TÜSİAD başkanı olarak gazetelere yaptığı açıklamada Özal ile Demirel'in birleşmesini istedi, 


28 EYLÜLDE iyice sarsılan hükümeti destekleme çabaları 
sürerken muhalefeti sindirmek için de önlemler alınıyor. 
Işkencelere karşı yürüttüğü kararlı mücadele ile ve orgeneral Tahsin Şahinkaya gibi 12 Eylül kodamanlarının vurgunlarını ortaya çıkararak kamuoyunun saygısını kazanan SHP milletvekili Canver'indokunulmazlığının uydurma bir bahane ile kaldırılmak istenmesi bütün demokrasiden yana yurttaşlara verilmiş bir gözdağıdır. 


ÖZAL'ın önünde demagoji ve baskıdan başka bir seçenek var mı? Kendi ismiyle özdeşleşmiş olan politikasını değiştiremeyeceği seçimlerin ardından tam bir yaylım ateşi gibi başlayan zamlarla bir kere daha ispatlandı. Zamları yeni devalüasyonlar izleyecek, devalüasyonları yeni zamlar. 
Çünkü Özal'ı Özal yapan holdinglerin ve IMF'nin çıkarları bunu emrediyor. 


ARA seçimlerden bu yana geçen bir ayın bilançosu nedir? 
Bu bilançoyu üç noktada toplayabiliriz: Birincisi, ara seçimlerde yasal ve yasadışı bütün muhalefetin birbirlerine karşı değil, ANAP'a karşı mücadele etmiş olmasının doğruluğu görülüyor. Böylece dikta rejimi önemli ölçüde zayıfladı, istikrarsızlığı hissedilir biçimde arttı, Ikincisi, DYP" nin diğer demokrasi güçleriyle birlikte yürümesinin diktatörlüğü nasıl zor durumda bıraktığı belli oldu. Tercüman gazetesinden Sabancı ve Koç'a kadar gericiliğin bütün önde gelen temsilcilerinin “Özal, Demirel, birleşin!” diye feryad etmeleri bunu gösteriyor. Üçüncüsü, halkın her geçen gün artan hoşnutsuzluğunu dile getirecek, henüz kararsız kesimlerini harekete geçirecek yığınsal çıkışlar gündemdedir. Memleketin her yerinde ve yurt dışında yığınların istemleri doğrultusunda örgütlenecek miting ve toplantılar, yürüyüşler ANAP iktidarının 

manevralarını boşa çıkaracak en tesirli silahtır. 


MEMO GÖÇMEN 


(1935-1986) 
Derneğimiz değerli bir üyesini yitirmiştir. Yakalandığı hastalık- 


tan kurtarılamayan değerli üyemizin ölümü, onu tanıyanları 

yasa boğmuştur. 

Ailesine, çocuklarına, onu tani- 
| yanlara başsağlığı dileriz. 


Ia A NSTAQ] 


Geçenlerde Hamburg Halkevi" nde sohbet ederken, Hamburg Ependort hastanesinde 200 işçinin işten çıkarıldığını ve bu işçilerin 1 Ekimde bir moral gecesi tertiplediklerini öğrendik. Işten çıkarılanların çoğu kadındı. Biz de dört kadın arkadaş moral gecesine katılmayı, çıkışlara karşi mücadele ederi işçileri desteklemeyi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmeyi kararlaştırdık. 

Bu amaçla moral gecesinin yapıldığı yere vardığımızda gördük ki, Alman ve Türk işçiler oturmuşlar,hem orkestra dinliyorlar, hem 

-ii 
Gizli 

27 Eylül günü bir iş için Hannover Başkonsolosluğu'na gittim. Saat 9'da kapı önündeki kalabalığı ite kaka diş kapının iç kısmındaki kapıcıya yapılacak işimi anlattım. Bana bir numara verdi, Bir saat, iki saat, üç saat hep bekliyoruz. Insan eğer sükünetle ayakta ise, yorulur, fakat dayanir. Biz metazori ayakta durmaktayız. Bacaklarıma ağnlar girdi. Geçtim kapının iç kismında yere oturdum. Birkaç kişi daha yanıma gelince kapıcı hepimizi kapının dışına çıkarttı. 

“Beyefendi, hiç olmazsa içerde boş duran yüzlerce sandalyelerden verseniz?” dedim. 
“Sen ne akıllısın böyle. Bu kadar akıllı idin de Almanya'ya işçi olarak niye geldin?" diye cevapladı bu koca bıyıklı Hüseyin amca. 

Bütün vücudum titremeye başladı. Sinirden gerekli cevabı veremedim. Demek ki, işçi olarak gelenlerin hepsi kafasız, beyinsiz. Peki kendisinin durumu nedir? 

Neyse, sıra geldi, yukarı çıktık. 
Para ödemek için siraya girdik. 
Konsolos beyin yanında oturan, bey hatır sordu. “Pek iyi sayıl- 


de birbirleriyle konuşup dertleşiyorlar. Biz içeri girince oranin havasi adeta değişti. Bize ne gelin diyebiliyorlar, ne de “ne anyorsunuz burada?” diye soru. 
yorlardı, yalnızca bakıyorlardı Biz dört arkadaş Türkiyelilerin oturdukları masalara ayrı ayrı dağıldık. Onlarla sohbet etmeye başladık. Neden geldiğimizi, nereden geldiğimizi anlattık. Dayanışmada bulunmak üzere geldiğimizi öğrenen işçi arkadaşların ne kadar memnun olduğunu anlatmak mümkün değil. Kendi güçlerine yeni bir gücün katıldığını söyleyip anlatıyorlar da an- 


adres 


fon edip sorabilirsiniz. Telefon numaramız aynı kalacak” dedi Kırk yılda bir işe yaramak, okuyucuların da bunu bilmesini istedim. 


Güler Bulak/Bremen-FAC 


Dilek İsparta; 


200 işçi işten atıldı 


latıyortardı. Sorunları konuşmaktan orkestrayı duyamaz olmuştuk. 


200 işçinin sudan bahanelerle 
işten atıldığını, aralarında 17 yildır çalışanların olduğunu, kiminin kolundan, kiminin bacağından sakatlandığını ve şimdi kapı dışani edildiklerini anlatıyorlardı. Ne yapacakları konusundaki şaşkınlıklarını da ifade ederek; “Bizler yeterince Almanca bilmiyoruz. 
Neden çıkarıldığımızı 3-5 kelime ile anlattılar ama yine de birşey anlamıyoruz" diyorlardı. 


Bizler de, “Sorunlarına sahip çıkarlarsa kazanabileceklerini, mücadelelerinin haklı olduğunu, kendilerini sonuna kadar desteklediğimizi” anlattık. Onlara yol göstermeye çalıştık. Bu davranışımızdan çok etkilendiklerini, bundan sonra en ufak sorunlarında bile bizi arayacaklarını, vē sonuna kadar direneceklerini belirterek teşekkür ettiler. 
Sonra Almanı, Türkü, orada kim varsa Hamburg Halkevi'nin Barış Folklorunun coşkulu oyunlari ile hep birlikte halay çekildi, mücadele azmi daha da arttı, işçilerin haklı direnişi devam ediyor, Bize de büyük görevler düşüyor. İşçi- den işçiye dayanışma hem güzel şey, hem de bir görevdir. 


` D.Tokmak/Hamburg-FAC 


Faşistler dışlandı 


Yedi seneden beri Osnabrück şehrinde Yabancılar Haftası ayn tarihte ve ayrı isim altında düzenleniyordu. 3 seneden beride Türk Federasyon'a bağlı Kültür Derneği ve Ayasofya camisi katılmaktaydı. 


Faşistlerin katılımı tüm demokratik kuruluşların protestosuna yolaçıyordu. Bu faşist kuruluş Yabancılar Haftası'nın temel ilkeleriyle izim için 


nyord n 50 


OKUYUCU ŞİİRLERİ 


Pi prr 
Nice eşşekler gördük  * 

N ice eşşekler gördük. vekil, bakanım diyen 

İnce kalın aniran, ot yerine et yiyen 


C anından başkasına, caniniz çıksın diyen E | pençe, divan duran, nice eşşekler gördük 


E le avuç açmayı, pek büyük sanat bilen 

Şan ve şöhret yoluna, vicdanı kalpten silen 

Ş ahsına söğdürmeyi, ar, namus, hayâ bilen 

E hli ademe benzer, nice eşşekler gördük 

K afa kulak sallayıp, mecliste el bağlayan 

Laf ile bütün ömür, amirini yağlayan 

E hli mümin pozuyla, mescitte el bağlayan 

R uh ve imandan yoksun, nice eşşekler gördük 


Garibin 


Özel imtiyaz ile, milleti her gün soyan 

R eva görüp halkının, madenine el koyan 

D iploması yaldızlı, nice eşşekler gördük 

Ü Ikenin servetini, ellere peşkeş çeken 

K alın ense şiş göbek, nice eşşekler gördük 


Ersan Yurdum/Köln-FAC 


| Sabahleyin 


caddede, çığlık atıyor gün Güneş altında soğuk bir sabah Şafakta, hüzün kucağını açmış Bir çığlık, bir çığlık daha duyulmayan. 


Gözlerim saklı bakışından. 
Kalabalık seslerin arasinda bir Kulak, 

sessizliği dinlemekte. 

Bir siyah güvercin, 

bir çocuk 

sekseklemekte, 

Zaman hiç sıkılmıyor. 
Zaman korkusuz, 


Silahların 


Bir resim gördüm. 

Çıplak ve aç bir çocuk 

Kemikleri derisine yapışık Kollarını babasının başına kenetlemiş 
Kocaman gözleri 
Yuvasından çıkmış 


Siyah kara tenli idi 
Asyalı ya da Afrikalı 

Son umutla sarılan kollar Açlığa ve ölüme yollar 


Insanın evi sıcak, doyulmâyan... 
Karşı kaldırıma geçen çocuklar gülüşmeler.. 

Bir tramvay 

bir kaldırım 

bir yol, 

ne gözler var ne akılları, 


yargılanmayan.. 
Bir dost/Frelberg 


gölgesinde 


Ben insanlığımdan utandım Isa'dan bu yana ikibin yılından 
Insanların iğrenç zulmünden Atomun canalıcı külünden Etopya'yı görüyorum hergün Açlıktan binlerce ölü 
Bir o kadar da hasta, yaralı 


Ümunan uzaya yazlar Şap | 


Bad Kreuznach'tan bir okur 


Adresi 


Ülkesi 


Tarih 


Beginn ab: 


(Soyadı, Adi) 


(Adresi), 


(Yen) 
Konto Nr. 


Datum 


Adı-Soyadı 


(Başlangıç tanni) 


Türkiye Postası: | Sgündebirçikar Herausgeber: teur: A Söylemezoğlu Anschrift der Redakti Druck: Druckhaus WAZ GmbH & Co. Bet 219-004090, BLZ 350 500 00 Sparkasse Duisburg-Kaiserberg Abone Koşulları: Temsilciler; Fransa-Paris Tel: 142597402 Isviçre Tel: 004127-235243 Kopenhag Tel: 01-707506 1sveç-Steckholm Tel: 08-7401941 


6 aylık (12 sayı) 
1 yıllık (24 say) 
Tarih: 


Abone ücretini Vereinigung für Völkerrerstândigung und Solidarität, Konto-Nr 219-004090. BLZ 350 500 00, Sparkasse Duleburg-Kalserberg hesabına yatimnz ve bu abone fişi Sn birlikte havale makbuzunuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Moltkestr. 45, 4100 Duisburg 1 adresine postalayınız. 


Bu abone siparişini 10 gün içinde (posta damgası geçerlidir) yazdı olarak baş” vurarak iptal edebilirim. 


Für Bundesrepublik 
(Federal Almanya için) 


ABBUCHUNGSVOLLMACHT 
(Kontodan çekim vekaletnamesi) 


Ich ermâchbge Sie hiermit wiederufich- die TÜRKİYE POSTASI Abonnemenigebühren von menmam Konto einzuziehen. 
(Sizlere bu imzamia “her an geri alabilmek Üzere TÜRKIYE POSTASI'nin abone ücretini kontomdan çekme hakkını veriyorum.) 


Abbuchungsmodus: 
(Kontodan çekme yöntemi) 


Name, Vorname: 

Strasse, PLZ, Ort: 

Mein Bank/Posicheckkonto bel in: 


(Bankamın/postahanenin adı) 


Hesap numarası) 


Abone bedeli 


FAm. — Belçiks Denim. Fransa ingiltere Hollanda | İşveç 


DM 600BF120Km 90, FF 
60 DM 1200 BF 240 Km 180- FF 


Abone Fişi 


9-8 35G 
18- £ 


riebs KG - 4300 Essen |, 


Neyse, sıra geldi, yukarı çıktık. 
Para ödemek için sıraya girdik. 
Konsolos beyin yanında oturan, bey hatır sordu. “Pek iyi sayılmaz, aşağıda saatlerce ayakta beklemek beni harabetti.” dedim. “Hiç merak etmeyin hanımefendi, yakında yeni büro- ya taşınıyoruz. Orada çok güzel bekleme salonumuz var.” 

Elbette sevindim bu habere. 
Tekrar aynı yere gelmemek için hemen adresi istedim. “Yok hanımefendi, gizli tutuyoruz. Adresi öğrenmek isterseniz tele- 


DUYURU 


Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi 
Avrupa'da 
EKMEK VE HAK 
DİLEKÇESİNİ imzaya açtı 


Daha fazla bilgi için Girişim'e başvurulabilinir 


Türkiye Postası ile dayanışma 


mada bulundular. 


Üç gün boyunca yoğun ve yorucu, fakat zevkle yaptığımız görev boyunca tam bir kollektivizm uygulandı. Üyeler adeta görev almak için birbirleriyle yarıştılar. Ayrıca, oraya gelen Almanları 


: . Daha ne kadar göz. 
yumulacak? 


Yaz aylarında artan yaz ishali va tifo ölümlere yolaçtı. Kayseri'nin Develi liçesinde ishal ve tifonun yaygınlık kazanmasına kanalisazyon artıklarına içme suyunun karışmasının yolaçtıği resmen açıklandı. 

Bu salgın sonucu ölenler- den biri de 13 yaşındaki kizkardeşim Dilek Isparta. Bu yarının umutlarının tek tek yokolmasına daha ne kadar göz yumulacak? Acaba beyler, paşalar bu umutları hiç düşündüler mi? Sadece benim kızkardeşim değil, bu ölenler dikkatsizlik ve bakımsızlıktan öldüler. 


Servet Isparta 
Hannover-FAC 


ülkemizdeki gelişmelerden haberdar etmeye çalıştık 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Açlıktan binlerce ölü 
Bir o kadar da hasta, yaralı 


Faşistlerin katılımı tüm de- 


mokratik kuruluşların protesto- | siyah kara tenli idi Silah patronlarının yüzü gülel suna yolaçıyordu. Bu faşist kuru- | Asyalı ya da Afrikalı Umutları uzayda yıldızlar savaşı luş Yabancılar Haftası'nın temel | Son umutla sanlan kollar 


ilkeleriyle bağdaşmadığı için uyarılıyordu. Haftaya katılan 50' yi aşkın kuruluşun hepsi de bu 


Açlığa ve ölüme yollar Bad Kreuznach'tan bir okur | 


kuruluşun katılmasını istemiyor- e Yağmur yağıyor 

Nitekim Osnabrück o şehri Yağmur yağıyor Yağ yağıyor 

ıslak saçakların altından; yeni bir günde (CDU) kendini yalnız bulunca bu saçlarım ıslanıyor. ben, dolasırken isteğe boyun eğmeye mecbur e il bri 
4 Gök delindi sanki altında yağmurun 

kaldı. Nitekim DGB, kiliseler ara- boşalıyor. umutlarım ellerimde ya sokuldu. Bunlar haftanın or- ağir ie x ; ganizasyonunu üstlendiler. Böy- ur yağıyor le olunca da faşistler çağrılmadı. sokaklar gölek gölek kale güni Birçok Türkiyeli dernek ve cami- kapı önleri dolu nin de katıldığı güzel bir Yaban- insanlar öbek öbek. Yağmur yağıyor Gılar haftası kutlandı. Katılım da- saçlarım ıslanıyor. 
ha fazla oldu, hafta daha canlı Yağmur yağıyor Islanan umytlarım geçti ayaklarım ıslanıyor. yeşeriyor güneşle. 


FAC-Osnabrück'ten 


r s Işıl Korkmaz/Wiesbaden 


SOLDAN SAGA: |. Egemen güçler tarafindan ülkemiz- OA S VR rr S n 12 
de varmış gibi gösterilip, aslında varolmayan ve halkın > 


g ' „kendi kendini yönetmesi anlamına gelen Yunanca bir ke-Pilin erleri A lime - Vilayet, 2. Bitkilerden çeşitli yollar ile elde edilen, masası) elde ettikleri gelirlerden Wiesbaden Halkevi 200 mark, kokulu ve uçucu sıvı - Haydut, hırsız, 3. Bir ilimiz, ya da Wiesbaden Anadoluspor 200 mark, ve Wiesbaden Bedelli As- bir balık adı » Genellikle insanların yaşadıkları yerkerlik Çağındaki Gençler 255 mark Türkiye Postası'na dayanış- lerde bulunan siyah veya siyah-beyaz renkli bir kuş, 4 | | E el 


4. (Tersi) Yurdumuzda tarım ürünleri ile ilgili bir kuruluşumuzun kısa yazılışı - Bir tiyatro yapıtını sahneye uygulama, ya da bir şeyi olduğundan değişik göstermek amacıyla hazırlanan düzen, 5. Bir harfin ince okunuşu - Değersiz ve hakir görülen, 6. Fırlatmak - Gereğinden çok 


yapmak için verilen söz » (Tersi) Tutma organımız, 


8. Soy, sop - Bir ilimiz, 9. Bir bayan adı - Işık saçma, 10 iN iE HH Bi 


yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaçcık - Çizgi. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. M.Ö.IV. yüzyılda yaşamış ve Siraküsa kralı Dionysios'un nedimliğini yapmış olup, o dönemdeki krallığın ne kadar az ve tehlikeli bir iş olduğunu belirtmek için, başının üzerinde sadece bir tek at kılına bağlı bir kılıcın altında kralın tahtına oturmuş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmış olan kişinin adı, 2, Mantık - Buğday başakları için oldukça zararlı bir böcek, 3. Bir ay adı - 
Karı, koca ve çocukların oluşturduğu, toplum içindeki en küçük bütün, 4. Kuyumcuların kullandığı 28 
gramlık İngiliz ağırlık birimi - (Tersi) Argoda bir kimsenin, yolunu bulup hakkı olmadığı halde sağladığı kazanç, 5. (Tersi) Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkanlar güzel kokulu madde - Bir çalgı, 6. Türk müziğinde bir makam adı, 7. Acı ifade eden bir ünlem ~ Büyük balıkları tutmakda kullanılan, küçük balık biçiminde, kurşundan dökülmüş, ucu iğneli olta, 
8. Elinden her vakit ufak tefek kazalar çıkan kişi - (Tersi) Gemi bağlama halatı, 9. Asya'da bir ülke - (Tersi) Derebeyi konağı, 10. (Tersi) Hint Okyanusunda bir körfez adı - Eskiden yazı yazmada kullar mürekkebi kurulmak için üzerine serpilen toz, 11, Hayal » Ekleme, ilave etme, 12. (Tersi) Amacına mış, erişmiş - Bir erkek adı GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAGA; 1. Kemaltürkler, 2, Is - Zurna - Ela, 3. Rekat - enaN, 4. Krom - Emevi, 5. Risk - Kanun, 
6. Asu - Ilo, 7, Roku 5, 8. Ek - Dimağ - Eta, 9, Lades - Kırız, 10. Ikona - Albeni, 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Kırklareli, 2. Eser - Sokak, 3, Koruk - Do, 4. Azami - Aden, 5. Lut « Si « İsa, 
6. Tr - Eklem, 7. Ünem - Osaka, 8. Ranek - Ağıl, 9, Avans - Rb, 10. Lenin - Ege. 11. El - Us - Tin, 
12. Raman - Mazi, 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la anıya 


Türkiye Postası, 24 Ekim 1986 


İsveç'te politik göçmen olarak yaşadığı sırada yitirdiğimiz BANK-SEN Yönetim Kurulu üyesi Enver Türkoğlu'nu ölümünün 1, yılında saygıy- 


Imz. 


Uğrarsa yolunuz eğer 


Hey gidi donuk yüzlü Baltık hey, Hey gidi yaba otu, 
Sessiz, sakin koylarıyla 
Bir güzel deniz Marmara. 
Tanır mısın çocuklarını fırtınanın Beklenmedik bir anında kavganın Beklenmedik bir anında 
Veda etmeden düşerler ayakta... 
Uzatın Insan hakları diye elini Uzatın uzatmasına ya, 
Biliyor musun ki, 
Kral Şarl'ı ağırlayan Şarklıdır Bugün sende misafir... 
Hey gidi, hey gidi dostlar Fırsat tanımadan 
Ve hiçbir yoruma gerek bırakmadan Kısa ve yalın gelip geçiyor hayat... 
Acıysa istenmeyen misafiri soframızın Hayatta görmek istediklerimizin ardından Ağıt yaktığımız sanılmasın Sanılmasın ölüm reçetesi tuttuğumuz... 
Dinerse bir gün fırtına eğer Dönmemek üzere karanlık çekilip Alırsa eğer yerini güneş Onlara borcunu ödemeli yaşam... 
Ve uğrarsa yolunuz bir gün eğer Uğrarsa Istanbul-Topkapı'ya, Kozlu mezarlığını unutmayın... 
Unutmayın bir dakikalığına uğramayı 

yin bir kızıl karanfil yanınıza alm. 
Ve okşay, 


karanfili 
Koyun yav K 
Koyun ba To 


- Okşayın, 


başucuna, na karanfili 


HABERLER-YORUMLAR 


Muhabirimiz Çetin Çavdar Köln'den bildiriyor 


SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü Köln'de işçilerle bir toplantı yaptı 


Sosyalist Entemâsyonal'in Bonn'daki toplantısına katıldıktan sonra, Halkçı Devrimci Federasyon'un konuğu olarak Köln'deki işçilerle bir toplantı yapan SHP Başkanı Erdal Inönü işçilerimizin çeşitli sorularını cevaplandırdı. 
Konuşmasına son ara seçimlerle ilgili bir analizle başlayan Inönü, devletin tüm olanaklarını, Devlet Su İşlerini, YSE'yi (Yol, Su, Elektrik) TRT'yi kullanan ANAP'ın buna rağmen seçimlerden büyük oy kaybıyla çıktığını söyledi. DYP konusuna değinen Inönü, iki sağ partinin hem iktidar, hem muhalefet olamayacağını bunun kısa süreli bir oluşum olduğunu ve sosyal demokrat partilerin birbirlerini seçimlerden önce suçlamasının büyük bir seçmen kitlesinin yaklaşık olarak yüzde 20'si üzerinde kararsızlık yaratığını ve sosyal demokmlardaki bölünmüşlüğün sosyal demokrat partilere büyük oy kaybettirdiğini söyledi. İşçilerden birisinin, “Ecevit de sağcıdır” diye bagırmasını gülümseyerek karşılayan Inönü, SHP'nin kapısının tüm sosyal demokratlara açık olduğunu, fakat zorla bir birleşmenin olamayacağını, fakat seçimlerdeki toplam oy oranının küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu, örneğin, Zonguldak ve Gaziantep'te oyların bölünmesinden iki milletvekilliğinin kaybedildiğini söyledi. ANAP iktidarının biteceğini, halkın büyül zorluklar, geçim sıkıntısı içinde olduğunu, gelecek seçimlerde SHP” nin mutlaka iktidarı kazanacağına inandığını belirtti. 

Inönü'den sonra kürsüye gelen Halkçı Devrimci Fe nu Başkanı Etem Ete, yabancı ülkelerdeki işçilerin dışlanmışlığından sözederek, gelmiş geçmiş tüm hükümet- 

ya lerin ne şörüyeoliama ol demokratik 


rek, İnönü'den Türkiye'de oy kullanma hakkını istedi. 

Etem Ete'nin konuşmasından ye gelen Erdal Inönü, 


lıyor, 


cek bir yönetim lazım.” 


halkın sorularına cevap verdi, Cüneyt Canver'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soruya, “Kuzuyu kurtlara yedirmeyeceğiz. 
Cüneyt Canver arkadaşımızla beraber parti olarak, tüm yolsuzluklann Üzerine gideceğiz, hükümetten hesap soracağız” dedi. İşkence konusundaki bir soruyu, “İşkenceye karşıyız ve yapılmasına da karşıyız” diye cevaplandıran Inönü bu konuda fazla birşey söylemedi. Iktidara gelirlerse NATO ile ilişkilerin nasil olacağı ve uzun menzilli atom roketlerinin Türkiye'ye yerleştirilmesi durumunda partisinin diğer partilerden ayrıca nasıl bir tutum alacağı konusundaki bir soruya “Biz NATO üyesi bir ülkeyiz, NATO'ya karşı değiliz” diyerek, Türkiye'de uzun menzilli atom başlıklı füzelerin olmadığını ve bu konuda birşey söyleyemeyeceğini belirtti, 


Türk-İş 14. Genel 
Kuruluna hazırlanıyor 


21-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Türk-Iş 14, Genel Kurul hazırlıkları sürüyor. Ekim ayında başlayarak kasim ayında da sürecek olan Türk-iş'e bağlı sendikaların merkez kongreleri yapı- 


Türk-Iş kongresi yaklaşırken, sendikacıların kongreye yönelik açıklamalar da basında yer almaya başladı. 32 bin üyeli ve 14 delegeli Basısen Sendikası Başkanı Metin Tiryakioğlu “Biz Türk-İş'e 1983'te girdik. Birlikten kuvvet doğar diye girdik. Ama bunu görmedik. 
Birlik sağlayacak daha ileri bir yönetimden yana tavır koyacağız. 
Selvi'nin ekibini görmeliyiz. Buna göre karar veririz” derken, Sağlıksiş Başkanı Mustafa Başoğlu, “Yönetime yeni bir çehre kazandırılmalıdır” diyerek şöyle devam ediyor; “Diyalog bir yöntemdir. 
Miting bir yöntemdir. Ama bunlar olmuyorsa, hakları geri almak için başka yollar da var, Türk-iş'e gerekirse kodesi göze alabile- 


Gün dergisinin ekim sayısında Ali Demirkan imzalı yazıda, Türk- 
1$'e bağlı sendikaların şube kongrelerinin bazılarında, delege seçimi dahi yapılmadığı, delege seçim gününün ilan edilmediği belirtiliyor. 


o 


Canver'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor 


Cüneyt Canver'e yeni bir tehdit 


SHP Adana milletvekili Cüneyt Canver'in cumhürbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının Kaldırılması isteniyor. 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda kabul edilen bu kantnn önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. 
, Milletvekilliği süresince, Evren-Özal yönetiminin, işkence uygulamalanni, Güneydoğu Anadolu'da Kürt halkı üzerindeki baskılarını ve ordu üst yönetiminin rüşvet ve yblsuzluklarını kamuoyunun gözleri önüne serilmesinde ve yürekli çıkışlarıyla meclis gündemine getirilmesinde katkılan olan Cüneyt Canver'in şimdi hükümetçe kellesi isteniyor. 


Bilindiği gibi, başta Şahinkaya olmak üzere ordu üst yönetiminin yolsuzluklarını ortaya dökerek tüm Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinden de hesap sorulması gerektiğini dile getiren Cüneyt Canver ve Fikri Sağlar, “Size bir cemse çarpar” tehditlerine maruz kalmış» tardi. Cüneyt Canver'e cemse çarpmadı. Çünkü bu tehditten tüm kamuoyunun bilgisioldu. Ama başka bir saldırı planı ile karşı karşıya kaldi. “Dokunulmazlığının kaldırılması,” 


, Böyle bir kararla, hem Cüneyt 


Canver'in yargılanarak hapsedilmesi planlamıyor, hem dedokunuls mazlığı olmayan bir milletvekili sifatıyla, onun çeşitli devlet dairelerinde, inceleme ve araşlırma yapmasının önünün kesilmesi Hesaptarıyor. Cüneyt Canver'i milletve- 


kili olarak iş yapamaz hale getirmek amaçlanıyor. 

Anayasanın Yasama Dokunulmazlığı başlığı altında yeralan maddede: “TBMM üyeleri, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, bunları meclis dişin- da tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar” denmesine rağmen, hükümet kendi anayasasına bile aykırı davranarık, kendisi gibi düşünmeyen her kişiye saldınlarını sürdürmektedir. 

ANAP hükümetinin bu saldınsı da geri püskürtülmelidir. 


Öte yandan, Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunun SHP'Ii üyeleri bu konunun komisyonda yeniden görüşülmesi için imzatoplama girişiminde bulunurken, Cüneyt Canver yeniden görüşmeye karşı olduğunu belirterek önergeyi! 
imzalamadı. 


Cüneyt Canver daha sonra Milliyet muhabirine yaptığı açıklama da, gruptaki konuşmasında en küçük bir hakaret sözünün yer almadığını sadece cumhurbaşkanını eleştirdiğini belirterek şöyle dedi: “Siz de okudunuz ben o konuşmayı her zaman her yerde yapmaya hannm ve yapacağım da, Söylendiği gibi bir hakaret yok. Eleştiri dişi- na başılmış değil” 

Aynı günlü komisyon kararında DYP'li Sabit Batumlu'nun da sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması is teniyor. 


mayın 


Unutmayın bir kızıl karanfil yanınıza almayı, 


Ve okşayarak karanfili 


Koyun yavaşça başucuna, 
Koyun başucuna karanfili 


Okşayın, 


Türkoğlu Enver'i, kucaklayın... 


Ali SUVAR 


kanı Etem Ete, yabancı ülkelerdeki işçilerin dışlanmışlığından sözederek, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sorunlarına eğilmediğini, ya bancı ülkelerde yaşayan işçilerin ne görüşte olurlarsa olsun demokratik haklar için birleşmeleri, haklarını savunmaları gerektiğini söyleye- 


Türkiye'ye nükleer füzeler yerleştirilmesi planlanıyor 


Gazetemiz baskıya girerken 21-22 Ekim tarihlerinde Iskoçya’da NATO Nükleer Planlama Grubu toplandi. Basında çıkan haberlere göre, toplantıda taktik nükleer sitahların modemleştirilmesi görü şülecek 


Toplantı öncesinde, İngiltere Savunma Bakan George Youngerin konuylu ilgili Türkiye'ye yönelik ilginç açıklamaları oldu. Younger, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Bernard Rogers'in öncrileri doğrultusunda, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere nükleer füzelerin yerleştirilmesi kararının bu toplantıda ele alinacağını söyledi. Bilindiği gibi, geç üğimiz ağustos ayında Rogers, Stem dergisinde yeralan demecin- de Türkiye ve diğer NATO üyesi 


ülkelerin topraklarına Pershing-2 ve Crulse füzelerinin yerleştirilme: sini istemişti, 


Türkiye Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün de katılucağı toplantidu taruşmacak olan konuyla ilgili 


olarak Younger, “Roger'ın bu konuda NATO bakanlarından olum-Mi bir yami alacağına eminim... 
Umarım Türkiye'de kabul edecek, Türkiye NATO'nun sadık bir üyesi, Zorlu konularda da Türkiye'nin Üzerine düşeni yapmak isteyeceği» ni sanıyorum” dedi 


Ingiltere, Federal Almanya, Belçika, Hollanda ve Ilalya'ya yerleş» ürilmiş Pershing-2 ve Cruise füzelerinin Türkiye'ye de yerleştirilmesine karşı Dışişleri Bakanı sözcü yardımcısı Sami Onaran'ın dışında “böyle bir şey sözkonusu değil” yolundaki sözlerinden başka resmi açıklama yapılmadı. 


ABD yardımlarının artırılması» nın tlep edildiği şu günlerde Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Şükrü Bekdağ'ın “ABD yardımları karşılıksız değildir” sözleri düşündü. 
rücüdür 

Istanbul'da International Herald Tribune gazetesi, Dış Politika Ensütüsü ve Atlantik Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği “Türkiye ve 


Avrupa” konulu konferansın da bu tartışmaların yapıldığı tarihde toplanması rastlantı değildir. Bu konferansa kaulan NATO Güney Avrupa — Başkomutanlığı (AF-SOUTH) Kurmay Başkanı General Thomas Healy konuyla ilgili olarak “plan yok ama niyet var” şeklindeki açıklamalarına da resmi bir yanıt verilmedi. 

“ABD ile ortak yapılacak F-16“ lann bir an önce Türk semalarında uçmaya başlamasının herkesi çok rahatlatacağını” söyleyen Healy, konferans boyunca Sovyet tehdidi ve Ortadoğu'daki terör olayları masallanını tekrarlayarak, “kahraman ve disiplinli askerlere, ancak onlardan iki kuşak yaşlı silahlara sahip bulunan” Türkiye'ye NATO" nun çok önem verdiğini vurguladı. 
“Türkiye NATO'suz, NATO Türkiye'siz olamaz, NATO Türkiyeoimadan Akdeniz'in güvenliğini sağlamakta güçlük çeker” diyen Healy şimdiki görevinden önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Plan ve Harekat Dairesinde görevliydi. 


için başka yollar da var. Türk-İş'e gerekirse kodesi göze alabile- 


cek bir yönetim lazım.” 


Gün dergisinin ekim sayısında Ali Demirkan imzalı yazıda, Türk-Iş'e bağlı sendikaların şube kongrelerinin bazılarında, delege seçimi dahi yapılmadığı, delege seçim gününün ilan edilmediği belirtiliyor. 


DİSK Yürütme Kurulu üyesi Maden-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Kemal Daysal'la Türk-İş 14. Köngresi üzerine konuştuk. 


Türkiye Postası: 21-23 Aralık tarihleri arasında Türk-Iş'in 14. 
Kongresi toplanacak. Kongre öncesi bir genel değerlendirme yapabilir misiniz? 

Kemal Daysal:; İçinde yaşanılan koşullar nedeniyle kimi olaylar, taşıdığı kendi ağırlığının çok çok ötesinde bir öneme sahip olabilir. 28 Eylül ara seçimleri buna güzel bir örnektir. Bu on ilde yapılan bir “ara” seçim olmasına karşın cumhuriyet döneminin birçok genel seçiminden çok daha büyük bir önem taşıdı. Hem sonuçlan, hem de potansiyel perspektifleri açısından. 21-23 Aralık 1986 tarihinde yapılacak Türk-iş 14. Kongresi de bugüne kadarki hiçbir kongresinde görülmeyen düzeyde bir önem taşıyor. 
Kongrenin önemi şundan kaynaklanıyor. 

12 Eylül darbesiyle birlikte 6 
yıldır süren diktatörlük koşullarının en büyük acısını işçi sınıfimız çekti, Olup bitenler üzerine bugüne kadar çok şey söylendi, yazıldı. Bunlar yinelemek istemiyorum. Ancak iki noktanın al tını çizmekte yarar var. Diktatörlük işci sınıfımızın dişe diş savaşımlarıyla kısıtlı da olsa elde et. 
üği tüm sendikal özgürlükleri, demokratik hakları ortadan kaldirdi, gaspeti, Bu bir. Ikincisi reel işçi Ücretleri son 6 yılda yan yanya azaltıldı. 

Şimdi sorun şudur: 14. Kongreden sonra Türk-iş yukardaki karanlık tabloyu nasıl değiştirebilecek. Bunun için nasıl bir sendikal örgüt olacaktr. Diktatörlükle uzlaşan, tekellerin baskı ve saldırılarına bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de sessiz kalan, işçi sınıfının ivedi çıkar lannı boşlayan bir konfederasyon mu? Yoksa, gerçek bir işçi örgütü mü? 

Evren-Özal diktatörlüğü, tekeller ve bizatihi Türk-İş tepe yönetimini işgal etmiş san, uzlaşmacı kimi sendika ağalar statükonun korunmasını isüyor, Ama yüzler- 


ce işçi ve emekçi sınıf çıkarlarına ` 


bağlı dürüst sendika yöneticileri ise, kaybedilenleri geri alacak savaşkan bir Türk-lş'i arzuluyor. 
İşte kongreye giderken ve kongre sonrası birbirine karşı sadece iki almaşık vardır. Ve almaşıklar bu denli netleşmiştir. 

Türkiye Postası: Bu açıklamalarınız doğrultusunda olumlu bir şekilde sonuçlanırsa Türk-Iiş nasıl bir örgüt haline gelebilir? 

Kemal Daysal; Burada şu saptamayı yapmak yerinde olur. 
Yanlış anlaşılmamalı ve hayale kapılınmamalıdır. 

Türk-iş kurulduğundan günümüze değin, kimi gelgitler ve farklı uygulamalarla birlikte genellikle sağ uzlaşmacı bir sendikal politika sürdürmüştür. ABD sendikacılığından şırınga edilmiş “partiler üstü sendikacılık” anla: yışıyla işçi ve sendikaları sürekli politik yaşımın dışında tutmaya, demokratik özgürlüklerin savunulmasını gündemine almamaya çalışmıştır. Bu sendikal anlayışın tümüyle ve üyesi tüm sendikaları kapsayacak biçimde bir kongre ile değişeceğini hele hele Türk-Işin DISK'te ifadesini bulan “sınıf ve kitle sendikacılığı” konumlarını yükseleceğini beklemek, ummak ne olanaklı ne de reel bir yaklaşımdır. Ama 14. 
köngreden sonra, tabandan yükselen sese kulak veren “tabanın söz ve karar sahibi olması” ilkesini sendikal anlayışta başa alan sendikal hak ve özgürlüklerin el de edilmesini savunan tabanın desteğiyle aktif bir toplu sözleşme savaşımı yürüten bir Türk-iş'in ortaya çıkması bugün hem olanaklı, hem de sınıf çıkarlarımız açısından paha biçilmez bir değerdedir. 

Böylesi bir Türk-iş demokrasinin kazanılmasında emperyalist dayatmaların boşa çıkanlarak, banşçı bir dış politikanın sürdürülmesinde, ücretlerin günün koşullarına göre köklü bir biçimde yükseltilmesinde, demokratik bir iş yaşamının sağlanmasında, her kesim tarafından sözü duyarlılık- 


mazlığı olmayan bir milletvekili sifauyla, onun çeşitli devlet dairelerinde, inceleme ve araştırma yapmasının önünün kesmesi hesapkanıyor. Cüneyt Canver'i milletve- 


Kema! Davsal 


la dinlenen “demokratik bir güç” kuşkusuz Ülkemizin en etkili gücü haline gelebilir 

İşte bugün Türk-Iş'te ortaya çikan “demokratik muhalefet” bunu hedeflemeli ve bu hedefe ulaşmada en geniş sendikal güçleri bir platform etrafinda toparlayacak esnek ama ilkeli bir politika sürdürmelidir. 

Türkiye Postası: Türk-iş kongresi öncesi bazı sendikaların kongreleri toplanıyor. Bu kongrelerin Türk-iş genel kuruluna etkileri ne olabilir? Durum nasıl gelişiyor? 

Kemal Daysal: Henüz bazı sendikalann şube düzeyinde kongreleri yapılıyor. Genel merkez kongreleri ise ağırlıklı olarak kasım ayı sonlarında başlayacak, Türk-İş kongresine gidecek delegeler de bu kongrelerde saplana- 


na t miş 

Ayrı günlü komisyon kararında DYP'li Sabh Batumlu'nun da sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması is teniyor. 


cak, Bu nedenle çok somut hir değerlendirme yapmak şu anda olanaklı değil, Kaldı ki Türkiş kongresi bilebildiğim kadarıyla 
400 civarında delegeden oluşu» 
yor. Bu delegelerin muhtemel büyük çoğunluğu da sendikaların merkez veya şubelerindeki seçilmiş yönetici kadrolardan oluşa» cakur. Bu durum kuşkusuz tabandaki muhalefetin veya değişim isteğinin gücüne oranlı bir ağırlık olarak Türk-Iş kongresine yansımasını bir ölçüde frenleyebilecektir 

Ama şunu da gözardı edemeyiz. Şube düzeyinden gelen delegeler, tabanın izlenen sendikal politikaya ve bugünkü Türkiş yönetimine gösterdikleri tepkiyi yakından görüyorlar, biliyorlar. 
Bu nedenle kongrede tabanın özlemleri doğrultusunda bir yaklaşam içine de girebilirler, 


Mannesmann çelik tekelinin boru ve çelik üretimi alanlarında 6 
bin 500 işçiye çıkış vermeyi planlaması 15 Ekim çarşamba günü Düsseldorf'ta düzenlenen yığınsal bir mitingle tekrar protesto edildi. 
Mannesmann işletmelerinde çalı. 
Şan 9 bin işçinin Katıldığı yürüyüş iki koldan başladı ve tekelin Ren nehri yakınındaki merkezi önünde 


İsviçre'de 

yabancılar politikası kınandı 


İsviçre'de son yıllarda yükselen yabancı düşmanlığına ve sığınma yasalarının ikinci kez kısıtlanmaya çalışılmasına karşı MODS hareketi tarafından bir dizi eylem düzenlendi. 

İlk olarak 19-21 Eylül tarihlerinde Bern Federal parlamentoda bir “Karşıt Parlamento” toplandı. Bu toplantıda İsviçre'nin yabancılar politikası kınanarak Charte 86'nın yabancılara eşit haklar tanıyan, daha gerçekçi, insancıl bir sığınmacılar politikası isteyen ilkeleri kabul 
edilerek, kamuoyuna sunuldu. 24 


Mannesmann'da protesto eylemi 


bitti. Yapılan mitingde IG Metall sendikası Yürütme Kurulu üyesi Horst Klaus'un yanısıra işçi vesendika temsilcileri konuşmalar yaptilar. 


İşten çıkarmaları protesto mitinginin 15 Ekim günü yapılmasının. 
nedeni aynı gün tekel yönetiminin işçi temsilciliğiyle bir sosyal plan üzerinde uzlaşlırılmaya çalışılması amaciyla bir uzlaştırma komisyonunun toplantı yapmasıydı. 


İşten çıkarmalar gerçekleştiğin- de fabrikada çalışan her dört işçi- den, Düsseldorf t: ise her üç işçi- den biri işsizler ordusuna katlacak. Bu durumun bilincinde olan Mannesmann işçileri uzun süredir değişik biçimlerde direnişlerini sürdürüyorlar. Uyan grevleri, yürüyüşler toplu imza listelerinin işletme yönetimine teslim edilmesi bunlardan bir kaçı, Bu yürüyüşe de Mannesmann'ın Duisburg. 


Düsseldorf, Mülheim gibi işletmelerinden işçiler fabrikalarda sadece fırınların donmaması için gerekli nöbetçi personeli bıraktıktan sonra hep birlikte Düsseldorf taki miting alanına geldiler. 


Başkâ illerdeki çelik işletmeleri de Mannesmann`daki işçi arkadaşlarıyla dayanışma gösterdiler. Örneğin Arbed-Saarstahi işçileri gönderdikleri mesajda adi bir kapitalist önlem olan işyerlerinin yok edilmesi politikasına sert bir şekilde karşı çıkıldı 

Mitingde yapılan konuşmalarda işten çıkarılacak 6.500 işçinin aileleriyle birlikte en az 20 bin kişinin bu çıkışlırdan doğrudan etkileneceği ve bu çıkışların sonuncusu olmayacağı vurgulandı, Aynca Mannesmann tekelinin daha birkaç yil önce işçi sayısını dörtte bir oranında azalttığına dikkat çekildi ve işçilerin işine son vermenin çözüm yolu olmadığı, bunun sadece kârları yüksek tutmak için tezgahlandığı belirtildi. 

Yürüyüş ve mitinglerde çok sayıda yabancı ve özellikle Türkiyeli işçinin yer aldığı gözden kaçmadı. 
Miting sırasında konuştuğumuz bir Türk işçisi fabrika yönetiminin yine tazminatı çıkışlar konusundaki söylentilerle kafa karıştırdığını, yerli olsun, yabancı olsun tüm işçilerinin çıkarının işyerlerini birlikte savunmak olduğunu söyledi. 


HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye Postası, 24 Ekim 1986 


Belçika Türkiyeli İşçiler Birliği'nin düzenlediği panelde çeşitli konular ele alındı 


Brüksel'de göçmen işçi 


sorunları paneli yapıldı 


12 Ekim Pazar günü Belçika'da 
Saint Josef Salonu'nda yapılan Göçmen İşçi Sorunları paneline 
150 kişi katıldı. Iki bölüm halinde 
yapılan panelin, birinci bölümünde Belçikalı konuklar, ikinci bölümünde ise Türkiyeli göçmen işçiler konuştu. Panelin amacını açıklayan açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen FGTB (Sosyalist Sendika) Göçmen Bürosu sorumlusu Ledo Antoin, “gerici Martens-Gol hükümetinin aldığı ekonomik önlemler en çok göçmen işçileri etkilemektedir. Bu nedenle de BTIB'in düzenlediği bu panelin böylesi bir zamanda yapılmasının önemi daha da artmaktadır” diyerek panele başarılar diledi. 

Belçika Işçi Partisi adına yapılan konuşmada da, göçmen işçilere yönelik ırkçı saldırıları değinilerek, “bugün artık Belçika işçi sınıfının bir parçası haline gelen göçmen işçilere yönelen ırkçı saldırılara karşı çıkmak, kendisine demokra-Um diyen ber kişi ve kuruluşun aktif görevidir. Belçika işçi sınıfı Türkiyeli göçmen işçilerin Limburg maden ocaklarının kapatılmasına karşı verdikleri savaşıma büyük değer biçiyor” dedi. 


Ikinci bölüm ise oldukça canlı geçti. Bu bölümde kürsüye gelen ve 8 yıldır Belçika'da işçi olarak çalıştığını söyleyen bir işçi “Bu panele kahvede elime geçen davetiyeyi görerek katıldım. Gündemde ele alınan konular, bizlerin can alıcı sorunları. Belçika'da ilk kez böyle bir girişim oluyor. Kürsüden sesleniyorum. Politik düşüncemiz ne olursa olsun bizler birleşmezsek, sorunlarımızı ortaya çıkarıp gere- 


kenleri yapmakta gecikirsek, yannlar bugünleri aratacak” diyerek, birlikte olmanın önemine değindi. 


Panelde, Belçika'daki 25 yıllık göç süreci, -Primli geri dönüş, -Irkçalık, -Yerleşim hakkı ve konut sorunu, “Eğitim sorunu, -Bedelli askerlik, -Vize konulan ağırlıkla tartışıldı. 


- Belçika'daki 25 yıllık göç sürecini ele alan konuşmada Türkiyeli göçmen işçilerin Belçika'ya geliş nedenleri ele alındı. Bugün işçiler arasında giderek artan kalıcılaşma eğilimiyle birlikte eşit haklar için savaşımın önemi üzerinde duruldu. 


Panelde sözalan konuşmacılar çeşitli konulara ağırlık verdiler. 
Primli geri dönüş üzerine yapılan konuşmada, geri dönüşün gönüllü. 
olması, 3 yıllık uyum süresi tanınması gerektiği ve aileleriyle dönmek istemeyen gençlere Belçika'da kalma olanağı tanınması istendi. 


Bedelli askerlik konusunda BE-BAG'dan bir temsilci söz alarak 
faaliyetlerini anlattı, bedelin 100 
bin Belçika Frangına indirilmesini istedi, 


Irkçı ve ayrımcı politikaları ortaya seren uygulamaların anlatıldığı panelde eğitim konusu da ele alınarak, fırsat eşitsizliği, anadil eğitmi sorunları görüşüldü. 


Panelin kapanış konuşması için “Göçmen Işçi Sorunları Hazırlık Komitesi” adına kürsüye gelen konuşmacı “göçmen işçilere yönelik politikası olmayan Belçika hükümeti aradan geçen 25 yıla rağmen 


hâlâ bizleri ‘misafir işçi" olarak görüyor. Ikinci nesil yetişti Belçika'da. Işçilerimizin bir kısmı buralarda ev alıyor, İşyeri r. Artık bugün Belçika'da salt işçilerden oluşan bir azınlık değiliz. Ev kadınları, okullarda okuyan çocuklanmz, esnaflar, öğretmenler, din adamlarıyla sosyal ayrışımlara uğradık. Her 9 kişiden birinin göçmen işçi olduğu Belçika'da ekonomik ve politik her karar bizleri ilgilendiriyor. Bizler işçi sınıfının bir parçasıy 

Bu panelimizde gelecek için olumlu bir adım attık. Bugün görüyoruz ki, bizi birleştiren konular ayıranlardan çok daha fazla. Bu nedenle yakın bir gelecekte çok daha güçlü bir Göçmen Işçi Konferansı'nın yapılmasına ön adım oluşturacak bu panelimizin şimdiden başanlı olduğunu söyleyebili- 


Konferansa Batı Avrupa ülkelerinden sendikacılar, TÖB-DER yöneticileri ve üyeleri, bilim adamları, eğitim 


TÖB-DER ve GEW uluslararası 


riz.” diyerek Konuşmusını bitirdi. 

Göçmen işçi sorunları paneline Willy Bastım Charleroi Sosyalist Federasyon Genel Sekreteri Aime Locraixs FGTB Bölge Sekreteri Mohammed Mokrani FGTB Yabancılar Servisi Sorumlusu, Bruno Duccoli Yabancılar Sosyal Kültür Merkezi Başkanı, Emest Glin Avrupa Parlamentosu Milletvekili-Kültür Dairesi Müdürü ve Selelare Cami Derneği mesaj yollayarak başanlar dilediler. 


uzmanları katıldı 


yabancılara eşit haklar tanıyan, daha gerçekçi, insancıl bir sığınmacılar politikası isteyen ilkeleri kabul 
edilerek, kamuoyuna sunuldu. 24 
Eylülde bisikletli ve yaya olarak Bern'e yüründü ve 27 Eylül günü Börn'de bir protesto mitingi yapıldı 

Dönibine yakın İsviçreli ve ya bancının katıldığı miting protestan rahip Alain Wwer'in “Herşeyden önce Avrupa  demokrasilerinin, özellikle İsviçre'nin gittikçe sertleşen acımasız sığınmacı politikası karşısındaki özüntümü dile getirmek istiyorum” sözleriyle başladı. 
Bem kanton milletvekili Barbara Gurtner konuşmasında gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmişlerden yana ağır bastığı, İsviçre'nin diktatoryal rejimlerle, tekellerine devlet garantisi vererek ekonomik ilişkilerini geliştirdiğini, zindanlarında 40 bin politik tutuklu bulunan Türkiye'nin bunun bir örneği olduğunu söyledi. 

Yazar Alfred A.Hasler de yaptığı konuşmada 2. Dünya Savaşı'nın Ausschwitz, Maidenek, Treblinka gaz odalarını hatırlatarak “Açlıktan, diktatoryal baskılardan kaçıp bize sığınan insanlara karşı yarın sabah kalktğımızda yüzümüzün kızarmasım istemiyorsak, bugün üzerimize düşenleri yapmalıyız” dedi, Miriam Makeba ve René Bardet ve Doğan Yıldırım insanları sevgi ve kardeşliğe davet eden sarkılar çaldılar, söylediler. 

1985 Nisanında sığınma yasası- 
nın revizyona uğratılması ve yabanci düşmanlığını çıkış noktası yapan gerici partilerin ilerleme kaydetmesi üzerine harekete geçen bazı aydınlar Charte 86 adlı bir istemler belgesini imzaya açtılar. Kısa sürede bine yakin tanınmış isim, 
64 kilise, parti ve demokratik örgütpe imzalanan Charte 86'mn destekçileri MODS (Açık demokratik, ve dayanışmacı bir Isviçre hareketi) adı alında örgütlenerek eyleme geçtiler. 


Aaaran'da yürüyüş 


8 Ekim günü de İsviçre'nin Aaran şehrinde bulunan politik sığınmacilar yaşam koşullarının iyileştrilmesi için bir günlük açlık grevi ve yürüyüş yaptılar. Yetkililerin yaşam koşullarını düzelteceklerine dair söz vermeleri üzerine yürüyüş sona erdirildi. 


Konferansa Batı Avrupa ülkelerinden sendikacılar, TOB-DER yöneticileri ve üyeleri, bilim adamları, eğitim uzmanları Katildi 


(TÖB-DER) (Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Demeği) ve GEW (Federal Almanya Eğitim ve Bilim Sendikası)nın ortaklaşa düzenledikleri “Türkiye'de Demokrasi ve Öğretmenlerin Örgütlenme Olanakları” konulu uluslararası konferans, 3-4 ve 5 Ekim tarihlerinde, Köln yakınlannda Bergisch-Gladbach'da yapıldı. 

Uluslararası Konferansa Batı Avrupa ülkelerindeki ulusal ve uluslararası sendikalar, TÖB-DER Dış Bürosu yöneticileri ve yurtdışı» na çıkmak zorunda kalan TÖB-DER'li üyelerden bazıları DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar, başta Server Tanilli olmak üzere bilim adamlan ve eğitim uzmanları ile Bat Avrupa ülkelerinde çalışan Türkçe anadili öğretmenleri kauldilar. 

Konferans aninda yapilan çevirilerle Türkçe, Almanca ve Ingilizce dillerinde yürütüldü. 

Konferansı, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu Türki. 
ye öğretmenleri adına selamlayarak açtı, 

“Şu anda bütün Türkiye öğretmenlerinin gözü konferans üzerindedir, Bu konferansta alınacak kararlar, bu kararların hayala geçirilmesi için yürütülecek çalışmalar, son derece önemlidir. Çünkü Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, öğretmenlerin her türlü yasal örgütlenme haklan yokedilmiştir. 

Konferansımızın konusu *Türkiyede demokrasi'yi de kapsıyor ama bu kimseyi yanılımamalıdır. 
Hemen belirtelim ki, Türkiye'de demokrasinin asgari koşulları bile, bugün hala yürürlükte değildir. 
1982 Anayasası yasakçı, zorla dayatılan, İnsan temel hak ve özgürlüklerini tanımayan bir belgedir. 
Bu anayasaya dayalı olarak çikartilan diğer yasalar, örneğin *Dernekler Yasası", öğretmenlere örgütlenme hakkını yasaklamaktadır. 
Böyle bir demokrasinin yeryüzünde örneği yoktur. 


Türkiye ögretmenleri yaklaşık 
70 yıldan beri örgütlü mücadele 
veriyorlar” diyen Gazioğlu, “Türkiye'de öğretmenler, (büyük ço- 


Bunluğuyla) antiemperyalist, antifeodal, antitekel, antişovenist ve antifaşisi tutum içinde olagelmişlerdir. Öğretmenlerin böylesine ilerici nitelik taşımasının, onlann sınıf kökenlerinden ve aydın karaklerinden kaynaklanan nedenle ri vardır.” dedi. Bu nedenle, *,..görevlerinin okul ve öğrencilerle sımrli olmadığını, çevreyi ve toplumu değiştirmek” olduğunu görmelerinden egemen güçlerle çatıştıklarını, nitekim bir eski Milli Eğitim Bakanı'nın “Öğretmenlerin alfabe öğretmesini, hesap kitap öğretmesini istiyoruz. Biz öğretmenlerden petrolün ne işe yaradığını öğretmelerini istiyoruz; petrolü kimin çıkardığını, kimin sattığını, bundan ne kazandığını öğretmesini istemiyoruz” diyerek çatışmanın özünü açığa vurduğunu belirti. 
Bu temel nedenle 12 Eylül reji- 


Konferansta Türkiye'de TÖB-DER üyesi oldukları için işkencelerden geçen iki öğretmenin konuşmaları ilgiyle izlendi. Bu konuşmalardan sonra söz alan GEW Genel Başkam Dieter Wunder, öğretmenlere teşekkür ederek, Gültekin Gazioğlu'yla birlikte konferans sonuçlarını ve Türkiye'de demokrasi olmadım açıklayacaklarını söyledi. 
Diğer ülkelerden sendika temsilcileri de ülkelerinde kamuoyunu bilgilendireceklerini ve dayanişmayı yükseltme yolunda ellerin- den geleni yapacaklarım dile getirdiler. Aşağıda Turan Yılmaz ve Mustafa Deprem'in konuşmalanm yayınlıyoruz. 


Turan Yılmaz 


“40 gün işkence gördüm. TÖB-DER Kapatıldıktan sonra 5 yil illegal yaşadım. 1985 Hâziranında yakalandım, 40 gün aralıksız işkence gördüm. Onları anlatmak istemiyorum. Eşim; 5 ve $ yaşlarındaki çocuklurm işkence gör- 


minin TÖB-DER'i Kapatuğını, mallarına el koyduğunu, iki yöneticisini işkenceyle öldürdüğünü, onlarcasının herbirini 9 yıla varan ağır cezulara çarptırdığını, 200 bin öğretmenin mesleki demokratik örgütü TÖB-DER'i kapattığını, onbinlerce öğretmen ve öğretim üyesinin mesleklerine son verdiğini, bir o kadarının da mesleklerinden aynlmak zorunda bıraktığını söyleyerek, öğretmenlerin bugün örgütsüz, çok zor koşullar altında bulunduklarını, faşist terör altında olduklarını, bugün bir öğretmenin ortalama maaşının 150 mark iken, orta durumda bir evin aylık kirasının 200 murkın üzerinde bulunduğunu söyledi. 


TÖB-DER tarafindan hazırlanarak konferansa sunulan ve konferans boyunca tartışılan bildirilerin 


düler, Bizi içerde en çok sevindiren uluslararası dayanişmalar oluyordu. İşkencede, askıda iken benim Hristiyan olup olmadığım soruldu. Bana, Kanada Kiliseler Birliği'nden benimle dayanışmatannı bildiren bir tel gelmiş, onun. 
için soruyorlarmış. Anladım ki yalnız değiliz. Kendimitopladım. 
Beni bu tel ayakta tuttu. Dayanışma gereklidir. Türkiye demokratik öğretmen hareketi dayanışmaya gerek duyuyor. Öğretmenlerya işkence altında ya da illegal yaşıyor. Illegal çalışma çok ağır koşullar altında yürütülüyor, Kimileri pazarcılık yapıyorlar, Uluslararası örgütlerin TÖB-DER'in yanında olması beni sevindirdi.. Türkiye demokrasiye geçmiş değildir. Türkiye'de polis devleti vardır. Insanlar sokaktan polislerce kaçırılıyor ve işkenceye tabi tutuluyor- Ben böyle kaçırıldim. 1985'te 40 gün işkence gördüm. Daha önce yakalananlar- dan 100 gün işkence gören oldu. 

Yapılanara seçimler göstermeliktir. Türkiye'de baskı her yönüyle sürüyor. Bir polis devlet- 


konulan şöyleydi: Uluslararası anlaşmalarda öğretmenlerin Örgütlenme hakkı, Türkiye öğretmen hareketinin kısa tarihçesi, TÖB-DER hakkında açılan davalar, öğretmenlerin güncel sosyal ve politik durumu ve Türkiye'de öğretmenlerin ve yüksek öğretim üyelerinin durumları ve örgütlenme olanakları. Ayrıca Prof. Dr. Server Tanilli de anayasa hukuku açısından Türkiye'de insan haklan ve politik durum konulu bir bildiri sundu. 
TÖB-DER'in kuruluşunun 15, yılı kutlaması şeklinde geçen konferansa Bau Avrupa'dan çok sayıda sendikacı katıldı. Konferansa katılarak Türkiyeli öğretmenlerle dayanışma ve desteklerini gösteren sendikacılar ve temsil ettikleri sendikalar şunlar: Alain Mouchoux-IFFTU-Uluslararası Hür Öğ- 


Beni işkencede Kanada’dan gelen telgraf ayakta tuttu 


dir. Emekçiler, aydınlar ezgi alunda.” 


Mustafa Deprem 


“Yargılanan 64 TÖB-DER yöneticilerinden biriyim. Bugün, Türkiye'de demokrasiye geçildiği teraneleri sürüyor. General Evren, ‘Biz Istiklal Mahkemeleri kurmadık” diyor. Ama Sikıyönetim mahkemeleri, istiklal mahkemelerini fersah fersah geride bırakmıştır. 

Cezaevlerinde can güvenliği yok. Terör bizzat devlet tarafindan uygulanıyor. Terör devletin günlük uygulamasıdır. 

Mamak Cezaevi, Nazi toplama kamplarını aratacak ölçüde kötüdür. Kafeste 24, 48, 72 saat sürelerte insanlar işkence ile ehlileştiriliyorlar. Mamak'taki ikinci gıda dayakur. Ellerimiz dayakla nasır bağlamıştır. Içi demirli lastik sopalarla dövüle dövüle. Bu, Mamak'taki bütün insanlara uygulanıyor. 

Biz çocuklara her sabah, “Tür- 


retmen Sendikaları Federasyonu, Jaac Adams-ETUCE-Avrupa Öğretmenler Sendikal Komitesi, Jean Claud  Barbamd-WCOTP.Dünya Öğretmen Örgütleri Birliği, Guy Le Neouannic-FEN-Fransa Öğretmenler Ulusal Federasyonu, Geor- 


küm, doğruyumi..." diye başlayıp ‘Ne mutlu Türküm diyene." diye biten bir ant içtirirdik. Bu bana 
6 saat süre ile öğrencim yaşındaki askerler tarafindan öğretilmeye çalışıldı. Bunu can güvenlikinin yokluğunu kanıYamak için söylüyorum, Insanlar gece polis tarafindan ya da kontrgenillaca her an bilinmeyen yerlere götürülür. İşkence görebilir ya da öldürülebilir 

Digan çıkınca hep izlendik. Iş verilmedi. Bize hiçbir kamu kurumunda iş verilmiyor. Fişleniyoruz. Evimde polis karakolu kuruldu, Bütün bunların izlerini kanm atatu. Ama şu anda çöcugum geceleri uyuyamiyor. Bunu acıma duygusu yaratmak için degil, Bau kamuoyu Türkiye'nin demokrâsiye geçmekte olduğu doğrultusunda yönlendirilmekte olduğundan uyarmak için söylüyorum, Seçimler bir senaryodur, Türkiye'de Adana'dan öteye geçemezsiniz. Kruvatsızsanız yasaktır. Kürt halkı yaşamaya çalışı» yor. Heyecanımı bağışlayın daha fazla konuşamayacığım.” 


ge van Weeveli-ACOD-Belçika Genel Kamu Hizmetleri Sendikası, Andre Dumont ve Turgut Ersoy-ABOP Hollanda Eğitim Görevlileri Genel Sendikası, Thers Bodö-SEW Lüksemburg Eğilim ve Bilim Sendikası, Aud Wasa Assebana ve Olav  Eggen-NI-Nofveç Öğretmenler Birliği, Jurgen Lindholm-SFL-İsveç Branş Öğretmenleri Birliği, Dicter Wünder.GEW-Genel Başkanı ve Joachim Albrect- GEW-Almanya Eğitim ve Bilim Sendikası | 


Konferans sonunda kamuoyuna 
açıklanan sonuç bildirgesinde 1982 
Anayasası, 12 Eylül'den sonra çikan buskıcı yasalar mahkum edilerek, Türkiye'de demokrasiye dönüşün ancak demokrasiden yana güçlerin birliği ve ortak mücadelesiyle faşist iktidar yıkılarak gerçekleşebileceği belirtildi. 

Eğitimin demokratikleştirilmesi şin bildirgede Şu güncel talepler vurgulandı. 

- TÖB-DER üzerindeki yasakkinn kalkması ve gaspedilen malların geri verilmesi 

Eğitim emekçilerine grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı 

- Zarara uğrayan TÖB-DER'lilerin kayıplarının karşılanması, 

- YÖK'ün lağvedilmesi, üniversite özerkliğinin ve bu yüzden görevlerini yitirenlerin geri dönmelerinin sağlanması, 

- Eğitimin: yönetiminde ve sisteminde ırkçı, şoven, faşist ve asimilasyoncu niteliklerin arındınılması, Kürt dili üzerindeki yasakların Kalkması 


Türkiye Postası, 24 Ekim 1986 


Dünya Barış Kongresi, 133 ülkeden yaklaşık 2400 delegenin katılımıyla Kopenhag'da toplandı 


Türkiye barış hareketi de 


Danimarka'da temsil edildi 


Dünya Barış Kongresi 133 ülkeden gelen yaklaşık 2400 delegenin katılımıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15-19 Ekim tarihlerinde yapıldı. Atom denemeleri» nin derhal durdurulması ve Yıldızlar Savaşı çalışmalarına son verilmesi istemiyle çalışmalarını başlayan kongrenin başkanlığını Danimarka'nin çeşitli ülkelerde elçilikini yapmış olan Hermud Lannug yaptı. Türkiye barış hareketi kongrede gerek Türkiye'den gelen, gërekse yurtdışındaki göçmenlerin oluşturdukları delegasyonlarla başanlı bir şekilde temsil edildi 

Dünya Barış Kongresi'nin çalış» mulari yedi ana grup çerçevesinde yürütüldü. Barış ve adalet, silahsızlanma, barış ve kurtuluş hareketleri, barış ve insan hakları, bany ve İnsan İhtiyaçları, barış içinde bir yaşam ve barış ve tekeller başlıkları altında toplanan komisyonlarda dünyanın her köşesinden ve farklı politik görüşlerden insanlar iki gün boyunca birlikte barış konusunu diğer sorunlarla bağ içinde ele aldılar. 

Kongrenin üçüncü gününde oluşturulan forumlarda güncel sorunlar ciealındı. Bu bölümde nük- 


lcer denemelerin durdurulması, uzayın silahlandınlması, bölgesel çatışmalar, Avrupa güvenliği, Akdeniz güvenliği, nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler, silahsızlanma ve yumuşama konuları tartı» şıldı. 


Dördüncü gün yapılan grup çalışmalarında ise çeşitli ilgi ve meslek gruplarının sorunlarının çözümünün silahsızlanma ile ilişkisi görüşüldü ve çeşitli alternatif öneriler sunuldu. 


Barış girişimleriyle dikkati çeken dört kıtadan altı ülkenin delegeleri (İsveç, Hindistan, Yunanistan, Tanzanya, Meksika ve Arjantin) kongrede atom denemelerinin durdurulması ve Yıldızlar Savaşı'na son verilmesine yönelik bir imza kampanyası başlattılar. 


Dünya Barış Kongresi'ne Türkiye'den Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Uğur Cilasun, bilim adamı ve yazar Haluk Gerger, atom mühendisi Prof. Tolga Yarman, Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik katıldılar. Türkiye Avrupa" da Barış Yılını Destekleme Komitesi delegeleri arasında ise Banş 


Demeği Genel Sekreteri Enis Coşkun, sendikacılar Mehmet Karaca, Cahit Baylav, yayıncı Doğan Görsev, eğitimci Yüksel Selek, hekim Dr. Bülent Tarakçıoğlu, gazeteciler Filiz Kardam, Erhan n - çelik, Mahmut Değer, Yazar Fakir Baykurt FİDEF G Başkanı Hasan Özcan, Londra Halkevi Sekreteri Sadettin Yumuşak, FAT G. Başkani Mahmut Erdem, IKD yönetici» leri Ayşe Coşkun, Zülal Kılıç, IGD yöneticisi Haluk Tan İpekçi, Avustralya'dan öğretmen Muammer Toprak ve İsviçre'den Barış Derneği Başkanlık Divanı üyesi Yavuz Çizmeci aldılar. Batı Avrupa" daki göçmen işçilerimizin örgütleri DİBAF, KOMKAR ve Milli Görüş Teşkilatları da kongre delegeleri arasındaydı 


Gerici bir kaç kişinin kongre çalışmalarını engelleme çabaları kongre delegelerinin birlik içinde karşı çıkışları sonucu başarısızlıkla, sonuçlandı ve kongre günümüzün en karmaşık konularını dayanışma, içinde tarışarak başarıyla sonuçlandı, Kapanış plenumundan sonra delegeler Kopenhag'da yapılan barış yürüyüşüne katıldılar, 


HABERLER-YORUMLAR 


e Konferansa gelen mesajlardan 


RAJIV GANDİ 


Bugün bans güçleri her kıtada aktif çalışıyorlar. Hindistan nükleer yokolmaya karşı dünya» nın vicdanını uyarmada önemli bir rol ynamıştır. Kopenhag'daki Dünya Barış Kongresi" nin barışın temellerini güçlendireceğini ve nükleer silahlann yok edileceği günü daha da yakınlaştıracağını ümit ediyorum, Biz bu yüce davaya kendimizi tam kararlılığımızla adıyoruz 


PEREZ DE CUELLAR 


Günümüzde insanlığın herk 


bilinen kar 


mayk sorunları vardır. Yoksulluğun yeni böl. 


gelere kaymasına engel olabiliriz. 


Arom dene- 


melerinin durdurulması kararı büyük önem 


yok edilmelidir. 


taşımaktadır. nükleer silahlann yokedilmesi için bir yol bulmak zorundayız. Kollektif güvenlik sisteminin yeniden inşası için yeni çabalara gereksinimi vardır. Banşın ekonomik ve sosyal boyutlar da gözardı edilemez. Insan hakları daha da geliştirilmeli ve evrensellik kazanmalıdır. Irkçılık ve irka dayalı ayrımcılık 


leriyle 


DEVOTED TO N 
THE INTERNATIONAL 
YEAR OF PEACE 


Copenhagen October 19006 


EDWARD KENNEDY 

Ben milyonlarca Amerikalıyla birlikte isteklerinizin kabul edilmesi için karşı koyuşunuzu kutluyorum. Barış amaçlı kararlılığımızı destekliyorum, Ve bu toplantımızın sonuçlarını me rakla bekliyorum. Eski bir halk şarkısının dize “yüreklerimizin derinliğinden inamyo- 


niz, bir gün başaracağız" 


ABD halkı artık “Ruslar geliyor” görüşüne kuşkuyla bakıyor 


Türkiye Postası: Reykjavik zirvesinden sonra silahsızlanma ve bir başka zirve yönündeki perspektifleri nasıl görüyorsunuz? 

A. Guarisco: Bizim örgütümüz Reagan yönetiminin iktidara geldiğinde hiçbir silahsızlanma adımı almayacağını 1983'de kamuoyuna duyurdu. Bu nedenle, zirvede ahnan sonuç benim için bir sürpriz Olmadi. Reagan yönetiminden aynı sözleri tekrarlama ve laf kalabalından başka bir şey beklemiyorum. Silah kontrolü bu yönetimin. 
işi değildir. Onların işi baskıdır. 
Reagan yönetimi Amerikan halkını da baskı altında tutuyor. Reagan’ ın Amerika'yı içine soktuğu durum gerçekten, utanılacak bir durumdur. 

Türkiye Postası: SDI konusunda ne düşünüyorsunuz? 

A. Guarisco: Bizim açımızdan bu aptalca bir projedir, çılgınlıktır. 
Önce büyük paralar yatırıyorlar, ondan sonra da “Artık duramayız çünkü bu kadar para yatırdık” diyorlar. Bu lafan da çok dinledik. 
Vietnam'da da durum aynıydı. Önce asker gönderdiler, sonra “Bu kadar kişi gitti, artık işi bitirme- den çekilemeyiz” dediler. SDI için de aynı şeyleri söyleyecekler. SDI yi durdurmak yalnızca ekonomik açıdan değil, kafalarımız, yüreklerimiz açısından da daha iyi olurdu. 
Bu da uluslararası dayanışmayı gerektiriyor. Artık onu yalnızca ABD” de durduramayız. Çünkü Reagan dünyayı dolaşıyor. Japonya'dan Avrupa'ya müttefiklerine pay dağı- 


tyor. “Hissen daha da gelecek” 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York'ta sokaklarda yatıyor. Akıl hastası, tedavi görmesi gereken insanlar sokaklarda geziniyor. Karın içinde sırtüstü yatıp gökyüzündeki SDI projesinin nerede olacağını seyrediyorlar. 


Türkiye Postası: Sovyetler Birliği yeni adımlar atmalı, yeni tavizler vermeli mi? 

A. Guarisco: Ben şuna inanıyorum. Sovyetler Birliği şimdiye dek o kadar çok şey yaptı ki, artık başka adımlar atmasına gerek yoktur. 
Eğer moratoryumu sürdürür veba; rış hareketine bir olanak tanırlarsa bu dunumda uluslararası düzeyde prestiji daha da yükselecektir. Kişisel gözlemim şu ki, tarihe Gorbaçov'un ismi barışı yapan “peacemaker” olarak geçecek, Sovyet halkinin da yaln ndi çıkarını değil, tüm halkların iyiliğini düşünen tavn gittikçe daha iyi anlaşılıyor. Çünkü Gorbaçov attığı adımlar Sovyet halkından gelen destek ile atıyor. 
Şimdi dünya Sovyet halkına bir başka gözle bakıyor. 

ABD'de son 18 aydır yapılanlar karşısında insanlar artık 1945'den beri sürdürülen “Ruslar geliyor” görüşlerine kuşku ile bakmaya baştadilar. Bu nedenle önemli olanın Sovyetler Birliği'nin yaptığı tekliflerde geri adım atmaması olduğuna inanıyorum. 


Türkiye Postası: Zirvenin sonucu ABD halkı tarafından nasıl kar-Şılandı? 

A. Guarisco: O anda yoldaydım. 
Ancak, çeşitli biçimlerdeki temaslanmdan öğrendiğim kadarıyla, 


renk hilelik hir heval kanka vi 


açmış. Bu da doğal, Çünkü ABD halkının yüzde 80'ininden (azlası sorunlan tam anlamasa da nükleer çılgınlığa son verilmesini istiyor. 
Bence İzlanda zirvesinden çıkan şu sonuç çok önemlidir: Şimdi herkes gözlerini Reagan yönetimine çevirmiştir. Ondan adım atmasını bekliyor. Bu nedenle, olanak ve ze min sağlanırsa, barış güçlerinin çalışmaları olumlu sonuçlara yolaçabilir, 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teomzedeler Birliği 


Surat ve Amerikan ihi 


Soru: Sayın Cilasun, Sayın Gerger, Sayın Yarman ve Sayın Çizmeci sizler bu Dünya 


Banş Kongresinde Türkiye deleyasyonunda yer alıyorsunuz. Burada edindiğiniz izlenimleri aktarabilir misiniz? 

Haluk Gerger: Kongrede beni şahsen en çok etkileyen şeylerden biri dünyanın çok çeşitli yerlerin den, çeşitli siyasal görüşlere sahip insanların biraraya gelip barışı Lar tişiyor olması, Bu beni iki açıdan elkiledi. Birincisi, benim geldiğim ülkede barışın tartışılması kolay olmuyor, Hele değişik siyasi görüşten insanlar arasında barış bile tesis edilemiyor. Barış sözcüğünün bile tehlikede olduğu bir yerden gelen birisi için çok etkileyici bir manzarayadı, 

İkinci olarık da dünyadaki yeni soğuk savaş dalgasının, nükleer savaş tehlikesinin boyutlarının giderek artmasının getirdiği ortam için de yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanların barış konusunu tartışi» yor olması umut verici bir olgu 

Burada devletler arasındaki engeller ön plana çıkanlmaktan ziyahalklar arasındaki ortak nokalar bulunmayı çalışıldı ki, bence doğrusuda budur. 

Uğur Cilasun: Kongrenin görkeminden etkilenmemeye imkan yok. Böyle her memleketten, her siyasetten insanlarla barışı konuşmak ne kadar güzel birşey. Mesleğim gereği özellikle de bir komisyona katıldım, tümünü izleyemedim. O da barış ve insan hakları konusuydu. Orada bizim de derin- den inandığımız barışın insan haklan kavramıyla ayrılmaz bir bütün olduğu bütün konuşmacılarla çok renkli örnekler verilerek vurgulandı. Ben bu kongreden ülkeme bir şeyler öğrenmiş olarak döneceğim, 

Yavuz Çizmeci: Bu kongre insanı iki anlamda etkiliyor. Birincisi, böyle bir konu etrafında dünyanın hemen bütün ülkelerinden dili, dinivepolitik görüşleri ne kadar farkh olursa olsun, bütün insanların biraraya gelip fikir üretebilmeleri banş konusunun çağımızda ne kadar önemli, ne kadar yakıcı oldu-Bunu gösteriyor. İkincisi, barış ko- 


nusunda insanların nekadar ayrıntl düşünceler üretmeye çalıştıklarini görebiliyoruz. Örneğin şimdiye kadar savaş teknolojisine aynlmış ileri teknolojik gelişmelerin altematif olarak nasıl kullarulabileceği konusunda bilim adamlarının ve sendikacıların çok somut alter natif önerileri geliştirdiklerini görebiliyorsunuz. Hem sevindirici hem umut verici bir kongre bu. 

Ama diğer yandan böyle bir kongrenin dünyada yapılamayabilece- 
& ülkelerin olduğunu düşününce de insan üzülüyor, Örneğin Güney Afrika'da, Şili'de veya Türkiye'de, Bu kongreden insan dünya barışı için umutlu çıkarken Türkiye, Şili ve Güney Afrika için de bu ülkelerde barış bilincinin gelişmesi, bu düzeyde çalışmalar yapabileceğini umut etmek istiyor. 

Tolga Yarman: Görebildiğim kadanyla köngre nükleer savaş tehlikesinin iyice algılanıldığına dönük iyi bir izlenim yaratıyor. Nükleer oyuncaklarla oynayan birçok ülke nin lideri dünyanın başına çorap ördüklerinin bilincinde değillerkanısındayım. Nükleer bilim alanında çalışan bilim adamlarının bir bölümünün dahi ne tür belaları gebe olduklarını yeterince anlamadıkları görülüyor. Burada ise sokaktaki insanların, ev kadınlarının ve çocukların bile, teknik ayrıntıla n bilmemelerine rağmen, tehlikeyi, mesleği icabı işin boyutlarını tanımaları gereken insanlardan daha iyi idrak ettiklerini görmek beni sevindiriyor. 


Soru: Ülkemizde 1986 Dünya Barış Yılı çerçevesinde yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Haluk Gerger: Türkiye'de dünya barışı için hiçbir şey de yapılmıyor denebilir, çok şey yapılıyor da denebilir. Hiçbir şey çünkü, TC hükümeti hiçbir şey yapmıyor. Bunun nedenleri açık. Türkiye'de ban$ kirli ve tehlikeli bir kavram haline getirildi. Banş Türkiye'de yargılandı. Buna karşılık Türkiye'de halk, insanlar çok şey yapıyorlar. 
Hepimizin bildiği gibi güç koşullarda yapılıyor bunlar. Kitaplar yazılıyor, paneller yapılıyor. banş 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şılandı? 


A. Gumrisce; O anda yoldaydım. 
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öğrendiğim kadaryla, bir hayal kifıklığına yol- 


Barışçılar yargılanıyor ama barış mücadelesi sürüyor 


Türkiye'den Kopenhag Dünya Banş Kongresi'ne katılan YÖK kurbanı öğretim üyesi ve banş konusundaki 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Türk Tabipler Birliği 


WDR Köln Radyosu, Türkiye Postası ve Anka Ajansı'nın sorulannı yanıladılar, 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şenlikleri düzenleniyor ve bunlar epey de fazla sayıdadır. 

Bir ülkeyi sadece halkı yüceltmez, hükümeti de yüceltir. Ne yazık ki, Türkiye'de işin bu boyutu eksik kalmakta, resmi çevreler hiçbir şey yapmamakta, ama Türkiye" nin banş savaşçılan Türkiye'yiyüksehtiyorlar, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Uğur Cilasun: Türkiye halkının 


Haluk Gers 


Tolga Yarman 


çok barışsever bir halk olduğunu biliyorum. Onların içerisinde yaşıyorum ve onların barış için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabileceklerini görüyorum. TC devleti de aslında banş temeli üzerinde kurulmuş bir devlettir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı bitirdiğimiz gün kurtuluş savaşının önderleri, Atı- türk'ün ağzıyla “Yurtta sulh, cihanda sulh” fikrini ortaya atmışlardır. Ve bu halkın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. O nedenle Türkiye'de banş düşüncesi- nin yeşermeyeceği hiçbir toprak parçası bile bilmiyorum. 

Ama asıl çaba harcaması gercken TC iktidanının bir şey yapmadığı da ortada, Türkiye hükümetinin 1986 Banş Yılı'nda kendisin- den beklenilen aktiviteyi gösterdiği söylenemez. Tersine, banş düşüncest 801i yıllardan bu yana tehlikeli bir düşünce sayılmıştır ve yargılanmıştır. Hala da yargılanması devam ediyor. Barış yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde bir taraftan halkım konuya gösterdiği yakınlik beni sevindiriyor, diğer taraftan da devletin sahip çıkmaması beni üzüyor. 


Tolga Yarman: Türk halkının nük leer tehlike konusunda yeterince haberdar ve donatmlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Egemenlik hakkı ise bir habersizlik ve duyarsızlık ortamında kullanilamaz. Hepimizin bu konudaki yazgımızı belirlemek üzere egemenlik hakkımızı kullanabilmek üzere konuyla ilgili gerekli haberlere ve duyarlılığımızı gelişterecek girdilere ihtiyacımız vardır. Dünyada bir savaşçıktığında Türkiye'nin debu sivaşa dahil olacağı mutlaka bilinmelidir. 
Soru: Bu kongrede ağırlıklı olarak Yıldızlar Savaşı projesinin durdurulması ve atom denemelerin son verilmesi doğrultusunda bir eğilim gelişti, Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Tolga Yarman: Yıldız Savaşları ve halihazırdaki nükleer tehlikeyi banşseverlerin birbirinden ayırt etmemesi lazımdır. Bunları beraber mütalaa etmek gerekir, Yıldız Savaşlan bundan önce izlediğimiz silahlanma yarışının bundan sonraki basamağını oluşturmaktadır 

Evet, önce olayı durdurmak, genletmeye geçmenin ön adımıdır, ancak Yıldız Savaşlan'nın halihazırdaki dehşet dengesinin daha Üst düzeyde, silahlanma merdivenin daha Üst basamağında yeniden tesis edebileceğini vurgulamak istetim. Dolayısıyla bu merdivenin tümden imha edilmesi yolunda çaba sarfedilmesi gerekir. Toplu tehlikeyi topluca ortadan kaldırmak, tahmin ederim ki, doğru olan davranışlır. 

Uğur Cilasun: Bu kongrede sa` dece Yıldızlar Savaşı çalışmalarımn, nükleer denemelerin durdurulması karan çıkarsa, ben bunun eksik olacağı kanısındayım. 
Her türlü nükleer silahın, hatta her 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türlü silahın imha edilmesi gerekir Yoksa insanın insanı öldürmesi tehdidini ortadan kaldırmak mümkün olamaz. Ama kesinlikle Yıldız» lar Savaşı çalışmalarına derhal son verilmeli, atom denemeleri hemen durdurulmalıdır ki, silahlanma yangina dur denebilsin, 

Yavuz Çizmeci: Nükleer denemelerin durdurulması ve Yıldız Savaşlanna başlanmaması için Türkiye'de yapılabilecek çok şey vardır. Türkiye'de zaten nükleer denemeler yapılmıyor, Yıldız Savaşlan- na bizim geri teknolojimiz yetmez, diyerek konuyla ilgilenmemezlik yapamayız. Özellikle Yıldız Savaşlannın uygulanması safhasında Türkiye halkının gerek şu anda yafamakta olan ve gerekse yaşayacak olan çocuklarımızı, torunlanmızı ilgilendiren bir yanı vardır. Bunlann ne denli önemli bir adım ok duğunu bilince çıkartmak gerekir 

Haluk Gerger: Benim kişisel ka mma göre Yıldız Savaşları projesi nükleer bir felakete davetiye çıkar makla eş anlamlıdır. 

Yıldız Savaşlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin çok özel bir durumu var, Bu konu tabii açık açık tartışılmamakla birlikte Türkiye Sovyetler Birliği'ne olan coğrali yakınlığı ve atmosferik, iklimsel nedenlerden dolayı Yıldız Savaşları programının ana üslerinden bir olmaya adaydır. ABD'de bu programi yük rülenler önce isim vermeden, coğrafi bölgenin adını vererek, fakat şimdilerde ise aruk gizli olmayan raporlarda Türkiye'nin adını açıkça anarak Yıldız Savaşları programın; da bir üs olarak kullanmayı plantadıklarını belirtmektedirler 

Dolayısıyla Yıldız Savaşlarına karşı mücadele etmek bizim insammz açısından ikili bir anlam taşmaktadır. Birincisi, yeryüzünde ya» şayan birer insan olarak yeryüzüne ve insanlığı nükleer felakete götürecek bu programa karşi insanlık borcu olarak mücadele etmek gerekir, fakat ikinci olarak da böyle bir felaketin, insanlığın mezar kaziası durumuna düşürülmek istendiğimiz için veaynca ülkemizin bapmsızlığı ve dünya ulusları arasındaki saygınlığı açısından da mücâdele etmek gerekir. 


Sayfa 6 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un Sovyet televizyonunda 14 Ekim 1986'da yaptığı konuşmanın tam metnini yayınlıyoruz 


BELGE 


Türkiye Postası, 24 Ekim 1986 


Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi önümüzde duruyor 


Biliyorsunuz ki, ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan ile İzlanda'da yaptığım görüşme, önceki gün, yani pazar günü sona erdi. Görüşmeden sonra, sonuçlanyla ilgili bir basın toplantısı yapılıp televizyondan naklen yayınlandı. Burada yaptığım konuşmanın ve gazetecilerin sorularına verdiğim yanıtlann metinleri yayınlanmış bulunuyor. Yurda döndüğümde görüşmenin nasıl geçtiği ve bizim Reykiuvik olayını nasıl değerlendirdiğimiz hakkında bilgi vermeyi görev saymakla vm: 


SBKP MK Politik Bürosu biraz önce sona eren oturumunda, İzlanda'nın başkentindeki görüşmenin sonuçlarını ele aldı, Yarın bir açıklama yayınlanacak ve parti yönetimimizin bu önemli politik olayı, kanımızca, sonuçları uluslararası ilişkileri uzun bir süre etkileyecek olan bu olayı nasıl değerlendirdiği bu açıklamada dile getirilecektir, 


Reykjavik öncesinde, beklenen olayla ilgili olarak çok şeyler söylendi ve yazıldı. Benzeri durumlarda genellikle yapıldığı gibi, birçok tahminlerde ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu, doğaldır. Bu kez spekülasyonlar da yapıldı. Şimdi görüşme bittiği için, sonuçları dünya kamuoyunun dikkat merkezinde bulunuyor. 
Herkes, ne olduğunu, orada nelerin olup bittiğini, görüşmeden sonra dünyanın durumunun ne olacağını bilmek istiyor 


Biz, Reykjavik görüşmesinde dikkat merkezine dünya politikasının temel sorunlarının, silahlanma yarışının durdurulmasının ve nükleer silahsızlanmanın alınması için çalıştık. Aslında da öyle oldu, Bu konuda niçin bu kadar ısrarla davrandik? Dış ülkelerde, bunun nedeninin bizim iç zorluklarımız olduğu yolunda sık sık sesler duyuluyor. Balının hesaplarında, Sovyetler Birliği'nin eninde sonunda silahlanma yarışını ekonomik bukımdan taşıyamayacağı, çökeceği ve Batı'nın karşısında dize geleceği tezi bir rol oynuyor. Sovyetler Birliği'ne biraz daha baskı yapılmalı, Sovyetler'e karşı üstünlük sağlayacak konumlar daha da güçlendirilmeliymiş. Nitekim bu, ABD Devlet Başkanı'nın görüşmemizden sonra yaptığı konuşmuda da işitildi. Ben daha önce de defalarca şunu söyleme fırsatı bulmuştum: Bu planlar yalnız çürük temeller üstüne kurulu olmakla kalmayıp, aynı zamanda tehlikelidirler, çünkü bu planlar büyük felaketlere götürecek politik kararlara yolaçabilirler, 


Biz kendi sorunlarımızı başkalarından daha iyi biliyoruz, Sorunlarımız vardır, biz bunları açıkça tartışmaktayız, çözmekteyiz. Bu konuda bizim planlarımız, yöntemlerimiz ve partiyle halkın ortak iradesi vardır. Genel olarak söylemeliyim ki, Sovyetler Birliği bugün birliği, halkın politik aktifliği, dinamizmi sayesinde güçlüdür. Bu eğilimlerin ve dolayısıyla toplumumuzun gücünün daha da artacağını düşünüyorum. Biz her zaman kendimizi savunabilecek durumda olacağız. 
Gerektiğinde Sovyetler Birliği her meydan okumaya, yanıt verebilir. Sovyet insanları bunu biliyor, ve bu bütün dünyada bilinmelidir. 


Ama biz üstünlük kazanma oyununa katılmak istemiyoruz. Roketler ve atom bu, son derece tehlikeli bir meşgale olur, Bizim kesin kanımız şudur 


sinırlandırılması değil, görece kısa bir süre içinde nükleer silahların ortadan kaldirlmasiydı 

Birinci önerimiz, stratejik saldırı silahlarına ilişkindi. Ben bu silahların ilk beş yılda % 50 oranında azaltılmasına hazır olduğumuzu bildirdim. Buna göre, kara- da, denizde, ve havada konumlandırılmış silahlar yanya indirilmeliydi. Anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak için Amerikalıları büyük bir ödün verdik: daha önce yaptığımız öneride yer alan stratejik denklem çerçevesinde Amerika'nın bizim topraklarımızı vurabilen orta menzilli roketlerini ve ileri konumlandırılmış araçlarını da sayma istemimizi geri çektik (1). ABD'nin bizim ağır roketlerimizle ilgili kaygısını da dikkate almaya hazırdık. Stratejik silahlarla ilgili öneriyi biz, bu yılın 
15 Ocağında tarafımızca önerildiği gibi, bu silahların tamamen ortadan kaldın!- 
ması bağlamında ele aldık. 

İkinci önerimiz orta menzilli roketlerle ilgiliydi. Ben Başkan'a Avrupa'daki bu tür hem Sovyet, hem de Amerikan roketlerinin tamamen ortadan kaldırı)- masını önerdim. Üstelik bu konuda da biz, şimdiye kadarki tulumumuzun tersine, Büyük Britanya ile Fransa'nın nükleer roketlerinin hesaba katılmasının gerekmediğini açıklayacak kadar (2) büyük bir ödün verdik. Bizim buradaki hareket noktamız, Avrupa'da yumuşamanın yolunu açma, Avrupa halklarını nükleer yıkım korkusundan kurlarma ve sonra bütün nükleer silahların ortadan kaldırılması yolunda adım atma gereğiydi. Kabul edeceksiniz ki, bu da tarafımızca atılmış cesur bir adımdır. 

Nasıl itirazlar olabileceğini önceden bildiğimiz için, 1000 kilometre kadar menzilli roketleri dondurmaya ve bunların daha sonraki yazgısıyla ilgili görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu açıkladık. 

Ülkemizin Asya kesimindeki orta menzilli roketlere gelince, ki bu sorun Başkan Reagan'ın “global çözüm biçimleri”nde sürekli yer almıştır, biz bu konuda da hemen görüşmelere başlanması önerisinde bulunduk. Gördüğünüz gibi, bizim bu konudaki önerilerimiz de, bu sorunu da kesin çözüme ulaştırma olanağı veren cömert ve ciddi nitelik taşımaktadır. 


Askersel üstünlük sağlayan yeni silah türleri geliştirmenin bütün olanakları yokedilmelidir. 


Daha ilk görüşmemizde Başkan'a sunduğum ve bizim öneriler paketimizin ayrılmaz parçası olan üçüncü sorun, yürürlükteki roketsavar sistemler antlaşmasına ve nükleer denemelerin yasaklanmasına ilişkindi. Bizim görüşümüz şu- 


dur: Madem ki, nükleer silahların önemli ölçüde azaltılmı başladığı ve ol dukça kısa bir süre içinde ortadan kaldınlmasının öngö; tamamen yeni bir duruma girmekteyiz, her çeşit olasılıkları karşı korunma Eereklidir. Bugüne 


kadar ülkemizin savunmasının özünü oluşturan silahlar söz konusu oluyor, Bu nedenle, silahsızlanma sırasında dengeyi bozabilecek herşeyin dışlanması gereklidir. Askersel bir üstünlük sağlayan yeni silah türleri Belğimücn vng olanaklan yokedilmelidir. 

Kanımızca, böyle big butun tamamen haklıdır ve mantığa uygundu, Bu böyle 


değiştirilmesi gerektiğini anımsatılar. Ve onlar tarafindan daha birçok benzeri türden şeyler ifade edildi. 

Ben hayretimi dile getirdim. Örneğin şöyle: Biz Avrupa ile ilgili Amerika'nın Sıfir-Çözüm biçiminin kabul edilmesini ve Asya'daki orta menzilli soketler konusunda görüşme masasına oturulmasını öneriyoruz, Siz ise bay Başkan, eski konumunuzdan uzaklaşıyorsunuz. Bu, anlaşılır bir şey değildir. 


Antibalistik Roket Antlaşması konusunda, bu temel, önemli antlaşmanın korunup güçlendirilmesini öneriyoruz, siz ise bu antlaşmayı reddetmek ve halta onu herhangi bir yeni bir antlaşma ile değiştirmek, böylece, SALT-2 antlaşmasından. 
uzaklaştıktan sonra, stratejik alandaki istikrarı güvence altına alan bu mekanizmayı da yok etmek istiyorsunuz. Bu da, anlaşılacak bir şey değildir. Stratejik Savunma Girişimi planlarını tartıştık, dedim. Eğer Amerika uzayda üç aşamalı bir roket savunma sistemi kurarsa, biz de buna cevap veririz. 


Bizim huzurumuzu başka birşey kaçırıyor: Stratejik Savunma Girişimi, silahların yeni bir alana yayılması anlamına geliyor. Bu ise, stratejik durumdaki istikran bozar ve stratejik durumu bugünkünden daha beter bir duruma getirir. Eğer ABD'nin amacı bu ise, bu da açıkça söylensin. Ama eğer Amerikan halkı için ve bütün dünya için gerçekten sağlam bir güvenlik isteniyorsa, bu durumda Amerikan konumlarının elle tutulur yanı yoktur. 


Başkana şöyle dedim: Biz yeni büyük bir öneri getirdik ve sizden herkesin duymaktan bıktığı ve hiçbir sonuca götüremeyecek şeyler duyuyoruz. Sizden rica ediyorum, Bay Başkan, bizim önerimizi bir kere daha dikkatle gözden, geçirin, madde madde cevap verin. Ve kendisine, olası direktifler taslağının Ingilizce tercümesini verdim. Bu taslak daha Moskova'da hazırlanmıştı. İlkelerde bir anlaşmaya varılmış olsaydı, bu taslağı, üzerinde çalışıp üç tane antlaşma taslağı haline getirmeleri için dışişleri bakanlarına ve diğer organlara verebilecektik. Daha sonra, bu antlaşmalar benim ABD ziyaretim sırasında imzalanabilirdi. 


Öğleden sonra tekrar buluştuk. Başkan, ara sırasında hazırlanmış olan konumlarını dile getirdi. Daha ilk açıklamalarından, daha önce basın toplanısında da belirtmiş olduğum gibi, Cenevre görüşmelerinden pek iyi bildiğimiz eski teranelerle karşı karşıya olduğumuz anlaşıldı: akla gelebilecek her türlü “ara çözüm”ler, rakamlar, düzeyler, alı düzeyler ve benzeri şeyler. Ne bir tek yeni düşünce, ne tek bir yeni yaklaşım biçimi, ne de herhangi bir çözümün, ileri bir adımın belirtisini içeren bir fikir, 


yl Amerikalıların, k'e elleri boş geldikleri anlaşıldı. Oraya sadeje meyvaları sepetlerine doldurmak için geldikleri izlenimi. 
dramatik bir le Bili Amerikan Rajani byas ölçekli, 


Š » İlişk x baluridir, tüm dünya vala rm Bu 

mna Sovy Vünetimi, görüşmeden önce, daha Başkan Reagan'ın görüşmeyi kabul etiğini bildirmesinden önce kapsamlı. bir hazırlık çalışması yürüttü. Politik Büre'nun ve Merkez Komitesi Sekreteri'nin yanısıra, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, başka merkezi devlet organları, bilim temsilcileri, askeri uzmanlar, değişik endüstri kollarından uzmanlar da bu çalışmalara katıldılar. Bizim Reykjavik görüşmesi için hazırladığımız konum, dostlarımızla, sosyalist topluluk Ülkelerinin yönetimleriyle kapsamlı bir biçimde ve tekrar tekrar yapılan danışmalarnn sonucudur. Görüşmeye ilkesel bir içerik, ileriye açık öneriler kazandırmaya çaba gösterdik. 


Eğer kabul edilseydiler nükleer silahsız çağı başlatacak öneriler 


Şimdi, bizzat görüşmeye gelelim. Görüşmenin gidişalı neydi? Bu konuda bilgi vermek, yalnız daha şimdiden görüşme muhatabımızın çarpıttığı gerçeği yeniden ayağının üzerine oturtmak için değil, aynı zamanda ve en başla şimdi ne yapmak istediğimizi sizlere bildirmek için gereklidir. 

Başkan Ronald Reagan ile ilk görüşme cumartesi günü saat 10.30'de başladı. 
Bu gibi durumlarda alışılagelmiş selamlaşmadan ve muhabirlerle kısa bir konuşmadan sonra, başbaşa kaldık. Yalnız tercümanlar bizimleydi. Genel durum üze rine, ülkelerimiz arasındaki diyaloğun nasıl geliştiği konusunda görüş değiş tokuşunda bulunduk ve ele almamız gereken sorunları belirledik. 

Sonra ben Başkan'dan bu görüşmede cle almak üzere biraraya geldiğimiz en önemli konulardaki somut önerilerimi dinlemesini rica ettim. Bu konuda basın toplantısında oldukça ayrıntılı açıklamalarda bulundum. Ama yine de bir kez daha kısaca anımsatmak istiyorum. Biz görüşme masasına, eğer kabul edilseydiler insanlığın yaşamında yeni bir çağı, nükleer silahsız çağı başlatacak somut önlemleri içeren kapsamlı bir paket sunduk, Dünyadaki durumda, olanaklı ve recl olduğu anlaşılan köklü dönüşümün özü budur. Artık söz konusu olan, SALT-1 ve SALT ? anlaşmalarında, öteki anlaşmalarda olduğu gibi, nükleer silahların 


Bir veya iki adım kala 


Sovyetler ve ABD arasında yaklaşık bir denge var. Bugün Amerikan yönetimi Sovyetler'e ani bir atom saldınsı emri verse de buna kar-Şılık Sovyetler'in yollayacağı roketlerin Ametika' da taş üstünde taş bırakmayacağını biliyor. Bu yüzden bir atom saldırısı ABD açısından kabul edilebilir bir seçenek değil. Aynı şey Sovyetler için de geçerli, Bu duruma, yani her iki tarafın da, bir baskına uğradıktan sonra bile karşı tarafı yok etme yeteneğine stratejik denge deniyar. 

Dünyanın kaderi yıllardır bu korkunç dengeye bağlı insanlik bir uçurumun kenarında yaşıyor. 
Bir yanlışlık veya teknik arıza her an topye- 


ma muma Türkiye Postası'nda basılan bu konuşma için daha şimdiden tarihsel bir bel- 


je stratejik 

Başkan kendisini sözümona Siralejik Savunma Girişimi proğramiyla özdeşieştir. 
diği için ABD yönetiminin bu konuda kendi önüne diktiği özel zorlukları gözönüne alarak biz, bu alandaki çalışmaların durdurulmasını istemedik, ama bunu Antibalistik Roketler Antlaşması'nın bütün hükümlerine uyulması koşuluna dayandırdık. Bu da, bu alandaki araştırmaların ve denemelerin, ajama-Sını aşmaması demekúr. Bunlar, hem ABD için, hem de SSCB için eşit sınırtamalardır, 

Başkan bizi dinledi, kayıtlarnı dile getirdi, şu ya da bu konuda daha ayrınüh bilgi vermemizi rica etli, 

Görüşme sırasında biz denetim sorununu kesin bir biçimde ortaya koyduk ve sorunu nükleer silahlar sonrası durumla bağladık. Ben Başkan'a eğer iki ülke nükleer silahsızlanma yoluna giriyorsa, Sovyetler Birliği'nin denetim sorunlarının eikinleştirilmesinden yana olduğunu söyledim. Denetim reel, kapsamlı ve inandırıcı olmalıdır. Denetim, anlaşmalara titizlikle uyulmasını güvence altına almalıdır ve yerinde kontrol hakkını da içermelidir. 


Amerikalıların Reykjavik'e elleri boş geldiği anlaşıldı. 


Şunu sizlere söyleyeyim ki, yoldaşlar, Başkan'ın ilk tepkisi büsbütün olumsuz değildi. Hatta şunları belirtti: Sizin şimdi söylemiş olduklarınız, bizi umutlandırıyor. 
Ama muhalaplarımızın, ki bu konudaki görüşmeye aruk Şevardnadze yoldaş ile bay Shultz da katılmışlardı, biraz şaşırmış oldukları, gözümüzden kaçmadı. 

Aynı zamanda yorumlarımız arasında bir farklılık belirdi, hemen kuşkular ve itirazlar belirdi. Başkan ve Dışişleri Bakanı birden aramızdaki mesafelerden ve görüş farklarından sözetmeye başladılar. Onların bu sözlerinde biz, Cenevre görüşmelerinde aylarca işittiğimiz bilinen eski sesleri duyduk. Bize, stratejik nükleer silahlarda çeşitli altdüzeyleri, Avrupa'daki roketlerde ara çözüm biçimlerini, bizim biz Sovyetler Birliği'nin- Stratğjik Savunma Girişimi'ne katılmamız gerektiğini ve yürürlükteki Antibalistik Roket Anlaşması'nın herhangi bir yeni EL 


kun imha ile sonuçlanabılır. 

Bir çıkış yolu, kurtuluş ümidi var mı? Düne kadar içinden çıkılmaz. karmakarışık bir düğüm. 
gibi duran bu soru aydınlanıyor. Bütün atom silahlarının yok edilmesi artık reel, erişilebilir Bir hedef olarak gündeme geldi, 

Atom silahlarının yök edilmesi için kim uğra-Şiyor? Yeni silâhlar icad ederek dünyaya hükmelmek isteyen kim? Kim barış için Tedekarlık yapmaya tazı? Karşi tarafa ödünler vermeyi Kim Kabul ediyor? Kim hiç bir ödüne yanaş- 


lanndan biri şudur: Atom silahlarından temizlenmiş bir dünya ile aramızdaki tek engel ABD yönetiminin inatla savunduğu “Yıldızlar Savaşi” projesidir. Reagan ve yandaşları “bu pro-Je savunmaya yöneliktir, neden karşı çikiyorsunuz?” diyerek tüm dünyayı aptal yerine koymak istiyor. Oynanan oyunun içyüzünü görmek zor değil, ABD Yıldızlar Savaşı projesiyle Sovyet atom roketlerini tesirsiz hale getirebilirse Washington'un dünyaya hükmetme hayallerinin önü açılmış olur. Çünkü o zaman bir atom sa- 


iş bir dünyaya için atılacak bir iki adım kalmıştı. Bu adımların bir an önce atılması bizlere de bağlıdır. 


Me 


kâzandırmak için, görüşmeleri verimli ve cesaretlendirici kılmak için hazirlanmamıştı. Oysa, ben Başkana, onu görüşmeye davet eden mektubumdu, tam da bu konuda, yani nükleer silahlar ve uzay silahlar ile ilgili görüşmelere bir itki kazandırma çağrısında bulunmuştum. 

Önerilerimizin iyi tartılmış olduğuna ve karşı tarafin çıkarlarını göz önünde tuttuğuna inandığımız için, görüşmeye bir atılım kazandırma çabalarımızı azaltmamaya karar verdik. Pek çok kesinlik sağlayıcı sorudan sonra, stratejik silahlar konusunda bir ışık belirdi. Buna dayanarak, bir uzlaşmaya doğru büyük bir adım daha allık. Başkana şöyle dedim: Gerek sizde, gerekse bizde, kabul edilmiş bir stratejik saldın silahları üçlüsü var. Bunlar, yerden atılan roketler, stratejik denizaltılar ve stratejik bombardıman uçaklandır. Öyleyse gelin, bu üçlünün her bir parçasında 96 50'lik bir indirim yapalım. Böylece, türlü düzeyler alt düzeyler, ve ayrıntı hesaplar gerekliliği ortadan kalkar. 

Uzun tartışmalardan sonra, bu sorun üzerinde karşılıklı bir anlayışa varmayı başardık. 


Avrupa nükleer esirliğe değil, atom silahlarından kurtulmaya layıktır. 


Bundan sonra tartışma orta menzilli roketler sorunu Üzerinde sürdü. Amerikalılar “ara çözüm” diye adlandırılan şeyde inatla ısrar etüler. Bu “ara çözüm”de Pershing-2'ler de içinde olmak üzere, Amerikan roketlerinin bir kısmının Avrupa'da kalması öngörülüyor. Tabii bizim SS-20'lerimizin de kalması öngörülüyor. 
Biz buna kesinlikle karşı olduğumuzu belirttik. Bunun nedenini daha önce açıklamıştım. Avrupa bir nükleer rehine olmaya değil, nükleer silahlardan kurtulmaya layıktır. Başkana, kendisinin o kadar zaman övdüğü kendi “sıfır çözüm”üne karşı çıkmak zor geldi. Ama buna rağmen, bizde, Amerikalıların Asya'daki müttefikleri konusunda özel bir kaygı duydukları bahanesi ardında anlaşmaya varmayı önlemeye niyetli oldukları izlenimi uyandı. 

Amerikan tarafı bu konuda, savunulur yanı olmayan pek çok şey söyledi. 
Bütün bunları bugün bir kere daha tekrarlamayı doğrusu canım istemiyor. Ve işler, bizim onlara doğru bir adım daha atmamızda yoluna girdi. Şu formülü onayladık: Avrupa'daki roket sayısı sifir olacak, bununla birlikte bizim Doğu'da, Amerikalıların da ABD topraklarında 100'er tane orta menzillli roket başlığımız bulunacak. Burada elde ettiğimiz en önemli şey, Avrupa kıtasının nükleer roketlerden kurtanlmasında anlaşmış olmamızdı. 

Böylece, orta menzilli roketler konusunda da bir anlaşmaya varmış olduk. 
Nükleer silahsızlanmanın bu doğrultusunda da önemli bir dönüm noktası sağlanmıştı. Amerikan yönetimi, bizim inatçı çabalarımız karşısında, olumlu sonuçlara ulaşmaktan yan çizmeyi başaramadı. 

Artık geriye, roketsavarlar ve atom pallamalarının yasaklanması sorunları Kalı yordu. 

Program uyarınca son görüşme olan üçüncü görüşmemiz için ertesi gün olan pazar günü bir araya gelmemizde önce, bizim uzmanlarımızdan ve Amerikan uzmanlarından oluşan iki grup sabaha kadar çalıştı. Başkanla yapılan iki görüşmede konuşulanların hepsini ayrıntılı bir şekilde tahlil ettiler. Ve geceki görüşmelerin sonuçlarını, gerek bana, gerekse Başkana ilettiler. Elde edilen sonuç şuydu: Stratejik saldın silahlan ve orta menzilli roketler konusunda bir anlaşmayı hazırlama çalışmalarını başlatma olanağı doğmuşlu. 


On yıllık bir süre niçin mantıkidir? 


Bu durumda, Anlibalistik Rökel Antlaşması kilit bir önem kazandı. Bu anlaşmanın rolü, daha da arılı. Şimdiye kadar silahlanma yarışına şu ya da bu şekilde bir kısıllama koyulmasını olanaklı Kılan böyle bir anlaşma yok edilebilir mi, dedim. Şimdi biz stratejik silahları ve orta menzilli atom silahlarım azaltırken, her iki tarafın da, bu süre içinde hiç kimsenin istikrarı ve dengeyi bozacak araçlar geliştirmeyeceğinden emin olması gerekir, Bu nedenle, bir zaman süresi saplanması bana tamamen mantıksal geldi. Amerikalılar 7 yıldan bahset- 


tiler, biz 10 yıl önerdik. Atom silahlarının yok edilmesinin söz konusu o 


on yıldı bu. 
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Ve taraflar, Antibalistik Roket Antlaşması'nı feshetme hakkından vazgeçerler ve araştırma ve denemeler sadece laboratuvarda yapılır. Zannedersem, niçin on yıl olduğunu anlamış bulunuyorsunuz. Bu bir çastlantı değildir. Mantığa açık ve dürüsttür. Siratejik silahların ilk yansı ilk beş yılda, ikinci yarısı da ikinci beş yılda azaltılacaktır. Bu da on yıl ediyor. 

Buna bağlı olarak, sorumlu temsilcilerimizi nükleer patlamaların durdurulması konusunda kapsamlı görüşmeler başlatmakla ve böylece sonuçta patlamaların tü müyle ve kesinlikle yasaklanmasını hazırlamakla görevlendirmeyi önerdim. Böylesi bir anlaşmanın hazırlanması sırasında - burada da esneklik gösterdik ve yapıcı bir tutum aldık- aynı zamanda, nükleer patlamalarla ilgili tekil sorunlar da ele alınabilecekti, 

Bunlara yam olarak, yine, Başkan Reagan'ın hem Cenevre'den, hem de kamuoyuna yaptığı açıklamalardan pek iyi bildiğimiz düşüncelerini dinledik. SDI'nin bir savunma sistemi olduğunu söyledi. ARD ve Sovyetler nükleer silahları imha ederken bir deli bu silahları ele geçirse, her iki ülkenin kendilerini nasıl savunabileceğini sordu SDI ile îlgili çalışmaların sonuçlarını bize verebileceklerini belirtti. 
Bu sonuncu görüşe şöyle cevap verdim: Bay Başkan, sizin bu fikrinizi ciddiye almıyorum. Bize petrol sondaj makinalarının ya da mandıralarda kullanılan aletlerin bile satılmasını yasaklıyorsunuz, ondan sonra da bize SDI konusundaki gelişmeler hakkında bilgi verme vaadinize inanmami istiyorsunuz. Bu, bir tür “ikinci Amerikan devrimi” olurdu, ama devrimler seyrek oluyor. Biz gerçekçi ve pragmatist davranmak istiyoruz. Böylesi daha emindir. Burada son derece ciddi şeyler söz konusudur. 

Dün ise Başkan, SDI hakkındaki görüşlerini haklı göstermeye çalışırken, bu programa, Amerikalıları ve bağlaşıklarını bir Sovyet roket suldınsından zarar görmez kılmak için, ihtiyacı olduğunu söyledi. Görüldüğü gibi, arık deliden de söz edilmemekledir. Yeniden “Sovyet tehdidi” öne çıkartılmıştır. 

Bu açık bir oyundur. Biz sadece stratejik silahların değil, ABD'nin ve SSCB'nin 


ellerinde bulundurdukları bütün atom silahlannın vok edilmesini, hem de en sıkı || 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Görüşmelerin belli bir aşamasında, tartışmaya devam etmenin zaman kaybı olduğu açıkça ortaya çıktığında, bizim tarafımızdan belli bir önlemler paketinin önerildiğini, bunun bir bütün olarak ele alınması, gerektiğini hatırlattım. Eğer nükleer silahların önemli ölçüde indirimi olanakları konusunda ortak bir görüş oluşturup da, roketsavar sistemler ve nükleer denemeler sorununda görüş birliğine varamazsak, o zaman burada yaratmak istediğimiz her şey çöker. 

Başkan ve Dışişleri Bakanı bizim kararlı tutumumuza hassas tepki gösterdiler, ancak sorunu başka türlü koymam olanaksızdı. Ülkemizin güvenliği, bütün dünyanın, tüm halkların ve kıtaların güvenliği söz konusuydu. 

Açıkça bir uzlaşmayı ifade eden büyük boyutlu, gerçekten önemli şeyler önermiştik. Ödünler vermiş, fakat Amerikan tarafında aynı tarzda yanıt verme, bize doğru adım atma yolunda en küçük bir istek bile görmemiştik. Bir çıkmaz sokak ortaya çıktı. Ve o andan itibaren görüşmeleri nasıl kapalacağımızı düşünme- ye başladık. 

Ve yine de muhataplarımızı yapıcı bir görüşmeye teşvik etmeye çalıştık. Kapanış görüşmesi olarak planlanan görüşme, zaman darlığı ile karşı karşıya kaldı. Bu durumda, biz Moskova'ya, onlar Washington'a olmak üzere ayrılmak yerine, bir ara daha verildi. Sonra, yine biraraya geldik. Herkes, olup biteni bir kez daha düşünecekti. Görüşmelerin yapıldığı belediye başkanının evine geri döndüğümüz- de, Sovyet delegasyonu görüşmeleri başarı ile bitirmek için bir girişimde daha bulundu. Şu metni olumlu bir sonuç için temel olarak önerdik. 

Aynen okuyorum: 

SSCB ve ABD süresiz olan Antibalistik Roket Antlaşması'nı fesih haklarını on yıl süreyle kullanmamayı, ve bu süre içinde onun bütün hükümlerine kesinlikle uymayı yükümlülük olarak üstlenirler. Laboratuvarlardaki araştırma ve denemeler hariç, uzay rokelsavar sisteminin uzayda konumlarndınlacak tüm ögelerinin denenmesi yasaktır. 

Önümüzdeki beş yıl içinde (1991) yılı da dahil olmak üzere her iki tarafın stratejik saldın silahları % 50 azaltacaktır. 

1991'den sonraki beş yılda tarafların stratejik saldırı silahlarının geriye kalan yüzde 50'si azaltılacaktır. Bu şekilde SSCB'deki ve ABD'deki stratejik saldırı silahları 1996 sonunda tümüyle yokedilmiş olacaktır. 

Bu noktaya bir yorum olarak önemli bir ek yaptım. Burada Başkana birinci görüşmeden sonra verilmiş olan bir belgeye atıfta bulundum. Bunun özü, bu ön yılın bitiminde artık nükleer silahlar varolmayacağına göre, özel görüşmelerde ondan sonraki hareket tarzı üzerine her iki tarafça kabul edilebilir çözümler hazırlamaktır. 


Asıl neden: ABD yönetiminin askersel-sanayi kompleksine çok fazla bağımlı olmasıdır. 


Ne ki, bu kez de görüş birliği yaratma denemelerimiz sonuçsuz kaldı. Dört saat süreyle muhataplarımızı hiçbir şekilde kendilerini tehdit etmeyen ve ABD nin gerçek güvenlik çıkarlarına dokunmayan görüşümüzün dayandığı temeller konusunda ikna etmeye çalıştık. Ama ilerledikçe, Amerikalıların Stratejik Savunma Girişimi için laboratuvar araştırmaları, geliştirmeleri ve denemeleri sınırlamasını kabul: etmeyecekleri daha da açıklaştı. Onlar mutlaka uzaya silah yerleştirmek istiyorlar 

Ben ellerimizle Antibalistik Roket Anlaşması'nı zayıflatmaya yardım etmeyi kabul edemeyeceğimizi tüm kesinliğiyle açıkladım. Bu bizim için bir ilkesel sorundur, bizim ulusal güvenliğimizin bir sorunudur. Ve böylece, tüm nükleer ve uzay çağı için tarihsel ağırlık taşıyacak kararlara, kelimenin tam anlamıyla, bir ya da iki adım kala, bu adımı ya da adımları atamadık. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olmadı. Ve tüm inancımla söylüyorum bu, olanaklıyken olamamış- 


Sayfa 7 


kısılacağı, bu koşullarda gelişmekte olan ülkelerin Birleşik Amerika'nın önünde boyun eğmek zorunda kalacakları varsayılıyor. 

Bunlar geniş kapsamlı planlardır. Fakat şu andaki ABD yönetiminin stratejisi, stratejik doğrultusu da yanılgılar üzerine kurulmuştur. Washington'da, ülkemizde gerçekleşmekte olan değişimlerin derin bir analizini yapmak, bundan kendileri için gerekli olan sonuçları çıkartmak zahmetine katlanılmak istenmiyor. Arzu edilenin gerçek gibi gösterilmesine ve Sovyetler Birliği'ne karşı politikanın bu yanılgı üzerine bina edilmesine çalışılıyor. Böylesi bir politikanın uzun erimli sonuçlarının tümünü öngörmek elbette olanaksızdır. Fakat bizim için daha şimdiden açık olan şudur: Böyle bir politika hiç kimseye, bizzat Birleşik Amerika'ya da, hiçbir olumlu şey getirmeyecektir, getiremez. 

Bu konuşmayı yapmadan önce ABD Başkanı'nın Reykjavik ile ilgili açıklaması» nı okudum. Başkanın tartışılan tüm önerileri kendine malettiği dikkati çekiyor. 
Öyle olsun... Bu öneriler Amerikan halkı için ve tüm dünya halkları için ne kàdar çekici olmalı ki, böyle bir çarpıtma yapılmaktadır. Biz aşın ihtiraslarla mustarip değiliz. Ama insanların Reykjavik'deki olaylar hakkında gerçeğe uygun bir fikir edinmeleri önemlidir. 

Basın toplantısında da söyledim. Görüşme öncesinde ve orada, Reykjavik'de yapılan çalışmalar boşuna değildir. Bizzat biz de bu buluşma bağlamında birçok şeyi yeniden düşündük ve birçok şeyi sınadık. Şimdi banş ve silahsızlanma için savaşımın geliştirilmesinin yollarını daha iyi döşemiş, faaliyetlerimizin bu çok 


“Biz sadece stratejik silahların değil, ABD'nin ve SSCB" nin ellerinde bulundurdukları bütün atom silahlarının yokedilmesini, hem de en sıkı kontrol altında yokedilmesini öner- 


çıkıyor? Bu roketlerden hiç kalmayacak kil” 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önemli alanında yeni bir yaklaşımı zorlaştıran birçok engeli, ayrıntıyı, ikincil olanı ve klişeleşmiş fikirleri aşmış bulunmaktayız. Nerede durduğumuzu biliyoruz. Olanaklarımızı iyi tanıyoruz. Reykjavik hazırlıklar sonul başarının şansını artıran platformumuzu, yeni ve cesur bir platformu formüle etmemize yardima oldu. 

Bu platform halkımızın ve toplumumuzun sosyalist gelişmesindeki yeni aşimanın çıkarlarına uygundur. Bu platform aynı zamanda bütün öteki ülkelerin ve halkların çıkarlarına uygundur ve bu niteliğiyle güveni hakediyor, Onun, dünyanın birçok ülkesinde, son derece farklı politik ve toplumsal çevrelerde anlayışla karşilanacağına inanıyoruz. 


Herkes nükleer silahsız bir dünya yaratma çabalarının şimdiye kadar niçin başarısız kaldığını düşünmelidir. 


Bütün dünyada çok sayıda şahsiyetin, bu arada iktidan ellerinde tutan kişilerin Reykjavik'ten ciddi sonuçlar çıkartabileceklerini ve çıkartmaları gerektiğini düşünüyoruz. Herkes bir çıkış yolu bulmak, nükleer silahsız bir dünya yaratmak ve genel güvenliği sağlamak yolundaki inatçı çabaların şimdiye kadar niçin başansız kaldığını defalarca düşünmelidir. 

Umud etmek istiyorum ki, Başkan da bugün analizimizin seyri hakkında, Sovyetler Birliği'nin amaçları ve Sovyet konumunun olanakları ile sınırları hakkin- da daha kesin ve daha tam bir fikir edinmiş olsun. Daha kesin ve daha tam, çünkü bu arada Başkan Reagan uluslararası durumda istikrar ve sağlık için yapıcı adımlarımızla ilgili açıklamaları, ilk elden dinlemiş oldu. 

Amerikan yönetiminin herhalde belli bir zamana ihtiyacı var. Biz gerçekçiyiz ve tümüyle biliyoruz ki, uzun yıllar, onlarca yıl çözülmemiş sorunlar, bir kerede 


Dün ise Başkan, SDI hakkındaki görüşlerini haklı göstermeye çalışırken, bu programa, Amerikalıları ve bağlaşıklarını bir Sovwet roket saldırısından zarar görmez 


kilmak için, ihtiyacı olduğunu söyledi. Görüldüğü gibi, artık deliden de söz edils 


memektedir. Yeniden “Sovyet tehdidi” öne çıkart 

Bu açık bir oyundur. Biz sadece stratejik silahların değil, ABD'nin ve SSCB'nin ellerinde bulundurdukları bütün atom silahlarının yok edilmesini, hem de en siki kontrol altında yok edilmesini önerdik. Bu durumda, Amerika'nın ve dostlarının “özgürlüğünü Sovyet nükleer roketlerinden koruma zorunluluğu nereden çıkıyor? Bu roketlerden hiç kalmayacak ki! Nükleer silahların kalmadığı bir durumda, kendilerini niçin atom silahlarına karşı savunacaklar? Görüldüğü gibi, bütün bu "Yıldızlar Savaşı” projesi, tamamen militarist bir nitelik taşıyor ve Sovyetler Birliği karşısında askersel üstünlük elde etmeyi amaçlıyor. 


Silahların azaltılması her iki tarafın da gövel garanti altına almalıdır. 


Görüşmelere geri dönelim. Stratejik silahlar ve orta menzilli roketler konusunda bir anlaşmaya vanlmış olunmakla birlikte, ilk iki görüşme sonucunda herşeyin kesinlikle çözüldüğünü düşünmek acelecilik olurdu. Önümüzde daha bütün bir gün, hemen hemen sekiz saat aralıksız süren yorucu tartışmalar vardı, Bu görüşmeler boyunca, görünüşte üzerinde anlaşmaya varılmış olan sorunlara defalarca geri dönmek zorunda kaldık. Bu tartışmalar sirasında Başkan, ideolojik sorunlara da girmeye kalkıştı. Ve burada; Başkanın en hafif deyişle, sosyalist dünyanın ne olduğu ve sosyalist dünyada ne olup bittiği konusunda mutlak bir bilgisizlik ve akhermezlik içinde olduğu kanıtlandı. 

Ideolojik farkları silahlanma yarışının durdurulması sorunlarıyla bağlama ginşimlerini reddettim. Reykjavik'te neden ötürü buluşmuş olduğumuzu Başkana ve Disişleri Bakanına israrla hatırlattım. Karşi tarafa sürekli, öneriler paketimizin üçüncü noktasını hatırlatmak zorunda kaldık. Bu üçüncü nokta olmadan hiçbir anlaşmaya vanlamazdı. Burada, Antibalistik Roket Antlaşması'na sıkı bir şekilde uyulmasını, bu son derece önemli antlaşmanın uygulanmasının daha da sikilaştırılmasını ve nükleer denemelerin yasaklanmasını kastediyorum. 

Görünüşte açık seçik ortada olan şeylere sürekli yeniden dikkati çekmek gerekti: Atom silahlarını köklü bir şekilde azaltma konusunda anlaşmaya vardıysak, öylesi bir durum yaratmalıyız ki, davranışla ve düşüncede, stratejik istikran ze deleyici ya da anlaşmaları kötüye kullanıcı hiçbir girişimde bulunulmasın. Bu nedenle, Antibalistik Antlaşmasına süresiz olarak uyulacağından emin olmalıyız. 

Sayın Başkan, dedim, nükleer silahların azaltılmasına doğru yönelirken, ne ABD'nin SSCB'den gizli, ne de SSCB'nin ABD'den gizli, bu iki ülkenin güvenliğini tehlikeye sokabilecek, antlaşmayı geçersiz kılacak ve güçlükler doğmasına yol açabilecek hiçbir şey yapmâyacağından iki tarafin da tamamen emin olması gerektiğini siz de kabul etmelisiniz. 

Antibalistik Roket Anılaşması'ni güçlendirmek, bu programın gelişmeleriyle uzaya çıkmamak ve laboratuvar çerçevesinde kalmak anasorunu buradan ortaya çıkıyor. On yıl süreyle Antibalistik Roket Antlaşması'ndan ayrılma hakkını kullanmamak: Silah indirimi sorunlarını çözerken tarafların güvenliğini paranti edebilmede çok emin olabilmek için gerekli olan süre budur, Hatta bütün dünyanın güvenliğini diyebilirim. 

Ne ki, Amerikalıların niyeti başkaydı. Kendi bencil amaçları yararına büyük çaplı, uzaya dayalı bir antibalistik roket sistemi geliştirmek için ABD'nin Antibalistik Roket Antlaşmasını fiilen zayıflatmak, bunu değiştirmek istediğini gördük. 
Buna onay vermek; benim açınıdan, tek kelimeyle, sorumsuzluk olurdu. 


Baş engel Stratejik Savunma Girişimi 


Nükleer denemelere gelince. Burada da Amerikan tarafının niçin ciddi görüşmeler yürütmek istemediği tümüyle açıktı, ABD durmaksızın denemelere devam etmeyi, nükleer denemeleri yasaklama sorununu onlarca yıl öleye ertelemeyi tercih etmekteydi. Şimdiye kadar kaç kere ikili görüşmeleri, nükleer deneme karimak zorunda kalmıştık. Açıkça şunu dile getirdim: ABD'nin konumunun dürüslüğünden kuşkuya düşüyorum. Kendime, bu konumun Sovyet ülkesine zarar verebilecek bir şey içerip içermediğini soruyorum. Birleşik Amerika aynı anda nükleer silahları daha da geliştirmeye devam ederken, bunların yokedilmesi nasıl Kararlaştırılabilir? Yine de baş engelin Stratejik Savunma Girişimi'nde yat-Uiğı izlenimini edindik. Bu engel aşılabilirse, nükleer denemelerin yasaklanması da Kararlaştırılabilir. 
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Ama bizim vicdanımız rahattır. Kimse bizi kınayamaz. Elimizden gelen herşeyi yaptık. Muhataplarımızın yaklaşımlarındaki bakış açısı yeterince geniş değildi. Yaşadığımız anın emsalsizliğini kavrayamadılar; Muhataplarımızda böylesine büyük ve yaşamsal uluslararası sorunlarda ivedilikle gerekli olan cesaret, sorumluluk bilinci ve politik kararlılık eksikliği vardı. Artık yıpranmış olan ve günümüzün gerçeklerine uymayan eski konumlarda ısrar ettiler. 

Orada, Izlanda'da yabancılar, burada yoldaşlarım Amerikan delegasyonunun Reykjavik'deki görüşmelerde takındığı tutumun nedenlerini sordular, 

Bunun birçok nedeni vardır. Hem öznel, hem de nesnel, Ama asıl mesele bu büyük ülkenin yönetiminin, nükleer ve konvansiyonel silahlanmayı iş alanı, kâr sağlama aracı, varlıklarının amacı ve faaliyetlerinin içeriği yapmış olan tekel çevrelerine, askersel-sanayi kompleksine çok fazla bağımlı olmasıdır. 


ABD'nin taktik ve stratejik yanlışları. 


Bence Amerikalılar durumun değerlendirmesinde iki büyük yanlış Yapıyorlar. 
Birincisi, taktik bir nitelik taşıyor. Sovyetler Birliği'nin er ya da geç Amerikan saniyorlar. 


yüzden, yalnızca Sovyet silahlarında indirim yapılabileceğini sanıyorlar. Fakat bu, derin bir yanılgıdır. Ve Amerikalılar, Amerikan yönetimi kendisini bundan ne kadar çabuk kurtarırsa - Bunu belki de yüzüncü defa söylüyorum- bu, kendileri için, ilişkilerimiz için ve dünya üzerindeki genel durum için o kadar iyi olacaktır, 


İkinci yanlış, stratejik nitelik taşıyor. Birleşik Amerika en modern, en pahalı uzay silahlarındaki silahlanma yarışı sayesinde Sovyetler Birliği'ni ekonomik bakımdan çökertmek istiyor. 

Sovyet yönetimi için çeşitli zorluklar yaratmak onun, sosyal alandakiler de içinde, halkımızın yaşam koşullannı iyileştirme planlarını bozmak ve bu yolla halkta kendi yönetimine karşı hoşnutsuzluk yaratmak istiyor. Böylece, aynı zamanda Sovherhalde belli bir zamana ihtiyacı var. Biz gerçekçi- ki, uzun yıllar, onlarca yıl çözülmemiş sorunlar, bir kerede çözülmez. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerde yeten kadar deney kazanmış durumdayız. Orada iç politika ikliminin ne kadar değişken olduğunu ve Okyanus ötesindeki banş karşıtlarının ne kadar güçlü ve etkin olduklarını bitiyoruz. Bütün bunlar bizim için yeni değildir ve sürpriz değildir. 

Eğer elimiz böğrümüzde beklemiyorsak, kapıları kapatmıyorsak ve, yeterinden fazla neden olmasına karşın, soğukkanlılığı elden bırakmıyorsak, bu yalnızca atom çağında devletler arasında normal ilişkiler geliştirmek için yeni çabaların gerektiği- ne tümüyle inanmamızdandır. Bunun başka bir yolu yoktur. 

Birşey daha var. Reykjavik'ten sonra karaünlü Stratejik Savunma Girişimi programı tüm dünyanın önünde barışı engelleme simgesi olarak, militarist planların yoğunlaşmış ifadesi ve insanlığı nükleer tehditten kurtarma isteksizliği olarak daha açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bunu başka türlü anlamak olanaksızdır. Reykjavik'deki görüşmelerin en önemli dersi, budur. 


Buluşma, ABD'nin gerçekçi konumlar alması durumunda, gerçek bir iyiye doğru dönüşü hazırlamıştır. 


Bu çok dolu günlerin kısa bir özetini yapmak gerekirse, şunları söylemek isterim: Geride bıraktığımız zirve büyük bir olaydır. Yeni bir değerlendirmeye vanlmıştır. Nitel bakımdan başka bir durum oluşmuştur. Hiç kimse artık şimdiye kadarki gibi davranamaz. Buluşma, yararlı olmuştur. ABD'nin eninde sonunda gerçekçi konumlar alması ve değerlendirmelerinde sahte tablolara dayarnmaması durumunda ileriye doğru olası bir adımı, gerçek bir iyiye doğru dönüşü hazırlamıştır. 

Buluşma, yürüdüğümüz yolun doğru, atom çağında yeni bir politik düşünce tarzının gerekli ve yapıcı olduğu kanımızı güçlendirmiştir. 

Enerji doluyuz ve kararlıyız. Dönüşümün başlamasından bu yana ülke artık belli bir yol almıştır. Daha yeni başladık, ama ilerleme söz konusudur. İlk dokuz ay içinde sanayi üretiminde yüzde 5,2 ve emek üretkenliğinde yüzde 4,3 arş görülmüştür. Ulusal gelir yüzde 3,7 artmıştır. 

Bu halkın partinin politikasına verdiği güçlü bir destektir, çünkü bu halkımızın emeğinin meyvesidir, çünkü bu eylemli destektir. 

Bu, yeni koşullarda halkımızın emeğinin ülkenin ekonomik potansiyelini daha hazlı büyütmeye yol açtığını ve böylelikle onun savunma yeteneğini güçlendirmeye izin verdiğini kanıtlıyor. 

Sovyet halkı ve Sovyet yönetimi sosyalizmin politikasının yalnızca bir barış ve silahsızlanma politikası olabileceğinde ve böyle olması gerektiğinde birleşmiştir. 


yetler Birliği'nin gelişmekte olan ülkelerle ekonomik ilişkilerindeki olanakların 


SBKP'nin 27. Kongresi doğrultusundan ayrılmayacağız. 


g 
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Silahsızlanma görüşmelerinde hangi cins silahlann hangi çerçevede ele alınacağı meselesi önemli bir yer tutuyor. Stratejik silahlar azaltılacak denildi mi her iki tarafian hangi cins silahlar bu “stratgjik silahlar” grubuna dahil edilmeli? Amerikahlar yalnızca kara- dan ve denizden aulan uzun menzilli roketlerle uzun menzilli bombardıman uçaklarının bu gruba dahil edilmesini istiyorlar. Buna karşılık, Sovyetler kendilerine yakın bölgelerde mevzilenmiş olan orta menzilli Amerikan atom roketlerinin ve bombardıman uçaklarının da Sovyet ropraklarına erişebileceğine, buma karşılık orta menzilli Sovyet silahlarının ABD topraklarına erişemeyeteğine işaret ederek “stratejik silahlar” grubuna ABD ve SSCB topraklarına erişebilecek bürün silahların katılması gerektiğini söylüyorlardı. Reykjavik'te Sovyetler bu konuda önemli bir ödün vererek ABD'nin istediğini, yani “stratejik si-Jahlar” grubunda yalnızca uzun menzilli silahların ele alınmasını, kabul ettiler. 

Orta menzilli atom roketleri Marşova Paknnda yalmzoa Sovyet ordusunda var, NATO'da be ABD'nin 


yanısıra İngiltere ve Fransa da orta menzilli atom #oketlerine sahip. Fransa ve İngiltere'nin atom roketlerinin de Sovyetleri vurmak için hazırlandığı bilinen bir gerçek. Bu yüzden Sovyetler uzun zaman orta menzilli roketler azaltılacaksa Sovyet roket sayısının Amerikan, İngiliz ve Fransız roketlerinin sayısının arınlması ve bunlann modernize edilmemesi şartıyla Sovyet orta menzilli roket sayısının ABD orta menzilli roketlerinin sayısına eşit olmasını kabul etmişti. Reykjavik'te ise Sovyetler bu şartı da kaldirarak İngiliz ve Fransız roketlerinin tamamen görüş me dışı bırakılmasını kabul ettiler. Sovyetler böylece Avrupa'da kendi ellerindeki orta menzilli atom roketlerini ABD ile karşılıklı imha ederken NATO” nun elinde bu roketlerden kalmasını kabul etmiş oluyor! Bu ödünün önemini anlamak için şu anda İngiltere'nin elinde bulunan tek bir Poseidon 1p atom denizalısının imha gücünün İkinci Dünya Savaşında atılan bütün bombaların (Hiroşima dahil!) 
üç misli olduğunu haurlatalım. Ingiltere ve Fransa” mn elinde bu çeşit denizaltılardan en az 8 tane var. 


Kisaca ABM diye anılan“ Antibalistik Roketler Anlaşması” ABD ve Sovyetler tarafından 1972 yılında imzalandı. Bu anlaşma uzun menzilli (srratik) roketleri havada uçarken vurabilecek kapasitede roker sistemleri kurmayı (roketsavar roketler) sınırlıyor. 
Anlaşmaya göre gerek SSCB ve gerekse ABD ancak birer bölgeyi korumak için bu tür bir roketsavar sistemi kurma hakkına sahipler, ABM anlaşmasından doğan bu hakka dayanarak Sovyetler Moskovoyi korumak için bir roketsavar sistemi Kundular. 
ABD ise Kuzey Dakota'daki stratejik roket üslerini korumak için bir sistem kurmaya karar verdiyse de daha sonra bu tür bir sistemin yeterince etkili olmayacağını söyleyerek bu kararından vazgeyti. Büylece ABD şu anda ABM anlaşmasından doğan bu hakkını kendi nzasıyla kullanmış bulunuyor. ABM anlaşmasının yürürlülük süresi sınırsız, ancak taraflar aln ay önceden bildirmek şartıyla anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkına sahipler. Reykjavik'te Sovyetler bu anluşmanın on yıl boyuncu feshedilmemesini istediler. 


Sayfa 8 


İki liderin Reykjavik”de buluştukları gün, Federal Almanya'nın Hunsrück bölgesinde 200 bin 


Saldırı üssünün etrafını do-Bi laşırken, bitmek bilmeyen du- 
# var boyunca yürüyorduk. Mavi kazağının her tarafına beyaz barış güvercinleri kondurmuş yaşlı bir Alman yaklaştı, saçlarını gurbet ellerde ağartmış Ford işçisi Türkiyeliye ve anlatmaya başladı. O anlatırken bu bölgenin yerlisi oldu- 


Hunsrück açıklamasından 


„Bütün atom silahları Avrupa'dan yokoluncaya kadar rahat durmayacağız. Sürekli daha fazla silahla güvenlik olmaz. Bunu görmezlikten gelmek ölümcül bir hatadır. 

Başbakan Helmut 
Kohi “Almanya, böyle devam!” diyor. Biz ise başka bir politika istiyoruz. Bizim banş açıklamamız birincil ve acil olarak şu istemleri kapsıyor. 


11 Ekim günü, Reagan ve Gorbaçov'un Reykjavik'de buluştuklar n sırada Federal Almanya'da bang hareketi, Cruise-Missiles atom roketlerinin yerleştirildiği Hunsbrück bölgesinde büyük bir protesto gösterisi düzenledi. 


1. Ülkemiz uzay silah- Aralarında çok geniş bir yelpazelarının araştırma ve ge- N ği f liştirmesine (ne burada | - i 


erde) katil- 


ğunu anladık. “Burada eskiden sadece telörgüler vardı. 
Yaklaşınca içerdeki Amerikahlarla konuşabiliyorduk. Ama büyük protesto gösterisini duyunca, atom roketlerini korumak için bu duvan yaptılar. 
Henüz, yeni bitirdiler, bugüne yetiştirmek için nasıl canla başla çalıştılar bir görseydi- 


den partilerin, sendikaların, barış hareketlerinin, kiliselerin bulunduğu 100'ün üzerinde kuruluş büyük barış gösterisine katılım için çağın yaptı. 200 binin üzerinde kişinin katıldığı üç koldan başlayan yürüyüş, 70 bin metrekarelik alana yerleştirilmiş atom roketlerinin bu- 


Bize karşı bu duvar 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niz." Gözler, yürüyüş boyunca rengarenk boyalarla, balonlarla, barış isteyen istemlerin dile geldiği pankartlarla süslenen 96 adet Cruise füzesini koruyan duvara dönüyor. Ardından babasının sırtındaki çocuğa annesinin sürdüğü arabasında mışıl m-Şıl uyuyan bebeğe dalıyor 


Atom denemeleri durdurulsun roketler kaldırılsın 


lunduğu üssün etrafını dolaşarak Beli köyü Markiplatz'da sona erdi. 

Değişik politik görüşten, din- den, irktan ve ulustan insanlar ilginç giysileri, kuklaları ve pankartlarıyla kilometrelerce, atom roketlerine, atom denemelerine ve uzayin silahlandırılmasına karşı yürü- 


elim ki Gan Bind 
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Mehmet Werner 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gözler. Savaş tacirleri için neyin önemli olduğu bir kez daha tüm açıklığıyla anlaşılıyor. Asfalta daha kuvvetli basıyor ayaklar, adımlar hızlanıyor. Yolun iki tarafındaki metal korumalıklara dallarla vurularak çıkartılan ses tüm ormanda yankılanıyor. Duvarın ötesindekiler duysun diye 


düler 

Bell köyü Marktplatz'da toplanan yürüyüş kolunu, köyün papazı August Dahi selamladı. Bell köyü belediyesi adına konuşan Gerhard Lorenz, bölge halkının bu saldırı üssüne karşı neler yaptıklarını anlatı, Teoloji profesörü Luise Sehottroff, Mutlangen'de Pershinglerin yerleştirildiği üste yapılan gösteri sırasında gözaltına 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kişi barış için yürüdü PA Serpil ERYILMAZ 


TONNE KAMERA VG AA Olar rak şu istemleri kapsıyor. 

1. Ülkemiz uzay silahlannın araştırma ve geliştirmesine (ne burada ne de başka yerde) katılmamalıdır. Onlar, kimseyi korumuyor ve atom silahlarını dünyadan yoketmiyor. 

2. Bütün Pershing-2 ve 
Cruise füzeleri sökülmelidir. Federal meclis konuşlandırma kararını iptal etmelidir. 

3. Federal ordu yeni saldırı silahlarıyla donatılmamalıdır. o Silahlanma bütçesi azaltılmalıdır 

4. Ordunun yaşamımı za etkisi azaltılmalıdır. 
Askerlik hizmeti kısaltılmalıdır. Hayali sivil ` savunma planı geri çekilmelidir ve askerlik hizmetini yapmama hakkı daha fazla sınırlandırılmamalıdır. 

5. Silahlanma ihracatı durdurulmalı ve ülkemizin üçüncü dünya halklarının baskı altında tutulmasına karşı durulmalıdır. 

Tüm kimyasal silahlar yokedilmeli, tüm atom tesisleri devre dışı bırakıl» 


Foto Soner Gürler 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yürüyüş, 70 bin metrekarelik ala, lerine, atom denemelerine ve uzayerleştirilmiş atom roketlerinin bu- yın silahlandırılmasına karşı yürü- 


gh a Gİ iGO m Ya ağ saldın üssüne karşı neler yaptıklannı anlatı. Teoloji profesörü Luise Sehottrof, Mutlangen'de Pershinglerin yerleştirildiği üste jo yapılan gösteri sırasında gözaltına 

“ E : alınıp, 40 gün tutulan Andrea Pfeif t fer banşseverlere seslendiler. Kürt halkına ve Federal Almanya'da iltica hakkına saldırıya ağırlık veren Ekrem Başaran'ın konuşmasından sonra IG Metalli Genel Yönetim Kurulu üyesi Horst Klaus DGB adına bir konuşma yaptı. Daha sonra sırasıyla, Siemens barış girişiminden Gerhard Hintz, Yeni Zelanda'dan 6 girişimin koordinatörü Nick Dunlop, gelecek araştırmacısı, bilim adamı Robert Jungk ve 


hlini 
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11 Ekimde 2000'den fazla otobüs gelmişti Hunsrück bölgesine. Çeşitli bölgelerden kalkan 6 özel tren Hasselbach'a 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Udo Lindenberg Alla Pugarsehowa 


Bir kültür zirvesi 


Bell köyü Marktplatz'da kurulan sahnede Sovyetler Birliği'nden ünlü pop şarkıcısı Alla Pugatschowa ve Federal Almanya'nın sevilen şarkıcısı Udo Lindenberg Panik orkestrası eşliğinde birlikte sahneye çıktılar. 200 bini aşkın insana şarkılar söyleyen sanatçılar kültür zirvesini andıran bir gösteri sundular. 

Kültür programında ayrıca SWAPO korosu ve Hannes Wader de yeraldılar. 


gelinceye dek, geçtiği tüm bölgelerden sevgiyle uğurlandı. 
Tren camlarından bellerine kadar sarkmış salkım salkım insanlar, diğer yanda tren yolu boyunca birikmiş karşılayıcılar birbirlerine dostça el şallıyorlardı. 

Kimi bölgelerde otobüsler almamıştı insanları. Son anda örgütlenen özel arabalarla gelmişlerdi. Yüzlerce özel araba polisin düzenine uyarak tarla aralarına, tepelere park etti. 
Yürüyüş kollarına ulaşabilmek için çoluk çocuk yaşlı genç kilometrelerce yürüdüler. 


Kassellau 
Hasselbach arasında barışcıl 

bir sanat çalışması 
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Bavyera eyaletinden atom karşıtı banş hareketleri adına Anita Aschenbrenner konuştular, 

Aralarında Dünya Barış Konseyi'nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda daya- 
& nışma mesajları okundu. 

Yürüyüş boyunca çocukların brrakıldığı bir çadırda çocuk şenliği vardı. Çocuklardan bir temsilci 


sahneye gelerek gün boyunca yaptıklarını ve çocukların barış ve dostluk istediklerini dile getirdi. 
Reagan Reykjavik'le Yıldızlar Savaşı projesinde ayak direrken, Hunsbrück'te kilometrelerce barış için yürüyen insanlar bu eylemle riyle ne kadar kararlı, güçlü ve inançlı olduklarını gösterdiler, 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Gelecek sefere... 


Sahneden sunucu “gelecek sefere” diyordu. Barış yolunda kararlı insanlar otobüslerine, arabalarına yöneldiler. Yavaş yavaş karanlık çöküyordu ölüm silahlarının çöreklendiği güzelim tarlaların, tepelerin öbek öbek koruların üzerine. 

Binlerce araba, otobüs kolay değil. Trafik sıkışıp kalmıştı. Kimi yerde arabalarını arayan insanlara akerdeonuyla bir genç eşlik ediyordu. Öte yanda bir gitann etrafında toplanmış bir grup barış şarkıları söylüyordu. Evlerin kapılarında toplanmış yöre halkı ve camlardan beyaz güvercinler uğurluyordu onlan. Ve hep aynı söz dudaklarda: 

Gelecek sefere... 


Savaş tacirlerine toprak vermeyelim 


Hunsrück bölgesinde saldın üssünü genişletmek isteyen savaş tacirleri yeni tarlalar istimlak ediyorlar. Bölge halkı zaten varolan saldın üssüne karşı mücadele ederken, bir yandan da yeni alanlar açılmasını önlemek için İlginç mücadele biçimleri geliştiriyor. 


Bu bölgedeki Glimbach köyünde bulunan bir tarla, üssü genişletmek için satın alnmak isteniyor. Tarlanın sahibi Alman, mahkeme kararıyla arazisinin elinden alınıp üs topraklarına dahil edileceğini düşünerek, komşularıyla birlikle bir çözüm bulmuş. 700 
parsele bölünen tarla 100 
mark veren isteklilere satılıyor. Bu durumda savaş tacirlerinin yeni üsler kurabilmek için mahkemeye 700 dava açması gerekiyor. 


Banşseverler tarafindan kapış kapış satın alınan bu parsellerden almak isteyenler aşağıdaki adreslere başvurabilirler, 


Burkhard Giesen, Markplatz 7, 5170 Jülich, tel: 
02461-31 36 

Köln ilişki adresi: GA Köln, 


Rainer Praetorius Mauritius- 
Steinweg 39, 5 Köln 1 


Gum m 


Kesimde eşi haklar listesi adayları görülüyor. Soldan sağa, Mustafa Gürler, Mustafa Genç (Türk Spor Federasyonu'ndan), Hasan Kavaklı, Sabahattin Ersoy. 


“Fazla birşey istemiyoruz, haklarımızı istiyoruz” 


Neu-Ulm'da 9 Kasım 1986 günü yabancılar ilk olarak sandık başına gidecek ve yeni kurulan yabancı lar meclisi için seçime katılacaklar. 
Neu-Ulm'da eşit haklar listesi olurak seçime kaulan dört aday Ulm Halkevi'nde 19 Ekim günü düzenledikleri basın toplantısı ile ilke ve hedeflerini açıkladılar, 

Hasan Kavaklı, Mustafa Gürler, Sabahattin Ersoy ve Sedat Antep ten oluşan eşit haklar listesi Yabancılar Meclisi'ni yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde etmeye giden bir araç Olarak gördüklerini Yabancılar Meclisi'ne girmeleri halinde bü hedef doğrultusunda mücudele edeceklerini açınMadılar. Bu ilke doğrultusunda verecekleri mücadelenin yanısıra Yabancılar Meclisi'nin sınırlannın çok dar olmasına olanaklarının fiszla birşey gerçekleşti: je olanak vermemesine rağmen yine de iki yönlü bir çalışmanın gerektiğini; 


hakların daha iyi kullanılabilmesi- nin olanaklarının açılmasını sağla» mak; ikincisi de Almanlara yönelik çalışmalar ki buruda öncelikle önyargıların yıkılmasının en önemli gerekçe olduğunu vurguladılar, Adaylardan Hasan Kavaklı “Ülkemizin kültürü bir kebaptan bir de folklordan oluşmuyor, Bizim Almanlarla birbirimize yakınlaşmamız şarttır. Sorunlanmızı bireysellik içersinde kalıp, mevcut toplumdan kopuk olarak çözmeye çalışmamız olanaksız. Bu, toplumdan izole olmakür” diyor, Yine eşit haklar listesinin adaylarından Sabahattin Ersoy “Listemiz Alman Sendikalar Birliği DGB tarafindan da desteklenmektedir. Bu liste DGB ile Türk Spor ve Kühür Derneği yani Ulm Halkevi'nin ortak çalışmaları ile hazırlanmış, ilkeler birlikte saptanmıştır. Bu sebeple öncelikle biz, yabancıların hak ve istemlerine olumlu eğilen DGB' 


bunlardan biri Türkiye Cumhuri- o ye teşel emek isteriz. Sei 


linen adaylar “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak aslında tek liste ile katılmak isterdik. Fakat, bizim bütün iyi niyetimize rağmen, elimizde olmayan sebeplerle tek liste ile seçimlere girebilmek olanağı olmadı. Bundan da çok üzün- 
(müyüz.” dediler, 

Eşit haklar listesinin en büyük özelliği gösterilen her dört adayın da fabrikalarda işçi olarak çalışmalarıdır. Bu özelliklerini, “Neu-Ulm'de yaşayan vatandaşlarımızın çok ufak bir bölümü hariç, hepsi işçidir, Biz işçi arkadaşlarımızın sorunlarını açıklamaları sırasında, haklarını savunmaları sırasında aracıya ihtiyaçları olmadığı, kendilerini direkt aday göstererek, kendi haklarını kendilerinin savunabileceğinden hareket ediyoruz.” 
diye belirlediler. 

“Bizim mantığımız sadece yapılabilecekleri kapsıyor. Türkiye" deki seçimlerde olduğu gibi, sigara 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Gülbeyaz Yılmaz'la sendika ve dernek faaliyetleri üzerine sohbet 


Kadın ve yabancı olarak zorluklarımız var 


Dilruba YENEN 


“Türkiye'de çalışmıyordum. Almanya'ya geldiğim zaman maddi nedenlerle çalışmak zorunda kaldım, Kocam yarım gün çalışıyordu. 
Geçimimize katkı amacıyla benim de başladığım iş temizlik işi oldu. 
Üç yıl temizlikte çalıştıktan sonra tarlada çalışmaya başladım. İş çok ağırdı. Dayanamadım başka bir firmaya girdim. Bu işçi kiralayan bir firmaydı. Bir bakıyorsunuz temizlikte, bir bakıyorsunuz mutfakta, hasta olan arkadaşların yerine çalışıyordum. Orada hastalandım, hastahanede yattım, Bilgisizlik yüzünden hastalığımı bildirmediğim- den çıkışımı verdiler. Bir yıl işsiz kaldıktan sonra şimdiki işime girdim.” 

11 senelik göçmen işçiliğini bir 
solukta böyle anlattı Gülbeyaz Yılmaz, Henüz 36 yaşında bir demir fabrikasında su borularına delik açıyor. Bir yandan çayımızı yudumlarken bir yandan sohbete devam ediyoruz. 

Borulara delik açma işi olduku bir iş olsa gerek, et, çok ağır. Benim çalıştığım makinada önceden bir erkek arkadaş çalışıyormuş, daha sonra bir kadın arkudaşı almışlar, bakmışlar ki kadınlar da yapabiliyor. 
O günden sonra bu işi hep kadınlar yürütüyor. 

Sendikalı mısın? 

- İşyerinde 1G-Metall örgütlü, ben de iki yıldır sendikalıyım. 

Sendikayı nasıl tanıdın? 

— Sendika işçilere bir seminer veriyordu. Ben de katıldım, Baktım ki bizler için yararlı şeyler anlatılyor, sendikaya üye oldum 

Gülbeyaz Yılmaz üç çocuk annesi, işyerinde sendikal faaliyetlerini sürdürürken, Düsseldorf Türkiye İşçi Gençlik Birliği'nin de aktif çalışanları arasında. Bu faaliyetleriyle ilgili olarak sohbötimizi sürdürmek istediğimizi 


okumaya başladı. O günden sonra böylesi bir yöntemle sendika gazetemizi okutmayı başardık. Okuyan kişi sendikalı olmadığı için onu tarafsız gördüler ve o okuyunca dinli e başladılar. Gazete okunmaya başlandıktan sonra sendikanın kendileri yararına çalışma yaptığını anlamaya başladılar, Yine İş yerinde bir bayan arkadaş gazetede kadınların çalışmalarıyla ilgili bir bölümü çok beğendi, Ama böyle çalışmaları katılmak için vakti olması gerektiğini, evde sendikadan bahsedecek olsa kocasıyla sorunları çıkacağından yakındı, 


Gülbeyaz, fabrikadaki çalışma» ları dışında kalan vaktini dernekte- ki çalışmaları ve ev işlerine ayir- 


iğimizde, Federal Almanya miş. Derneğin kitaplık kolunda gö- 


mamış erkeklerimiz var, Evişlerine yardımcı olan erkek sayısı çok az, Bunun dışında kadınlara yeterli eğitim verilmiyor. Eğer eğitim verilirse kadın arkadaşlar da erkeklerin yaptığı işleri yapabilir. Erkeklerimiz çalışıyorlar, bizlere geliştirici anlamda yardımcı olmak için vakit ayırmak onlara zor geliyor, 


Peki, Gülbeyaz senin eşinle, demek çalışmaları nedeni ile sorunların oldu mu? 

> Kadınların bu çalışmalarda aktif olması gerektiğini anlayınca işe biraz hızlı girdim Giderek kadınların mutfaktan çıkmasını, erkeklerin bu işleri yapmasını savunur oldum. O arada evde tartışmalar başladı. Daha sonra ben 


TÜRKİYELİLER İÇİN , 
ALMANCA VİDEO 
SERİSİ HAZIRLANIYOR 


Yabancılar için Kaset Programları isimli kamu kuruluşu “Türk aileler için Almanca” isimli bir video projesi hazırladı. Bu proje, Çalışma Bakanlığı, Bavyera Çalışma Bakanlığı, Eyalet Vakfı ve Işbulma Kurumu tarafindan finanse ediliyor. 5 kişilik bir heyetin Ağustos 1985'den beri sürdürdükleri çalışmaları 1988'de tamamlanacak. Video filminin 
1, bölümünün 1986 sonunda bitmesi bekleniyor. 

30'ar dakikalık 8 bölüm halinde hazırlanan seri özellikle Almanya'da yaşayan 1. kuşaktan dil kursuna gidip de memnun kalmayanlara Almanca öğretmek ve Almanca bilgisi olanları da geliştirmeyi amaçliyor. 

Video kasetleri, kütüphane» lerden, video klüplerinden ve sosyal kuruluşlardan temin edilebilecek, 

Videoya alınan bu filmde Yaman Okay, Emire Erhan Neubauer, Münüz Yolcu, Figen Canatalay misafir sanatçı olarak Müjdat Gezen rol aldılar, 


BAVYERA AİLE BİRLİGİ ÇALIŞMALARINI 
TÜRKİYE'YE 
KAYDIRIYOR 


Bavyera'da © çalışmalarını sürdüren Aile Birliğini Koruma Girişimleri'nin, 20 Eylül 
1986 cumartesi günü, Augsburg'da düzenledikleri topanıya Bavyera eyaletinin çeşitli kentlerinden gelen Alman kuruluşlarının yanı sira, Nürnberg, Münih ve Augsburg Aile Birliğini Koruma Girişimleri de katıldılar, 

Bundan bir süre önce kuru-Jan ve Bavyera çapında bir çatı örgütü durumunda olan Bayeriseher Arbeitskreis gegen Familientrennung, Ailelerin Birliği sorununu Türkiye hükümetine de yansıtmaya karar verdi. Karlsruhe’de bulunan 


Yabancılar Meclisi'nin sınırlarının çok dar olmasına olanaklarının fiz-Mi birşey gerçekleştirmeye. olanak vermemesine rağmen yine de iki yönlü bir çalışmanın gerektiğini; bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti vatındaşlarının, dolayısıyla da, diğer ulusları mensup yabancılar nn çıkarlannı korumak, mevcut Türkiye tekrar sveç parlamentosunun gündeminde 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili, tanınmış avukatlar- dan, aynı zamanda Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları için Dayanışma Komitesi üyelerin- den Hans Göran Franck, Dışişleri Bakanı Sten Anderson'un yanıtlaması isteği ile meclise bir so ru önergesi verdi. 

Önergede; DİSK'e ve Barış Derneği yöneticilerine karşı duruşmalarn sürdüğü, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde serbest olan politik çalışmalar için askeri mahkemelerde dava açıldığı, | 
Mayıs kutlamaları nedeniyle 400 
kişinin tutuklandığı belirtildikten sonra, yürürlükte olan 141 ve 
142. maddelerin Avrupalılarca kabul edilemeyeceği de ileri sürüldü. 

Hiçbir Avrupa ülkesinde Tür kiye'deki kadar idam cezasının verilmediği belirtilen önergede şu ifadeler de yer alıyor: “Bazı sözler verilmesic rağmen politik göçmenler için bir genel af yapılması gerçekleşmedi. Öte yandan Türkiye'de işkence yasak olmasına rağmen işkenceyi engellemek için alınan önlemler ve işkencecilere karşı açılan yasal ko-Huşturmalar tamamen yetersiz. 
Kürtler bir halk grubu olarak ayrımcılığa uğruyorlar. Kendi dillerini konuşmalarına izin vetilmiyor. 

Önerge dışişleri bakanı tarafindan dört hafta içinde yanıtlanması İstenen şu sorularla bitiyor: 

- İsveç ve diğer ülkelerin Türkiyeye karşı yaplıklan şikayeti geri almasından sonra Türkiye” de demokratik bir gelişme olmuş mudur? > 

— Türkiye Avrupa İnsan Haklan Anlaşmasını hangi açıdan bozmuştur? 


neği yani Ulm Halkevi'nin ortak çalışmaları ile hazırlanmış, ilkeler birlikte saptanmıştır. Bu sebeple öncelikle biz, yabancıların hak ve istemlerine olumlu eğilen DGB ye teşekkür etmek isteriz. Sendikamız bizi burada da yalnız birakmamıştır” dedi, 

Eşit haklar listesi adaylarından Mustafa Gürler “Almanlardan fazla birşey istemiyoruz. İstediğimiz. 
haklarımızdır. Biz eşit hak istiyoruz ve İşte listemizin ismi de buradan geliyor” dedi. Neu-Ulm'de Yabancılar Meclisi seçimlerine Türklerin şimdilik iki ayn liste ile katılmak zorunda kaldıklarını be- 


nabileceğinden hareket ediyoruz.” 
diye belirlediler, 

“Bizim mantığımız sadece yapılabilecekleri kapsıyor. Türkiye" deki seçimlerde olduğu gibi, sigara paketinin arkasına notlar almıyoruz. Buradaki vatandaşların bir parçası olarak, bu sorunlar bizim de sorunlanmızdır.” diyen eşit haklar listesinin adayları, *Bize rey veren vatandaş eğer onların çikartan doğrultusunda çalışma yürütmezsek bizi bu görevden uzaklaştır ma hakkına sahiptir, Hiç şüphesiz böyle bir hak Yabancılar Meelisi tüzüğünde yoktur. Fakat biz onlar- da bu hakkı görüyoruz” dediler, 


rini sürdürürken, Düsseldorf Türkiye İşçi Gençlik Birliği'nin de aktif çalışanları arasında, Bu faliyetleriyle lgili olarak sohbetimizi sürdürmek istediğimizi söylediğimizde, Federal Almanya’ daki, barış, demokrasi eşit haklar mücadelesine bütün kadınların ka-Ulması gerektiğini vurgulayarak başlıyor anlatmaya. 

— İşyerinde önce sendikaya karşıydılar. Bir türlü sendika gazetesi bile okutamıyorduk. Sonunda sendikaya karşı bir bayan arkadaşa bir öğle tatilinde “okusun şunu bir dinlesek” dedik, Onun da okuma hoşuna gittiği için yüksek sesle 


Müdürü Dr. Yekta Geylani ile söy 


Sorunların çözümü için ortak çabalar gereklidir 


12-14 Eylül tarihleri arasında Münih Tuizing'de Protestan Akademisi'nin girişimiyle “FAC'deki Kürtlerin kimlik arayışı” konulu bir konferans düzenlendi. Federal Almanya'nın çeşitli kentlerinden Kürt sorunu ile ilgili bilim adamlarının, uzman, yazar, Kürt örgütleri temsilcileri ve filmcilerin katıldığı konferansta arkadaşımız Güven Pamir Kün Enstitüsü Müdürü Dr. Yekta Geylani ile bir söyleşi yapn. N 


Türkiye Postası: Konferansın Kürt örgütleri açısından önemi nedir? 

Y.Geylani: Konferansın amaçlarından biri, FAC'de varolan değişik Kürt örgütlerinin iyi bir çatı altında, belli kimi konuları işlemek için bir araya toplanmaları idi. Bilebildiğim kadarıyla, bu düzeyde son on yılda yapilan ikinci toplantıdır. İki yıl önce Dortmund'ta böylesi bir toplantı olmuştu. O zamanlar toplantimn haberini Türkiye Postası vermişti. 

Geçen iki yıl arasında, görebildiğim kadarıyla büyük bir gelişme var. Gelişmenin ilki herşeyden önce, insani düzeyde bir gelişme, Değişik örgüt yöneticileri- nin birbirlerine karşı gösterdikleri ilgi, saygı, daha sicak bir dialog, konferansın önemli bir kazanımıdır. 

12 örgüt yöneticisi bir çatı alunda ve günümüzün koşullarıtun istediği bir biçimde, oturup konuşabildik. Kendi örgütsel deneylerimizi birbirimize aktarabildik. Biz enstitü olarak özellikle bu örgütlerin deneylerine muhtacız. Örneğin, KOMKAR gibi bir yığın örgütünün deney- 


leri ile bizim aramızda dağlar gibi farklar var. 

Zaman zaman değişik örgütlerin deneylerini öğrenmek mutlaka gereklidir. Bu konferans böyle bir deney alışverişinin yapılması açısından büyük bir önemli adım olmuştur. 

Türkiye Postası: Konferans. 
tan daha başka neler bekliyorsunuz? 

Y. Geylani: Konleranstan belki ortak bir sonuç çıkmaması durumunda bile, bu örgütlerin attıkları önemli bir adımdır. 
Eğer bu düzeyde gelecekle de çalışmalar yürürse, çeşitli somut sorunların çözülmesi yönünde ortak çareler arayıp bulabilecegiz. Sorunlarımız ortaktır. Çözümü için de ortak çabalar gerekmektedir. 

Türkiye Postası: Siz, enstitü olarak neler dile getirdiniz? 

Y.Geylani: Biz, enstitü olarak iki sorunu birbirinden ayırmaya çalıştık. Uzun erimde çözülebilecek ve kısa erimde çözülmesi gereken sorunlar olarak. Burada farklı düşünceler var, Örneğin, KOMKAR'ın öne sürdüğü 
“Kürtçe eğilim, radyoda, TV yayin hakkı” gibi istemleri, uzun 


m mi. ma 


erimli çözülebilecek sorun olarak görüyoruz. Bu istemler çok doğrudur, ne ki uzun erimlidir Ve bu istemi öne sürme, güncel sorunlarımızın çözümü için engel niteliğinde değildir. 

Bir yandan siyasi olarak uzun erimli, çözümü zor olan sorunların çözümü için çalışırken, diger yandan bugün çözebileceğimiz bir çok sorun Vardır, Örnegin, Kürt kadınlarının okuma yazmasını kolaylaştırmak için, okuma yazma kitapları çıkarma, video kasetleri yapma, Kürt kadınlarının sağlık sorunu, sile planlaması, gibi... 

Türkiye Postası; Bu konferansta Türkiyeli örgütler yoktu. 
Deney alışverişi açısından onlar da olsaydı, daha geniş açılımlar çıkmaz mıydı? 

Y.Geylani: Konferansta Türk arkadaşlar vardı. (Çağrili örgüt yok idi) Onlar, bilgi, deney alışverişinde katkida bulundular. 
Onların büyük bir deney biriki- mi var, 

Ümit ederim ki, gelecekteki bu tip toplantılara Türkiyeli göçmen işçi örgütleri davet edilsin. 
Türkiyeli göçmen işçi örgütlerinin delegeleri de bulunsun. Sanınm ilerde bu gerçekleşebilir. 

Bazı konularda biz sıfırdan başlıyoruz. Bu konularda ontann dayanışmada bulunmaları gayet doğal olmalıdır. 

Türkiye Postası: Bilgilerinize teşekkür eder, Kürt Enstitüsü” nün çalışmalarına başarılar dileriz. 


sorunları çıkacağından yakındı. 


Gülbeyaz, fabrikadaki çalişmaları dışında kalan vaktini dernekte ki çalışmalara ve ev işlerine ayırmış, Demeğin kitaplık kolunda gö- 


rev yapiyor. 


Gerek iş yerinde gerekse dernek çalışmalarında kadın olarak zorluklarınız var mı? 

— Kadın olarak zorluklarımız çok, iş yerinde kadın, özellikle de yabancı olduğumuz için en ufuk bir aksamadan bizi sorumlu tutuyorlar. Dernek çalışmalarımızdaki 


- zorluklar ise şurdan geliyor. Ev 


işlerinde bizim erkeklerimiz pek yardımcı olmuyor. Hem ev işlerini yapacaksın hem de zamanında dernek işlerine yetişeceksin, Bu bizim için çok zor oluyor. 

Dernek yönetiminde bayanlar var rm? 

— Kadınlar olarak azız, ama çodalmaya başladık. Genç kızlarımız var onlarla daha sonra kadınlar grubumuzu birleştirerek çalışmalan daha da geliştireceğiz. 

Sizce kadınlarımız neden daha aktif görevlere katılmıyor? Özellik-Ve gözlemliyoruz! Neden standlar- da yemek salmak, veya yemek pişirmek görevlerini tercih ediyor? 

— Herhalde bu biraz yönetimlerin eksikliği oldu. Kadın çalışması denince pek önemsenmedi. Çalışmalarda kadınların başarılı olamayacağı görüşü mü hakimdi bilemiyorum, Son zamanlarda bu yüzden bayağı pasif olarak kaldık. 

Kadınların pasif görevlere talip olmalarının sence başka nedenleri yok mu? 

— Tabii var, bir kere, dernek çalışmalarını yürüten erkeklerimiz. 
arasında da bir kadınım derneğe gelip çalışmasının önemini kavra- 


aktif olması gerektiğini anlayınca işe biraz hızlı girdim Giderek kadınların mutfaktan çıkmasını, érkeklerin bu İşleri yapmasını savunur oldum. O arada evde tartış” malar başladı. Daha sonra ben eşimle böyle bir tartışmanın yararli olmadığım gördüm. Çünkü başlangçta o da benim gibi bilinçsiz» di, Benim söylediklerim doğru da olsa bilinçsizce karşı çikiyordu. 
Ben ve © İşin bilincine vardıkça bu sorun kendiliğinden çözümlenmeye başladı, Şimdi çalışmalara katıldığımda, geç kaldığımda neredeydin demiyor, elinden geldiğince bana yardımcı oluyor. Ben de ona aym şekilde davranıyorum. 

Boyunca üç çocuk yetiştirmiş Gülbeyaz. Çocuklarının yabancı bir ülkede kendi kültürünü, geleneklerini öğrenememeleri, öğrendiklerini  unutmaları tehlikesine karşı da çok duyarlı, 

Çocuklarınızla ilişkileriniz nasıl, Zorluklarınız oluyor mu? 

— Çocuklarıma  zorluklarım çok. Öncelikle dil sorunu nedeniyle. Okuldan eve geliyorlar. Üçü de Almanca konuşuyor. Türkçe konuşmalarım istediğimizde, Türkçeyi bilmediklerini söylüyorlar, ~ Çocuklarla diyalog zorluğumuz var İkincisi kendi kültürümüze yabancı kalıp, Alman kültürünü benimsiyorlar, Bir yabancı olarak kendilerini Almanlara kabul ettirmek için herşeyi yapmak istiyorlar. Saç boyamaktan tutun da giyimlerine kadar. Ama bence bizlerin çocukları zaten gerçekleri gören, bu konuda mücadele eden gençler, o nedenle iki külürle de İlişkilerini uyumlu götürmek zorundalar. Ama biz bunu söylediğimizde siz Almanları sevmiyorsunuz da bize karşı çıkıyorsunuz gibi ön yargılarla hareket ediyorlar. Örneğin benim çocuklarım Türk çocuklarıyla pek kaynaşmıyor. 

Sizce nasıl bir eğitim verilmeli? 

— Gençlerimizi yetiştirirken, yalnız tek taraflı uyum sağlama ları için değil her iki kültüre de uyum sağlayıcı bir şekilde eğitim verilmeli. Derneklerimizde gençlik çalışmalarını artırmalıyız. 

Okurlarımıza son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? 

- Barış mücadelesinin önemini kavramış kadın arkadaşların bunu diğer kadınlara da öğretmesi, kadınların bu çalışmalara yoğun olarak katılması çok önemli, Ana olduğumuz için bu birincil görevimiz. 
olmal, diye düşünüyorum. 


örgütü durumunda olan Bayerischer Arbeitskreis gegen Familientrennung, Ailelerin Birliği sorununu Türkiye hükümetine de yansıtmaya karar verdi. Karlsruhe'de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi" nin bu konuda yakın zamanda eyaletler için bağlayıcı bir kararvermesi bekleniyor, Bu kararın Aile Birliği Girişimleri" nin istemi doğrultusunda çikurılması için, içinde bulunduğumuz günlerdeki etkinlikler büyük önem taşıyor. 


YABANCILARA SEÇİM 
HAKKI TARTIŞILDI 


Markischer Kreis bölgesi- 
nin Plellenberger kentinde 27 
Eylül günü yabancıların seçim hakkı ile ilgili tartışmalı bir toplantı yapıldı. Toplantıya CDU'dan Wolfgang Ising UWG'den Herbert Stahlschmidt, SPD'den Woligang Schrader, papaz Reinhar Kirs- te ve DGB'den K.H.Goebels katıldılar, Yaklaşık 40 kişinin izlediği toplantı canlı bir hava içinde geçti. 


KONUT SORUNLARI 
İÇİN KOMİTE 
KURULDU 


Hollanda'da  HTİB-Eindhoven şubesi göçmen işçilerin konut sorunlarının çözümün de yardımcı olmak amacıyla 


28 Eylül'de şube binasında yapılan toplantı sonucunda 9 ki~ Şilik bir komite kurarak çalışmalara başladı. 

Bu komite ev satın alanların sorunlarının çözümü doğrultusunda çalışmalar yapacak. 


CUMHURİYETİN 63. YILI AVUSTRALYA'DA 
KUTLANIYOR. 


Avustralya Türkiyeliler Kültür Demeği | Kasım 1986'da Carringbush Kütüphanesi, 415 
Church SL Richmond adresinde Cumhuriyet Bayramı- nın 63. yılını bir programla kutluyorlar. Anadolu halk oyunlarının, türküler ve çocuk korosunun ver alacağı programda Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın. barışçı, anti-emperyalist, bağımsızlık gelenekleri anlatılacak. 


© Tahsin Şahinkaya'nın ortağı olduğu ve onunla 


birlikte, General Dynamics firmasından rüşvet 
| alan Kalebodur ve Gama 
Holding, yabancı tekel ve 
| ordu vakıflarıyla ortaklık 
| temelinde silah endüstrisi- 
ne girdi. 


© F-16 bombardıman uçaklarının yapımına, önümüzdeki şubat ayında başlanacağı açıklandı. 


© Son haftalarda, silah endüstrisinin değişik alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, ardarda şirketler kurularak yatırımlara baş- 


lanıldı, 


Yapılacaklar yapılanları 


aratabilir! 


İşverenlerin ödediği vergi miktarının, devede kulak kaldığı hemen herkes tarafından bilinir. Türkiye'de büyük miktarlarda vergi kaçırıldığı ve vergi yükünün, dörtte üçünden daha çoğunun emekçilerin sırtında olduğu, yıllardır yinelenir durur. 

12 Eylül rejiminden sonra, parababalarına yeni yeni ayn 
Galıklar tanındığını, vergi kaçakçılığına daha büyük “yeşil Işıklar yakıldığını ve vergi adaletsizliğinin, daha da arttığı nı tahmin ediyorduk; ama, doğrusu bu kadarını da beklemiyorduk. Geçenlerde açıklanan, 1985 yılı gelir vergisi sonuçlarından sözetmek istiyoruz. 

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de işverenlerin yüzde 87'sini oluşturan 1 milyon 14 bin beyannameli vergi yükümlüsü, ayda kişi başına ortalama topu topu 6 bin 700 lira vergi ödemiş, Memur ve işçilerin, ortalama ayda ödedikleri vergi miktarı ise, 20 bin 700 lira olarak gerçekleşmiş. 

Durun, durun, daha bitmedi. Bu bir milyonu aşkın vergi yükümlüsü, geçtiğimiz yıl, kişi başına ayda 23 bin liracık kâr etmiş. Bunun, 6 bin 700 lirasını da vergi olarak ödeyince, elinde 16 bin 300 liracık kalmış! Bir başka deyişle, bir 
milyon dolayındaki İşveren ailesi, çoluk çocuğuyla, İçe 16 
bin 1700 liracıkla geçimini sağlamak 201 


Özlem ÖZGÜR 


EKONOMİ 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a şefleri yerli holdingler ve silah tekelleriyle 


Silah endüstrisinin kurulmasında ` 


Türkiye'yi dünyanın önde gelen silah tekellerine ve dolayısıyla, doğrudan emperyalizmin “askersel sanayii kompleksi”ne bağlayacak olan ve ayrıca, ekonomiyi militaristleştirmeye ve Türkiye'nin silahlanma harcamalarını daha da tırmandırmaya yönelik olan “silah endüstrisi” kurma girişimleri, son haftalarda iyice hızlandı. Bir yandan, F-16 bombardıman uçaklarının yapımını gerçekleştirecek fabrikaların yapımı hızlandınlırken ve bu proje çerçevesinde, yeni ortaklıklar kurulurken; öte yandan da, 


yeni ve hızlı adımlar 


silah sanayiinin değişik alanlarında yeni anlaşmalar imzalandı ve yatrımlara başlandı. 

General Dynamics'le ortaklık temelinde, F-16 bombardıman uçaklarının üretimini gerçekleştirecek olan Türk Uçak Sanayii A $. Genel Müdürü Saim Dilek, yaptığı açıklamada, fabrikanın yapımı için bugüne kadar 198 milyon dolar harcandığını (137 milyar lira) belirterek, F-16'lanın üretimine önümüzdeki şubat ayında başlanacağını ve Ekim 1987'de de, üretilen ilk uçakların deneme uçuşlarına başlayacaklarını söyledi. 

Bu arada, başta F-16 olmak üzere, silah endüstrisinin öteki kollannda kurulan şirketlerde, ordu vakıfları eliyle cunta şeflerinin, yerli holdingler ve yabancı silah tekel- 


leriyle içiçe geçmeye başladıkları görüldü. Örneğin, uçak savar toplan üretmek amacıyla Mayerling-Aselsan-Gama ve Kalebodur Holding ortaklığında bir şirket kuruldu ve yatırımlara başladı. Aynı şekilde F-16'lanın radar ve elektronik cihazlarını üretmek amacıyla, Gama Holding-Westinghavse-Tusaş ortaklığında yeni bir şirket kuruldu. Bilindiği gibi, TUSAŞ ve ASELSAN'ın en büyük ortaklık payı, ordu vakıflarına aittir ve bu kuruluşlar, generallerin yönetiminde bulunmaktadır, Yine hatırlanacağı gibi, Kalebodur ve Gama Holding Tahsin Şahinkaya'nın ortaklık ilişkileri içinde bulunduğu kuruluşlardı ve bunların, Şahinkaya ile birlikte General Dynamics” ten rüşvet aldıkları açıklanmıştı 


Özal'ın seçim sonrası armağanı: 


İğneden ipliğe herşeye zam! 


Özal hükümeti, 28 Eylül ara seçimleri biter bitmez, mem ipli- 


sek oranlı zamların yapıldığı malların b TMA Saoti zi 


rak, 210 liradan 300 liraya yükselers Ami ye bir biyik fije 


Atılan adımlar hızlandı 


“Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü Mustafa Taşan yaptığı açıklamada, Isviçre" nin Oerlikon firmasıyla ortak olarak kurulan şirketin uçak savar topları üreteceğini belirterek, yatınmlara başlandığını ve bugüne kadar, 15,5 milyar lira harcandığını söyledi. Ayrıca, 9,250 askeri aracın yapımı için 170 milyar lira harcanacağı belirtilerek, bunların yapımı» nın Daimler Benz-Otomarsan veya Man-Ercan Holding firmasına ve rileceği açıklandı. 


Bu arada, ABD'nin Aerospace and Defance Company firması ile Enka Holding ve MKE endüstrisi ortaklığında, MLRS füzelerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla yeni bir şirket kuruldu ve yapılan açıklamada, ilk füze sisteminin üretimine önümüzdeki yılın ilk baharında başlanacağı belirtildi. 


Aynca, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme Idaresi” Başkanı Vahit Erdem bir açıklama yaparak, zırhlı araçlar ve roket yapimı için açılan ihalelerin son aşamasına gelindiğini belirterek, bunlann birkaç hafla içinde sonuçlandınlacağını ve önümüzdeki yılın başında, yatırımlara başlanacağını söyledi. Yapılan açıklamada, zırhlı araç yapımının yerli ortaklarıyla birlikte Federal o Almanya'nın Kraus  Mafler, Man, ABD'nin FMC ve İngiltere'nin GKN firmalarından birine verileceği ve bunla- 


Vahit Erdem nn Üretimi için, 


1 milyar dolar 
(700 milyar lira) harcanacağı belirtildi, 

Vahit Erdem yaptığı açıklamada, alçak savunma roketlerinin yapimimin, yerli ortaklarıyla birlikte Isviçre'nin ADATS ile Skyguard, 


ABD'nin Schaparel, Fransız-Alman Roland ve İngiltere'nin Rapier firmalarından birisine verileceğini belirterek, ihalenin önümüzdeki ay içinde sonuçlanacağı» ni ve yatırımlara, yılbaşından itibaren başlanacağını söyledi. 

Silah endüstrisinin öteki dallannda da, yatırım yapmak için çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun başvurduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Vahit Erdem, silah endüstrisi için önümüzdeki $ yıl içinde 7,5 trilyon lira harcanacağını ve bunun, $ trilyon lirası» nın Fon'dan karşılanacağını belirtti. 


100 milyar lira 


toprağa gömüldü 


Güneydoğu Anadolu Pro-Jesi'nded (GAP) sonra, Türkiye'nin en büyük yatırımı sayrlan ve Ankara- Istanbul arasını 


h Gana ORMEL BU vr muyonu aşkın verg yükümlüsü, geçtiğimiz yıl, kişi başına ayda 23 bin liracık kâr etmiş. Bunun, 6 bin 700 lirasını da vergi olarak ödeyin-Ge, elinde 16 bin 300 liracık kalmış! Bir başka deyişle, bir 
milyon dolayındaki işveren ailesi, çoluk çocuğuyla, ayda 16 
bin 700 liracıkla geçimini sağlamak zorunda kalmış! 

Vah vah, üzüldük ve acıdık, meğer özel ve güzel sektörümüz ne hallere düşmüş! 

Şadi. Pehlivanoğlu, ANAP'ın kurucularından birisi ve bu partinin, genel başkan yardımcısıdır. Pehlivanoğlu, “ünlü” bir faşist ve azılı bir antikomünisttir. 

ANAP hükümet olunca, Pehlivanoğlu Yapı ve Kredi Bankası nın yönetim kurulu üyeliğine atanır. 1984 yılında, yüksek hizmetlerinden ötürü, ilgili banka Pehlivanoğlu'na 65 milyon lira ücret öder. Böylece, Şadi Bey'in aylığı 5 milyon 400 bin liraya ve günlüğü de, 180 bin liraya denk düşer, 

Yazık yazık, bu denli büyük hizmete karşın, bu kadar düşük ücret olur mu? diye kimse sormasın. Neden olmasın ki? Amaç, vatana ve millete hizmet değil midir? Bravo Pehlivanoğlu bravo, vatan ve millet için yaptığın bu büyük fedakarlık, gördüğün bu büyük hizmetler, hiç mi hiç unutulmayacak! 

Neyse ki, bu fedakarlığına karşılık, Pehlivanoğlu'na küçücük bir kolaylık gösterilmiş! Pehlivanoğlu'nun aldığı bu 65 milyon lira, maaş bordrolarında gösterilmemiş ve böylece de, Şadi Bey'in hiç vergi ödememesi sağlanmış! 

Çok sayıda “sat dil” ve birçok köşe yazarı, son seçim yenilgisinden kalkarak, Özal'ın ekonomi politikalarında döğişiklik yapmak zorunda kalacağını söylediler Ve ekonomi politikasında, işçiler, memurlar, esnaf ve zanaatkarlar, köylülerin çikanna olarak, az buz da olsa, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacağını sandılar! 

Oysa, Özal ne yaptı? Seçimler biter bitmez, onun lik yaptığı iş, yine yığınların anasını ağlatmak olmadı mı? 


rasından koca bir dilim ekmeği daha alıp götürmedi mi? 

Kimse, l görmeye kalkmasın. Kimse, oy falan kâygisıyla, Evren-Özal rejiminin programında en küçük bir deği-Şiklik yapacağı rüyasını görmesin. Ulusal hiçbir yanı olmayan bu çete, emperyalizmin “icra memurları”, neden oy falan derdine düşsünler ki? Onların görevi, önlerine konan programi, aynen uygulamaktan başka ne ola ki? 


Dahası var, Evren-Özal rejiminin önüne konan program, henüz bütünüyle uygulamaya konulmuş değildir. Şimdi, programın asıl önemli maddelerinin uygulamaya sokulmasının hızlı adımları atılmakta; ve bu adımlar, emperyalizmin Türkiye için öngördüğü yeni bir “yapılanma” amacında ete kemiğe bürünmektedir. 

Bunlar, Türkiye'de serbest bölgelerin oluşturulmasıdır. 
Bunlar, kamu kesimine ait işletmelerin, holdingler ile uluslarötesi tekellere devredilmesi ve devlet sektörünün çökertilmesidir... 

Ekonomik bağımlılığın, kat be kat artırılmasıdır... Bunlar, Türkiye'yi doğrudan doğruya dünya gericiliğinin ve savaş kışkırtıcılığının merkezi olan, emperyalizmin *“askersel sanaylikompleksi”ne bağlamaktır... Ve sonunda, bugün Türkiye'de “ulusal” olarak ne kalmışsa, hepsini yerle bir etmektir 

Kimse, saf dillik edip, bütün bunları yapabilirler mi? diye sormaya kalkmasın. Bu rejim, iki yıl daha ayakta kalır- sa, bunların hepsi bir bir gerçekleştirilecektir... Ve işte o zaman, atı alan Üsküdarı çoktan geçmiş olacak; ve bu yapilacaklar, bugüne değin yapılanları bile aratacaktır. 


ZNCUC 


Özal hükümeti, 28 Eylül ârü séçimleri biter bitmez, iğneden ipliğe hemen herşeyin fiyatını artırdı ve bu yeni düzenleme ie son birkaç yılın en yüksek oranlı zamlar gerçekleştirilmiş oldu. En yük- 


sek oranlı zamların yapıldığı mallann başında, Tekel maddeleri yeraldı ve bunların fiyatları, yüzde 30 
ile yüzde 69 oranında artırıldı. 
Örneğin, kısa filitreli sigaraların fiyatları yüzde 43 oranında artırla- 


afea A| 


rak, 210 liradan 300 liraya yükseltildi Aynı şekilde, bir büyük şişe rakının fiyatı, 1800 liradan 2800 liraya yükseltildi ve böylece, rakı fiyatları yüzde 56 oranında artırılmış oldu. Bir kilo çayın fiyatı ise, yüzde 
34 dolayında zamlanarak, 1350 liradan 1800 liraya yükseltildi. 
Tekel maddelerinin yanısıra, emekçi kitlelerin ilk planda gerek duydukları temel maddelerin tümünün, zam furyasından nasibini aldığı gözlendi ve bütün gıda maddelerinin fiyatları, büyük oranlarda aruınıldı. Örneğin, bir kilo toz şekerin fiyatı yüzde 21 artınlarak, 190 
liradan 230 liraya yükseltildi. 


Zam zam ve yine zam 


Şeker fiyatlarındaki artışları, öteki gıda maddelerine yapılan zamlar izledi ve margarin fiyatları yüz- 


Tekeller için yeni bir “altın yıl” 


İğneden ipliğe yapılan büyük oranlı zamlar, kitlelerin sot-, 


© İSO'nun ilgili anket sonuçlarına göre, Türkiye" nin 500 büyük sanayi kuruluşunun, geçtiğimiz yıl, sabit fiyatlarla satışları yüzde 11,6 ve kâr toplamları da, yüzde 43,2 oranında artış gösterdi. 

© Büyük sanayi kuruluşlarının, satış ve kâr miktartarındaki bu büyük artışlara karşılık, bu kuruluşlarda çalışan işçilerin ücretlerindeki artışlar yine enflasyon oranının altında kaldı ve gerçek ücretler, yüzde 4,7 oranında geriledi. 

© Anket sonuçlarına göre, bu 500 kuruluşun toplam Üretiminin yüzde 54'ünü kamu ve geri kalan, yüzde 46" lık bölümünü ise özel sektör kuruluşlangerçekleştirdi. 


İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinin sonuçlarına göre, 1985 yılı tekeller için yeni bir alın yil olurken, bu kuruluşlarda çalışan işçilerin gerçek ücretlerinde ve satınalma güçlerinde, önemli gerilemeler gözlendi. İSO" nun araştırmasında, Türkiye'nin 
500 en büyük sanayi kuruluşunun, 
bir önceki yıla oranla ve sabit fiyatlarla, 1985 yılında satışlarının yüzde 11,6 ve kår toplamlarının ise, yüzde 43,2 oranında arttığı belirtildi 


Büyük sanayi kuruluşlarının, sauş ve kâr miktarlarındaki bu büyük “artışlara karşılık, işçi ücretlerindeki artışlar yine enflasyon oranının al- 


tinda kaldı ve gerçek ücretlerdeki gerilemeler, 1985 yılında da sürdü. 
Nitekim, İSO'nun anketine göre, 1985'de enflasyon oranının yüzde 
42 olmasına karşılık, bu kuruluşlarda çalışan işçilerin cari ücret artuşları yüzde 38 olarak gerçekleşti ve böylece, gerçek ücretler yüzde 4,7 oranında gerilemiş oldu. 


Ekonomi uzmanları, konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarda, 500 büyük sanayi kuruluşunun üretim ve satış miktarlarındaki artışın yüzde 12 dolaylarında olmasına karşılık, bunların kâr oranları- nın yüzde 43 dolayında artmasına, işçi ücretlerindeki gerileme ile bu işletmelerin ürettiği malların fiyat- 


-lanna yaptıkları büyük zamların 


neden olduğunu belirttiler. 1985 


yılında enflasyon oranının yüzde 
42 olmasına karşılık; 500 büyük 
kuruluşun kâr miktarının, cari fiyatlarla yüzde 103 oranında artarak 655 milyardan 1 trilyon 331 
milyar liraya yükseldiğine dikkati çeken ekonomi uzmanları; “Bu durum, bu işletmelerin ürettikleri malların fiyatlarını enflasyon orammn çok üstünde artırdıklarını göstermektedir” dediler. 


Devlet ve özel sektör 


İSO'nun ilgili anketinde, Türkiye'nin 500 sanâyi kuruluşundan M'ünün. kamu kuruluşu olduğu belirtildi ve bunların, özel sektöre ait işletmelere oranla üretimin daha büyük miktarını gerçekleştirdikleri kaydedildi. Anket sonuçlarına göre, bu 500 büyük kuruluşun toplam üretiminin yüzde 54'ü kamu ve geri kalan, yüzde 46'lık bölümü de özel sektör kuruluşları tarafindan gerçekleştirdi. 

Bu arada, son yıllarda, kamu kuruluşlarının toplam sanayi üretimi içindeki payının artmakta olduğu belirtildi. İSO'nun ilgili anketinde, kamu kesiminin toplam üretim içindeki payının, 1983 yılında yüzde 49 ve 1984 yılında yüzde 53 olduğu belirtilerek, bu oranın 1985 
yılında yüzde 54,4'e yükseldiği kaydedildi. 


de 16, tavuk ve et fiyatları yüzde 20, salça fiyadan yüzde 17, sütün fiyatı yüzde 23, peynir fiyatları yüzde 17 ve deterjanın fiyatı da, yüzde 
33 oranında artırıldı. Bunların i 
msira, ampul fiyadarı yüz p cam ve porselen eşyanın fiyatlän yüzde 10 oranında zamlarken, çimentoya yüzde 5, demir ve alimünyum mamullerine de, yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam geldi. 

Bu arada, beyaz eşya olarak anılan buzdolabi, çamaşır makinesi, süpürge, finn, şofben ve benzeri malların fiyatları ise, yüzde 7 ile yüzde 15 arasında değişen oranlarda arurildı. Bunların yanısıra, başta PTT, Sümerbank ve SEKA olmak üzere, öleki kamu kuruluşu yetkilileri de, zam hazırlığı yaptıklannı açıkladılar ve KİT ürünleri- nin yeni fiyatlarını, önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini belirttiler. 


vomuldü 


Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra, Türkiye'nin en büyük yatırımı sayılan ve Ankara-İstanbul arasını 
6 saate indirecek olan, çift hatlı demiryolunun yapımı Özal hükümeti tarafından durduruldu. Yapılan açıklamada, bugüne kadar bu proje için harcanan paranın 100 milyar lirayı aştığı ve yatırımın durdurulması sonucu, 100 milyar liranın toprağa gömüldüğü belirtildi. 

Bu projenin, ulaştırma sektöründe dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağına ve karayoluna göre, yük taşımaciliğını 6 kez ucuzlar na dikkati çeken uzmanlar, j hükümeti'nin Ankara-Istanbul tren yolunun yapımından, IMF'nin isteği üzerine vazgeçtiğini belirttiler. Bu proje tamamlanmış olsaydı, 12 saatlik Ankara-İstanbul yolu 6 saate inmekle kalmayacak, ayrıca halen günde 30 olan sefer sayısı 180'e çıkacak ve şu an, en fazla 400 tonluk katarları taşiyabilen raylar, 6000 tonluk katarlanı taşıyabilecekti. 


@ İşsizlikte İspanya'nın ardından Avrupa 


ikincisi olduk... 


KAÇIRDIK Z. 


Türkiye Postası, 24 Ekim 1986 


T VUT 


SANAT-KÜLTÜR 


F. Almanya'da yaşayan genç şair Zafer Şenocak'la söyleşi 


Birinci sınıf ikinci sınıf kültür diye 


bir şey olmaz 


Türkiye Postası: Zafer, 1970" den beri F.Almanya'da yaşıyorsun. Şiirlerini Almanca yazıyorsun. İstersen, önce “Göçmen Edebiyatı” üzerine konuşalım. 
Sence, “Göçmen Edebiyatı” nedir? Veya, böyle bir şey var midir? 


Zafer Şenocak 
Evet, son yıllar- 


Ben, bu terimin “dar anlamda” kullanılmasına biraz karşıyım. 
Özellikle Almanlar tarafından “Gastarbeiter Literatur” adı altında, “yeni bir akım” gibi gösterilmeye çalışılıyor. Aslında, bu son derece olağan ve beklenen bir şeydi. Bu edebiyatın tarihte bir çok örneği var. Göç olayı olduğunda, yabancı kültürlerin, edebiyatların boy göstermesi oluyor. Örneğin, ABD'deki zenci kültüründen, İtalyan, İspanyol kültürüne dek... Bir başka çarpıcı örnek, bizle de ilgisi var: Türk Halk Edebiyatı. Türk Halk Edebiyatı, başlıbaşına bir göçmen edebiyatı... 


Türkiye Postası: Bunu biraz açar mısınız? 

Zafer Şenocak: Şöyle: Anadolu'daki değişik hareketler, Anadolu insanını sürekli bir göç ha reketiyle karşı karşıya bırakmıştır. Karacaoğlan, Yunus şiirlerin- de göç edebiyatının en güzel örneklerini vermişlerdir. Dolaşan, yeni yertere' giden, yabancılik sorunuyla karşı karşıya kalan bir edebiyat oluşturmuşlardır. 

Buraya bağlarsak FAC'ne olan göç olgusu, ük ürünlerini Halk Edebiyatı'nda vermişti. Elbette, burada çağımızın getirdiği yeni durumlar da var, Anadolu'da “dil birliği" olan bir ülkedeki göçdil birliğinin 


teze varmak.. Burada yetişen sanatçılara, yazarlara düşen görev bence, bu sentezi, bu sentezin bağlantılarını göstermek oluyor. 

Türkiye Postası: Kültürel asimilasyon açısından ele alırsak? 

Zafer Şenocak: 

Asimilasyon terimi ilginç, yani 

“zayıf” bir kültürün, “kuvvet- 

H” bir kültür içi- 

© ne girmesi mi 

oluyor? Bir kültür zayıf, bir kültür kuvvetli olabilir mi? Bir kültür, 

bir başka kültür içinde eriyebilir mi? 

Ben bu terime karşıyım. Aynı “birinci sınıf insan-ikinci sınıf insan” terimi gibi birşey!.. Böyle bir şey olmayacağı gibi, birinci sınıf kültür, ikinci sınıf kültür olmaz. Entegrasyon da aynı şekilde. Burada yaşayan yabancı işçilerin, diğer hakları yanısıra, kendi kültürlerinin de eşit haklılığı ile olanaklıdır entegrasyon... 
böyle olmazsa, entegrasyon yabancı düşmanlığının resmi bir şekli olur. 

Türkiye Postası: Buradan, direk seninle Ilgili bir soru sormak istiyorum, izin verirsen. 
F.Almanya'da yaşıyorsun, Almanca yazıyorsun. Ne gibi zorluklarla, sorunlarla karşılaşıyorsun? 

Zafet Şenocak: Başta, ortada bir dil sorunu var. Türk dili ana dilim, Alman diline ise “yaşama dilim” diyorum. Böyle bir terim buldum. Sonuçta, bu benim için şöyle oluyor: Bir şiir kurduğum zaman, Almancanın dil yapısına göre kuruyorum. Türkçenin ve Türk edebiyatının etkilerini sindirmiş olmama karşın, sonuçta Almanca kalıba döküyorum: Şiiri Almanca kurarak düşünüyorum, ama tabii Türkçe de olu- 


Güven PAMİR 


Zafer Şenocak H6 de Ankara'da doğdu. 1970'de ailesiyle birlikte Mūnih'e göçerti. Liseyi burada tamamlayan Şenocak, Münih Üniversitesi'nde Filoloji-Felsefe ve Siyasal Bilimler öğrenimi yapıyor. Şiirlerini Almanca 


yazıyor. lik denemelerine 1977'de başladı. 1983'de iki şiir kitabı Alman 


yayınevi dizisinde yayınlandı. Çeşitli Alman şiir antolojilerinde ürünlerine 


yer verildi, ilk kitapları nedeniyle 1984'de Münih Şehir Edebiyat Ödülü 


aldı, Bu ödül yabancı uyruklu bir yazarı ilk kez verilmiş oldu. Ekim 1985'den bu yana Uluslararası Sanatçılar Demeği (Polikvursı) başkanı olan Şenocak, Alman Yazarlar Sendikası üyesi, Bücher, Kleist, Grass gibi Alman yazarlarından Türkçeye, Türk Halk Edebiyanh örmeklerinden de Almanca ya çeviriler yapıyor; okuma günlerine katılıyor, radyo söyleşileri 


yapıyor. 
sin? 

Zafer Şenocak: Orada belli bir süre yaşadıktan sonra, tabii ki Türkçe yazarım 

Türkiye Postası: 1961 doğumlu, genç bir yazarsın. Buradaki genç kuşak için -kimilerikaybolmuş kuşak diye söz ediyor. Bu kuşak içinden, yeni yaer sanatçılar çıkar mı dersin’ 


m Zafer Şenocak: 


şullar aşırı, bu ise sanatçının doğması için, olanaklar tanır. Ne ki, bunun dile dökülmesi zor, çünkü bu bir eğitim işi... Bu kuşağın en büyük sorunu dil. Dil olmayınca da, üretim zor. 


Bu nasıl Kalledilecek bilemiyorum Dernekler, bu konuda bir şey yapmıyorlar. Oysa, dernek- 


BU KİTABI OKUD 


MU? 


Çağdaş sömürgecilik ve emperyalist yayılma örneği Güney yl Cumhuriyeti 


Güney Afrika'da sürüp giden olaylar uzun bir süreden beri iletişim araçlarının demirbaş haberi haline geldi. Bu ülkedeki ırkçı yönetimin toplu kıyımlarını, cinayetlerini TV ekranlarında görüyoruz, gazetelerde okuyoruz. 
Güney Afrika'daki bunalım kanı durdurulamayan bir yara gibi in sanlığın yüreğini sızlatıyor. Uluslararası bir sorun haline gelen Güney Afrika yönetimi ABD, İngiltere ve İsrail dışında tüm ülkelerin protestolarına rağmen irk ayrımcılığına dayanan rejimi pervasızcâ sürdürüyor. 

Bu yönetim gücünü nereden alıyor? 

Diğer ülkeler protesto ve sürekli eleştiriler yönelimelerine rağmen neden daha etkili yaptinmlar uygulamak için ikircimli davranıyorlar? 

Bu sorulara üç aşağı beş yukari benzer yanıtlar verilebilir. Hepimiz Güney Afrika'da siyahlara karşı, azınlık durumunda olan beyazlara üstünlük tanıyan ırkçı bir rejimin sürdüğünü biliriz. 

Dünyanın en zengin altın, etmas, uranyum ve krom madenlerine sahip bu ülkenin, bu zenginlikleri uluslararası ilişkilerde koz olarak kullandığını söyleyebiliriz. Kısa adi ANC olan Afrika Ulusal Kongresi'nin bu rejime karşı savaştığını da biliriz. 

Irkçı yönetime karşı protestolarıyla Nobel Barış Ödülü'nü alan siyah derili Başrahip Desmond Tutu'yu da tanırız. Bu bildiklerimiz Güney Afrika'daki sorunun özünü kavramaya yeterli midir? 

Yeterli olduğu söylenebilir. 
Ama insan bazı olaylarla günlük yaşamında sürekli karşı karşıya kalıyorsa bunları daha derinlemesine öğrenmek ve kavramak istiyor. Güney Afrika'da sürüp giden olaylar da böyle. TV 


S. mplay Samare A oe 
I eaqaryalas Y ip krma Örceği 


GüneyAfrika 
Cumhuriyeti 


GÜRHAN UÇKAN 


piyasaya çıkan kitap aklımıza gelebilecek hemen, hemen tüm sorulara yanıt verecek bir zenginğe sahip. Yarın ile Bilim ve Sanat dergilerindeki araştırma yazılarıyla aynca Şiir ve öykü kF taplarıyla tanınan yazar bu kez okurlara üzerinde oldukça titiz çalışıldığı belli olan doyurucu bir ürün sunuyor. 

Okumada kolaylık sağlayan bir yöntemle hazırlanan kitabın ilk bölümünde Afrika kıtası tarihiyle bu yaşlı kıtanın keşfini ve sömürgeciler tarafından paylaşımini okuyorsunuz. Daha sonra Güney Afrika'nın günümüze uzanan serüvenine geçiyorsunuz. 
Sendikaları, polis örgütlerini, yasaların araştırma diline ironiyi ustaca perdahlamasından dolayı çağrışımlarla ve kolayca okuyorsunuz. 

Ekonomik yapıya ve buna bağ” 


li olarak uluslararası ilişkilere geçtiğiniz zaman bildiklerinizin, okuduklarınızın yanında nasıl dêvede kulak olduğunu görüyorsunuz. Güney Afrika ile ABD arasındaki sıkı ilişkileri kitabın “NA-TO'nun İleri Karakolu” başlığı altındaki bölümü okuduktan sonra irkilerek daha iyi kavrıyorsunuz. 

Güney Afrika halkını kurtuluş savaşımı, ANC'ni, bu örgütün yürüttüğü mücadeleyi ve bu mücadeleyi saptırmaya çalışan Sol maskeli PAC adlı örgütü, kilise- nin durumunu ve diğer örgütleri daha iyi tanıyorsunuz. 

Savaşımını kültür alanında sürdüren şâir ve yazarlardan örnek“ lemeler buluyorsunuz. Tam dozunda ve yerli yerinde yerleştirilen şiirlerle ciddi bir araştırma kitabını edebiyatçının kalemin- den çıkmış olmanın rahatlığını ve zevkini duyarak okuyorsunuz. 

Önsözünde “Güney Atrika'yı yazmak bir romanı bitmeden yayınlamaya benziyor” diyen yazar kitabın son sayfalarını direniş ve uluslararası dayanışmayı dile getiren ebedi örneklere ayırarak romanın mutlu bir sonla biteceğini de muştulamış. Kitabın sonuna yerleştirilen geniş kaynaklar, kısaltmalar, tarih dizi» ni, yabancı şirketler, özel adlar ve kuruluşlar dizini ile üzerinde oldukça titiz çalışılmış, ciddi, standardı yüksek bir kitap arma» ğan ediliyor okurlara, 


Yunus Emre'den B.Brecht'e 


Bieleteld'de, Bavink Gymnasium'un büyük toplantı salonunda Sümeyra'nın “Yunus Emre'den B.Brecht'e” adlı programını zevkle izledik. Tekniğin bu denli gelişmiş olduğu bir ülkede nedense çok sık karşılaştığımız teknik olanaksızlıklar burada da karşımıza çıktı. Ancak bu, usta ve deneyimli sanatçımızın Yunus Emre'den başlayarak çağlarboyu söylenmiş barış ve özgürlük türkülerini kendine 


özgü uslup güzelliğiyle sıralamasını engelleyemedi. 


Edebiyatı'nda vermişti. Elbette, burada çağımızın getirdiği yeni durumlar da var, Anadolu'da “dil birliği” olan bir ülkedeki göçten, dil birliğinin hiç olmadığı bir ülkeye göç durumu var. Bunun getirdiği yeni olguların da kuşkusuz göz önüne alınması gerekir. 

Türkiye Postası: Bunu FAC’ den örnekleme gerekirse, neler diyebilirsin? 

Zafer Şenocak: İki değişik akım altında toplanabilir: Biri burada yetişip, Alman edebiyatı içinde gibi gözüken göç yazarlan, diğeri ise bağlan Türkiye'de olan, Türkçe yazan yazarlar... 

Demek ki, sadece göç olgusuyla konuyu sınırlamak bence hatalı... 

Türkiye Postası: Ama, buradaki yazarlar, göç olayından sonra ortaya çıkmadılar mı? 

Zafer Şenocak: Evet, öyle ama, daha önce edebiyat yapanlar, ortaya Göçmen Edebiyatı çıkinca, bu ad altında yapmaya başladılar, Örneğin, YPazarkaya ve Aras Ören, 1960-70'li yillar- dan beri edebiyat yaptıkları halde, Göçmen Edebiyatı'nın oluştuğu 1980'li yıllardan sonra, bu yazarlar daha çok dikkate alınmaya başlandı. Bu yazarlar daha önce de yazıyorlardı, ama direk göçmen edebiyatı adi. altında isim verilmiyordu. 


Türkiye Postası: Çokuluslu bir toplumda yaşıyoruz. Burada, değişik ulustan insanların kaynaşması için-kültürel kaynaşma da içinde yazarın katkısı ne olabilir? 

Zater Şenocak: Ortada bir kültürel çatışma var. Değişik kültürlere sahip insanlar karşılaşıyor. 
Sorunu, Türkiye açısından da görürsek, bu sorun biraz Türkiye için de geçerli. 

Bizim kültürümüz Tanzimat' tan bu yana Batı kültürü ile çatışmakta. Biliniyor: Doğu-Batı çatışması.. Diğer taraftan, Fars/ Arap Edebiyatı'na karşı, Anadolu'gun halk edebiyat... Divanhalk edebiyatı çatışması, etkilenmesi... Daha sonra Fransız edebiyatının etkisi... Bu örnekler de gösteriyor ki, kültürümüz zaten değişik sentezlere girmiş durumda. 

Burası için de sorun, bir sen- 


Türk edebiyatının. etkilerini sìndirmiş olmama karşın, sonuçta Almanca kalıba döküyorum. Şiiri Almanca kurarak düşünüyorum, ama tabii Türkçe de olu” yor, bilmem anlatabiliyor muyum, işte sentez olayı burada ortaya çıkıyor. Düşüncelerimi, imgeleri Almanca daha kolay anlatabildiğim için, bu aracı kullanıyorum. Karmaşık ve çelişkili bir şey tabii. Ama, Türkçe daha iyi yazabileceğimi bilsem, şiirlerimi Türkçe yazardım. ` 

Türkiye Postası: Türkiye'ye gitsen, orada hangi dili seçer- 


HR pi 


ar 


La ra 


Film denilince akla ilk gelen, incecik, yam yassı, eğilir bükülür su şeffaflığında ışığa hassas üzerine fotoğraf çektiğimiz selüloittir. 


Biz ayrı boyut ve şekildeki filmlerin türlerinden söz etmek istiyoruz. Özel durumlar için yapılmış filmleri bir kıyıya bırakacak olursak 
4 türlü film vardır 


1. Siyah beyaz kart veren filmter 

2. Siyah beyaz dia veren filmler 

3. Renkli kart veren filmler 

4. Renkli dia veren filmler 


Bunlardan İlki siyah beyaz kart veren, yani siyah fotoğraf veren filmlerdir. Günümüzde her ne kadar siyah beyaz fotoğrafların artık demode oldukları iddia da edilse bu doğru değildir. Örneğin siyah beyaz filmler renkli filmlerden çok daha uzun ömürlüdürler, Aynca topu topu İki renk, yani siyah ve beyaz arasındaki değişik tonlan verdiklerinden, renklideki gibi bir çok değişik rengi ayırdelme gibi bir kolaylıkları olmadığından sanatsal yönleri ağır basar. Fakat, hepsinden önemlisi biz Türkiye Postası'na fotoğraf çekenler için en önemli tarafı, günümüzde her ne kadar çok renkli baskı yapabilen makine ve teknik olsa da, bizim gazetemizin renkli resim basabilecek tekniğe sahip olmamasıdır. 
Aslında bu büyük basın tekelleri hariç birçok basın organı için geçerlidir. Onlar bile renkli resimleri masrafı nedeniyte çok dikkatli ve si- 


diy 

Zafer Şe: : 

Tabii ki, bu kuşak çok sorunlu bir kuşak. Aynı zamanda yalnız bırakılmış o bir 
© kuşak Bunlar bilinen gerçekler... Bu kuşaktan boksörler, güreşçiler, futbolcular çıktı, Doktoru da, mühendisi de Çıktı. İşçisi de, işsizi de çıkıyor. 
Ama, sanat açısından biraz farklı. 
Kolaylıklar ve zorluklar var. Ko- 


mirli şekilde kullanmaya özen gösteriyorlar. Eğer fotoğraf gazeteye renkli gönderildiyse, bu fotoğrafı gazetede siyah beyaz basarken hem bir çok zorluklarla karşılaşılir, hatta bazen basılamaz dahi, hem de fotoğraftaki netlik kaybolur, bir bulanıklık gözlemlenir. 
Bu nedenle basın fotoğrafçılığın» da hâlâ siyah beyaz fotoğraf geçerli ekçedir, hatta şarttır. Kisacà toparlayacak olursak, Türkiye Postası'na fotoğraf gönderirken siyah beyaz fotoğraf göndermeliyiz. 

Diğer bir film türü ise az evvel çokça değindiğimiz renkli fotoğraf veren renkli filmlerdir. 


Bu tür filmleri, özel durumlar düşlünmezsek genellikle albümde saklanacak fotoğraflar için kullanırtar 


Slayt ve dia denilen filmler gü nümüzde çok kullanılırlar. Dia film» lerine bakabilmek için bir makineye gerek vardır. Ufak gözlemleme, kesme makineleri hariç, dia filmleri bu makine aracdığıyla bir perde üzeting sinema karttan daha büyük seyredebilrler hem de çok daha can gözükürler, Üstelik bu filmlerden istenidiġi takbrde kart fotoğ” rafta yaptırabimek mümkündür. 


maları 

-.. Alalarında kültürel, alışveriş yok. İBöçmenlik olgusunu henüz dernekler tam kavramış değil. Bu tam kavrandığında, inanıyorum ki, daha güzel değişik şeyler ortaya çıkacak Ama, bu kuşağın içinden yazar da, sanatçı da çıkacaktır. Kötümser değilim. 20 yılı aşkın göçmenlik olgusu içinde çekilen çilenin yanısıra, kazandığımız, o Kazanacağımız şeylerde olmuştur, olacaktır. 


Bu tür Mmler daha çök gösteri ve eğitim alaninda kullanırlar, 


Konumuzun başında dedik ki, fimier ışığa hassastır. Filmlerin kendi aralarında ışığa az, daha az, çok, daha çok hassas türleri vardır. 
Filmin hassasiyeti DIN (Alman ölçü” sü), ASA (Amerikan ölçüsü) veya hem DIN, hem ASA'yı içeren ISO ile belirlenmiştir. Her filmin kapağında ve makarası Üzerinde ya DIN (ömek DIN 21), ya ASA (örmek ASA 100) veya ISO (örnek ISO 21/100) belirtilmiştir. Sayı büyüdükçe filmin ışığa hassasiyeti de fazlalaşır. böylece daha karanlık ve kötü hava şartlarında fotoğraf çekebilmek mümkün olur. Işık hassasiyeti yüksek filmlerle normal bir oda ışığında dahi flaş kullanmadan (eğer objektif müsaitse-bak objektif bölümüne) fotoğraf çekilebilir. 
Sayı küçüldükçe, filmin ışığa hassasiyeli azalır ve yukarıdaki anlattıklarımın tersi olur. 


Bir film Almanların “Kom” dedikleri, bizim kolay tanımlamamızla “ufak noktacıklar” diyebileceği” miz, ufak moktlacıkların yanyana gelmesinden oluşur. Yani film ve fotoğrafta her görüntü sık veya seyrek yan yana gelmiş noktacıklardan görüntüye dönüşür. Bir filmin ışığa” 


styör. Güney A giden olaylar da bö 


e'da sürüp 

e. TV ek 
Tanlarında seyre! iz polis Saldırıları, basında gumuz cinayetler yürekleri sızlatıyor, insanda isyan duygularını ayaklan- 


çok sık ki 


çıktı. 
layarak Çağla, 5 
ng uslup güzelliğiyle siralamasını e 


© Bir 


Yüzleri" diži rküleri se Sümeyra'ya piyanist Vera Sa- 


dırıyor. Neden, niçin, nasıl soruları insanın aklını kurcalıyor. 

İşte “Çağdaş Sömürgecilik ve Emperyalist Yayılma Örneği Güney Afrika Cumhuriyeti” adlı Yarın Yayınları'ndan Gürhan Uçkan imzasıyla ağustos ayında 


hassasiyeti büyüdükçe, yani bahsini ettiğimiz DIN, ASA veya ISO sayıları büyüdükçe bu noktalarda irileşirler, filmin ışığa hassasiyeti azaldıkça, yani DIN, ASA veya ISO sayıları küçüldükçe bu noktacıklar da ufaklaşırlar. Noktaların irileşme- si filmi ve dolayısıyla fotoğrafı olumsuz etkiler, büyültülmüş bir fotoğrafta bu iri noktacıklar artık bizi rahatsız edebilir durumlara gelirler, 

Anlattıklarımızı kısaca toparlayacak olursak DIN, ASA ve ISO sayrsı büyük olan ışığa hassas filmler daha iyidir şeklindeki yaygın görüş yanlıştır. Hatta mevcut ışığın yettiği koşullarda, veya flaş kullanılabilecek yerlerde (flaşta gölgeye dikkat etmek lazımdır), fotoğrafın netliğini düşünerek, düşük DIN, ASA veya 1SO'lu fimler (örnek DIN 18 gibi) kullanmak daha doğrudur. Yüksek DIN, ASA veya ISO'lu filmleri (örnek DIN 27 gibi) mevcut ışığın yetersiz kalması, flaş kullandamaması veya kötü hava şartlarında kullanmak daha doğrudur. 

Önemle vurgulanması gereken bir nokta, her makinede bir DİN, ASA veya ISO ayarı vardır. Makinemize filmi takar takmaz bu ayan yapmayı kendimize adet edinmeliyiz. Eğer bu ufak işlemi kendimize alışkanlık haline getirmezsek, yalnış ışik hassasiyetine ayarlı kalacağı için çektiğimiz film ya çok ko” yu, ya da tersine çok açık çıkacaktir. Yandı diye adlandırdığımız film lerde hemen hemen her zaman bu ayan yapmamış olmamız sorumludur. 


Su'nun Nazım Hikmet ve M.C. Anday'dan yaptığı bestelerin yer aldığı bu bölümü sanatçı bir Yahudi türküsüyle bitirdi. 


Yarınistan turnede 


Akordiyon, davul-zurna, saksofonlar, flüt, saz, ut, keman, piyano, mey, bas, vurgulu çalgılar ve bateriyle yola çıkan Morgenland-Yarınistan konserlerinin yalnız sanatsal-kültürel anlamda bir başan sağlaması için değil, aynı zamanda bir toplumsal arenaya dönüşebilmesi için gittikleri kentlerdeki Türkiyelileri ve Almanları konserlerine içtenlikle davet ediyor, destek olmaya çağırıyor 
25 Ekim; Brotfabrik, Krefeld, 29 Ekim; WOR Weltmusikfest 4, Viotho 
30 Ekim; IBZ, Bielefeld, 2 Kasım: Paris, 5 Kasım; Nürnberg, 6 Kasım: 
Club Voltaire, Tübingen, 8 Kasım; VHS, Düsseldorf, 3 Kasım; München, 11 Kasım; Saarbrücken, 15 Kasım; Bremen, 17 Kasım; Ballhaus, Naunynstr. Berlin, 18 Kasım; Ballhaus, Naunynsir, Berlin, 
22 Kasım; Essen, 28 Kasim; UNIKUM (Alte Mensa) Köln, 23 Kasım; 
Recklinghausen, 12 Aralık; Mainz, televizyon çekimi 


“İşçiler konut sahibi olacak diye işverenlerin normal (!) 
ücretlere ek bir te lan beklenemez." 
damlarından Halit Narin 


“Sigaraya biraz fazla zam yaptuk, Sigara sıhhate zararlı maddedir, İnsanlar yavaş yavaş bunu terketsinler, ne yapayım?” Başbakan Turgut Özal 


“Bu seçimlerin en büyük yeniliği, Sayın Ecevit'in sola yeni bir ufuk açmasıdır. Bu milli değerlere, manevi inançlara ve halkımızın isteklerine bağlı bir*Türk solu" olucukur.” Tercüman köşe yazarlarından Ahmet Kabaklı 


“Memur ve işçilerimizi istemeseler bile ev suhibi yapıca» bz.” Başbakanlık Başdanışmam Adnan Kahveci 


Açlar sadece Afrika'da mı? 


Dünvaca ünlü sanatçıların Afrika'daki açlara yardım konseriyle başlattıkları kampanya sürüyor. Bu saygı duyulacak kampanyaya katılan Türkiye'de sadece nakit olarak 1 milyar lira toplandı, 

Ama Afrika'daki açlara yardım için harekete geçen ülkelerdeki insanların durumu nicedir. Günümüzde açlıkla karşı karşıya kalan insanlar sadece Afrika kıtasında mı? İşte yukarıdaki iki resimden biri Thatcher'in ülkesi İngiltere'den, diğeri de Evren-Özal demokrasisinin kalesi Türkiye'den 

3 Ekim tarihli The Times gazetesinde yeralan resimli ilanda NSPCC adlı kuruluş 4 yaşındaki aç İngiliz çocuğunu 
kurtarmak için bağış istiyor. 

Türkiye'de ise açlıkla karşı karşıya olan ilk çocuk fotoğrafı değil bu. Bundan önce de yine bu sayfada diğer örneklerini sergilemiştik. Adana'dan Turgay Barut'un iskelete dönmüş vücudunda, hastanede serum verilecek damar bulunamadı. , 

Yineleyelim, tüm dünyada yankı bulan Afrika'daki açlara yardım kampanyasını karalamak değil amacimız. Ama kendi kendini besleyecek kaynaklara sahip dünyadaki sayılı ülkelerden biri plan Türkiye'de, âçlığa ne zaman kulak verilecek? Dünyanın sayılı gelişmiş ülkelerinden biri olan İngiltere'deki aç ör sadece hayırsever İngilizlerin yaptığı bağışlarla mı kurtulacak? 5 , d 


“Her kahveci Adnan Kahveci değildir.” ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar 


"1982 bazı çevrelegetme pitar s 


Cum 


1982 Anayasası'nın desteği ve 
garantisi altına alınan Türkiye'nin tek özel üniversitesi Bilkent Üniversitesi Evren tarafından açıldı. 
Bilkent, 12 Eylül sonrasında yüksek öğrenim gençliğinin ve bilim adamlarının başına YÖK illetini musallat eden İhsan Doğramacı" nin eseri, 


Bilkent ile ilgili kısa ve ilginç bilgiler yandaki sütunlarda. Biz bu yazıda özel üniversitenin öğrencilerinin otel sefasına değinmek istiyoruz. Doğramacı özel üniversiteyi her yönüyle düşündüğünden, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamanın önlemlerini de almış. 

Öğrenciler, her türlü ihtiyacı karşılayacak yurtlarda 1-2 kişilik oda- 


lar 


EF 


için 600 bin lira 3-4 kisilik versitesi Tp Fakültesi 


`> > 
C ; 
e kelek memnun olan 129 öğrencinin günlük 3 milyon lirayı aşan yatak ve yemek masrafları üniversite tarafindan karşılanacak, 

Öte yandan üniversitelerin öğrenime başlamasıyla büyük şehirlerde yine yurtlar önünde kuyruklar uzadı. Yurtlarda yer bulamayanlar, sınırlı paralarına, bekar olmanın dezavanlajına rağmen sokaklara dökülüp ev aramaya bu; ladılar. Binbir güçlükle bir üniver: siteye kapak atabilen bu gençlerin suçu, okumak için harcayacak bir servetlerinin olmaması! 

Bunların yanısıra haklarını savunmak için biraraya gelip, öğrenci demekleri kuran gençler Eş baskı altında, Daha yeni çe 


nci 


değildir.” Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ 


“ingiliz İşçi Partisi Türkiye'ye karşı hiçbir zaman müsbet ve dostane bir tavır içinde olmamıştır,” ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcal 


ë 
“Bizde silah taşımak gelenek- 


ür.”“Adina MHP davası sanklarından Kadir Akgüllü 


“Arı seşimlerden sonra yüksek oranlı zamlar yok.” Seçimlerden önce Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 


“Zam yapılacağını siz söyleyip yazıyorsunuz (basına) aynca ben zam yapılmayacak deme- 


dim.” Seçimlerden sonra Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 


“Kalkınmayı ancak biz gerçekleştiririz.” Kapatılan MHP Genel Başkam Alpaslan Türkeş 


“Kendine güvenen adam istifa edeceğim demez, istifa ettim der, Erkeklik kitabında böyle der.” İzmir Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura" 
dan İstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'a 


“Şimdi birisi çıksu dese ki filancaya tokat atülar yazılır. 
Ama bir adamı birisi öpse pek havadis Olmaz.” Başbakan Turgut Özal 


verilâce 


aptığı 


Pi Ap ei Belişmiğ ülkelerin aila iğ kurtulacak? 


p dunyada 


Memleketiz özgürlük var 


12 Eylül'den sonra birdizi yeni tipler türedi. “Köşe dönenler”, — “işbitiriciler”, “hayali ihracatçılar", “kita; bina uyduranlar" vs. gibi, 


Uyum kooperatifi de bu tiplerin biraraya geldiği bir konut kooperatifi Üyeleri arasında MGK üyeleri, 
ANAP milletvekilleri, belediye başkanları, işadamları, yüksek bürokratlar, İtme: 
bul Anakent Belediyesi uzmanlarının bulunduğu bu kooperatif işini bir güzel kitabına uydurdu. İşbitiriciler Sarıyer sırtlarındaki Boğaz'a nazır villalarına önümüzdeki yıl taşınacaklar 


İşlerini nasıl mı kitabına uydurdular? Eğlenceli bir hikaye. Şimdi üzerine uyum villalarının inşa edildiği bu arsaların satışı valilikçe ya saklanmıştı. Ancak bu yasaklara rağmen Sariyer sirtlarında arsalar beğenildi ve 1984'ün son günlerinde 
Uyum Kooperatifi kuruldu. 
1985 Mayısında Boğaziçin- 
de arsa satışını serbest birakan meşhur Boğaziçi Yasası hemencecik mecliste karara bağlandı. 1985 Haziranında da Uyum Kooperatifine arsa satış işlemleri başladı. Ardından müteahhit İsmet Acar mr rişti. 340 bin metrekarelik araziye 166 dubleks villa ve 
129 delen inşaatı devam 
ediyor. Fiyatlar 4,3 milyonla 22,3 milyon arasında degişiyor. İşte danışıklı dövüşün dik alası, 


Sarıyer sırtlarından Haliç'in ötesine Küçükköy'e gecekondu mahallesine doğru uzanırsak durum başka bir manzara arzediyor Buradaki insanlar da inşaat işleriyle uğraşıyorlar. Ama müteahhite vermiyorlar. 
Çoluk çocuk hep birlikte gece gündüz belediye zabıta- 


larının yıktığı evlerini yeniden yapıyorlar. Hem de öyle 
340 bin metrekare falan da 
değil, sadece 16 metrekarelik bir baraka onları bu kadar uğraştıran. Örneğin 
Kars depreminden sonra İs tanbul'a göçeden Karataş ailesi bir ay içinde üç kez zabıtalarca yıkılan evlerini yeniden yapmışlar, Ne elektrik, ne su ne de tuvalet var. 


Koç ailesinin yardımına ise, mahalle halkı yetişmiş Zira evin reisinin kömür zehirlenmesinden ölmesi üzerine ailenin geçimini 15 yaşındaki kızları üstlenmiş. 
Bir keresinde beş çocukla anneleri bir gece sokakta yatmışlar. İmdada yetişen mahalle halkı bir baraka yapmış. 

“Herkesin ev alma özgürlüğü varsa, komşu seçme özgürlüğü de var. Uyum Ko- 


operatifi yöneticileri kaçakçının, karaborsacının doluşmasını istemiyor, uyumlu bir toplum istiyorlar” diyor Uyum villalarının müteahhidi İsmet Acar. Öyle ya memlekette özgürlük var, eşitlik var. İsteyen Sariyer sırtlarında milyonluk villa- da oturur, isteyen Haliç tepelerinde 16 metrekarelik barakada. Herkes komşu- 


sayı ülkelerden biri olan türkiye de, açlığa ne zaman Kulak 


Şi biri olan İngiltere'deki aç pr sadece hayırsever İngilizlerin 


eşitlik H m 


4 (l 


sunu seçmekte özgür. Ne demişler, davul bile dengi dengine. 


Yorumsuz 


e gü il) S 


her yönüyie 


lamanın önlemlerini de almış. 

Öğrenciler, her türlü ihtiyacı karşılayacak yurtlarda 1-2 kişilik odalar için 600 bin lira, 34 kişilik Odalar için 500 bin lira ödeyecekler, Ancak yurtların kimi eksiklikleri henüz tamamlanamadığından şimdilik Doğramacı tarafindan lüks otellerde ağırlanıyorlar. 


Sabah kahvaltılarını odalarına isteten öğrenciler öğle ve akşam yemeklerini otelin lüks salonunda yiyorlar. Hayatlarından son derece 


1982 Anayasası'na 
bizzat o Doğramacı'nın eze konulan ilgimaddeyle Bilkent'in kuruluşuna olanak tanındı. Mali desteği sağlayan vakıflar ve sanayi işletmeleri 26 Aralık 
1984'de Evren tarafından açıldı. Bilkent Üniversitesi'nin kuruluşuna YÖK'ün izin vermesi gerekiyordu. 22 Mayıs 
1985'de e önerinin sahibi 
YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı tarafından izin de verildi. 10 
Ekim 1986 günü Evren, 
Özal, Konsey üyeleri ve bakanların TA hazır bulunduğu tantanalı bir törenle açıldı. 

Üniversitenin 100'e yakın öğretim elemanından 20'yi aşkını ithal malı. 500 öğrencisi olan üniversitede, küçük bir hesaba göre 5 öğrenciye 
1 öğretim elemanı, 25 


ent Üniversitesi üzerine... 


versitesi Tip Fakültesi Derneği'nde masanın altına monte edilmiş bir ses dinleme aygıtı bulundu. Elbette bu yabancı kulağı sahip çıkan olmadı. 

Lüks otellerde ağırlanan gençler yemeklerini müzik eşliğinde yiyorlarmış. Kimine kavun, kimine kelek hesabı, Türkiye'de rejim, kimine müzik dinlettirir, kiminin de konuştuğunu dinler. 


öğrenciye 1 profesör düşüyor. Devlet üniversitelerinde bu oran şöyle: 18 öğrenciye 1 öğretim elemanı, 230 öğrenciye 1 profesör. Okulun öğretim programında Türkiye'deki üniversite öğrenimi deneyimine pek itibar edilmedi. Kitaplar İngiltere'ye ve ABD'yeısmarlandı. 

Fiyatlara gelince, iki yıllık okullar 750 bin lira, 4 yıllık fakülteler 
1,5 milyon lira. 


Okur postamızdan 27 Temmuz tarihli Tercüman'dan küçük bir gazete küpürü çıktı. 

Çanakkale Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Vergisini ödemeyen bir vatandaştan alacağını tahsis edebilmek için iki çift ayakkabısını icra yoluyla satılacakmış. Birinci açık artırmada satılamazsa, ikincide en büyük bedeli verenin olacakmış ayakkabı. 

Açık artırmanın sonucunu öğrenemedik. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayınladığı rapora göre, örgüt üyesi 24 ülke arasında maaş ve ücretlerin en çok kesintiye uğradığı ülke olarak Türkiye birinci sırada yeralıyor. Aynı rapora göre Tükiye'deki gelir vergisinin yüzde 75'ini de maaş ve ücretliler ödüyor. 

Bir gazete kupürü ve bir rapor. Yorum ise okurlara ait. 


